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Sabahattin Önkibar 


MEHDİ'NİN 
DARBESİ 


Eşikteki Kıyamet 


Önsöz 


Bu kitap gazete kupürleriyle oluşturulan bir masa başı 
derlemesi değildir. 

Başka kitaplardan yapılan alıntılarla da yazılmamıştır. 

Keza muhtelif gazetelerde yazdığım yazılardan oluşmuyor. 

30 yıllık gözlem ve birikimlerimin bakiyesidir. 

Mütevazı olmayacağım. Türkiye'deki milliyetçi ve 
İslamcı kesimleri en iyi bilen birkaç gazeteciden biri olarak 
birebir tanıklıklarımı aktardım. 

Kitapta bugüne dek hiç yazılmamış ve duyulmamış olayları okuyacaksınız. 

İslamcı dünyayı bütün olarak anlatan en iyi çalışmalar- 
dan biri olacağı konusunda iddialıyım. 

Amacım geleceği yazacak olan tarihçilere gerçek bilgi 
ve belge sunmak, inancın siyasallaştırılıp yozlaştırılması ile 
emperyal bir ideolojiye dönüştürülme sürecinin anlaşılması- 
na bu çalışmayla katkıda bulunmaktır. 

İyi okumalar dilerim. 

20 Ağustos 2016 


1. BÖLÜM 


“Gün Olur Asra Bedel...” 

Adı Cengiz Aytmatov. 

Türk dünyasının bilge ismi ve büyük edebiyatçısı. 

1980'de yazdığı Gün Olur Asra Bedel isimli romanında özden 
uzaklaşma ve yabancılaşmayı anlatırken bir efsaneyi aktarır. 

Juan-Juan isimli barbar bir kavim. 

Tutsak ya da kölelerinin kayıtsız şartsız itaat etmelerini 
sağlamak ya da bugünkü ifadeyle robotlaştırmak için şöyle 
bir metot uygular: 

— Tutsak alınan kölenin kafası tıraşlanır. 

- Tıraşlanan kafaya devenin boyun derisi geçirilir. 

— Deri kurumaya ve başı sıkmaya başladığında köle şiddetli acı sebebiyle kendini öldürmesin diye bir kütüğe bağlanır ve güneşin altında günlerce aç-susuz bırakılır. 

— Deve derisi bir müddet sonra kafa derisiyle bütünleşir, 
saçlar çıkmaya başlar. 

— Ancak saçlar deve derisini delemeyip içeriye, yani bey- 
ne doğru büyümeye başlayınca köle acılarla kıvranıp saatlerce çığlıklar atar. 

— Günler süren bu işkence sonrasında sağ kalanlara ekmek ve su verilip hayata döndürülür. 

— Ancak yaşama dönen o köle artık hafızasını yitiren bir 
mankurttur. Yani düşünmeyen, hiçbir şeyi sorgulamayan ve 


sadece efendisine hizmeti görev ve gaye edinen bir köle. 

Evet, “mankurt” ifadesi kısaca beyni, zihni, aklı ve iradesi 
teslim alınan insan demektir. 

Tarihi süreç içinde her toplumda mankurtlaşma örnekleri 
olmuştur. 

Kimileri kafatasları kazınarak, yani işkencelerle, kimileri 
de zihinleri ve iradeleri iğfal edilerek mankurtlaştırılmıştır. 


Alamut Kalesi ve Hasan Sabbah 

Hasan Sabbah'ın Haşhaşileri mankurtlaşmış insan modeline verilen tarihi örneklerin en bilinenidir. 

Hikâye malum: 

İsmailiye tarikatının kurucularından olan Hasan 
Sabbah'ın 1034 ile 1124 tarihleri arasında yaşadığı rivayet 
edilir. 34 yıl boyunca bugünkü İran sınırları içinde bulunan 
ve kartal yuvasını andıran 2.000 metre yükseklikteki Alamut 
Kalesi'nde hüküm sürmüş. Ulaşılması çok zor olan bu kale- 
yi, orada yaşayanları sekiz yıl süren bir gayretle devşirerek 
ele geçirmiş. Sonrasında kanlı bir yönetim sergileyip birçok suikasta imza atmış. Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri Nizamülmülk'ün de onun tarafından öldürtüldüğü ileri 
sürülür. 


Cenneti vaat et! 

Hasan Sabbah'ı bugün güncel kılan husus onun Haşhaşiler isimli bir fedai örgütü kurmasıydı. Rivayetlere göre bu 
örgütün oluşumu öncesinde Hasan Sabbah, arkadaşı olan 
Ömer Hayyamva, “İnsanları en çok ne etkiler?” diye sormuş. 
Ömer Hayyam bu soruyu, “Cennet etkiler,” diye yanıtlamış. 
“Onlara cenneti vereceğine inandırırsan, her şeyi yaptırır- 


/ 


sın. 


Hasan Sabbah bu tavsiye sonrasında Alamut Kalesi'nin 
bir köşesini cenneti andıran şekilde düzenlettirmiş. Şaşaalı 
köşkler, güllü-çiçekli bahçeler, yani dönemine göre akıl almaz bir ihtişam ve lüks... İlaveten köle pazarından seçilen 
onlarca güzel kız süslenerek bu köşklere huriler misali yerleştirilmiş. 


Afyon ve huriler 

Hasan Sabbah bundan sonra operasyona başlamış. Her 
biri seçilmiş, eğitimli ve cüsseli mürit adaylarına açıktan 
cenneti vaat etmiş. 

Daha ileri gidip onları bir geceliğine cennette ağırlayacağını söylemiş. 

Müritlerini birer-ikişer her gün Alamut Kalesi'nde inşa 
ettirdiği sahte cennette ağırlayıp sözde huri melek gruplanrun koynuna sokmuş. Bunu yapmadan önce söz konusu 
müritlere gizlice uyuşturucu veriyormuş. Afyonlanmış zihinler bu sahte cenneti olduğundan daha da mükemmel görüyormuş. Hasan Sabbah'ın o sahte cennetine giren ya da 
girenlerin anlattıklarını dinleyen her mürit ya da haşhaşi, 
mankurtlaşıp adeta bir ölüm makinası haline gelmiş ve zerre 
sorgulama yapmaksızın verilen her emri gözü kapalı yerine 
getirmiş. 


“Kendini hemen öldür” 

O dönem işlenen büyük siyasi cinayetlerin izahı böyle yapılıyor. 

Rivayete göre dönemin Büyük Selçuklu hükümdarı 
Melikşah, Hasan Sabbah'a elçi gönderip teslim olmasını istemiş. 

Hasan Sabah, “Ya teslim olmazsam?” karşılığı vermiş. 
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Elçi, “Askerin devletimize direnmez, teslim olur. Sen yok 
olursun,” demiş. 

Hasan Sabbah bu söz üzerine bir askeri çağırarak şu emri 
vermiş: 

“Kendini hemen öldür.” 

Daha önce gördüğü ve başkalarından defalarca dinlediği 
cennete bir an önce kavuşmak isteyen asker tereddüt bile etmemiş. Daha sonra Hasan Sabbah ikinci bir askere kendini 
kayalardan aşağı atmasını emretmiş. İkinci asker de tereddüt etmeksizin atlamış, çünkü onun da cennete gitmek için 
acelesi varmış. Bu olanları, “Teslim olun,” diyen elçiye izlettiren Hasan Sabbah şunu söylemiş: 

“Bak bir emrimle tereddüt etmeden ölüme koşan böyle 
binlerce askerim var. Beni teslim alamazsınız.” 

Peki, sonra ne mi oldu? 

Selçuklu Hasan Sabbah'ı teslim alamadı ve bu katil adam 
eceliyle öldü. 

Kalesini ve kurduğu katil devleti ise ancak Moğollar yıkabildi. 

Bunun anlamı şudur: 

Mankurtlaşma müritliğin amentüsüdür. 


Tapınak manyakları 

Bazılarınızın hikâye gibi gördüğü ve belki de dudak bükerek okuduğu bu intihar olaylarına şaşırmamak gerekir, 
zira bunun benzerlerinin bugün binlerce, hatta onbinlerce 
örneği var. Üstelik bugünkü örneklerde yapay cennete gidiş 
seansları ve fizyolojik olarak uyuşturucu da yok. 

Sadece beyinler iğfal ediliyor. 

Üstelik bugün bu durumda olanların arasında çok ciddi 
sayıda eğitimli ve donanımlı insan var. 
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Kuşkusuz bu sadece Müslümanlara mahsus değil. 

4.600 ayrı din ya da inancın egemen olduğu dünyamız- 
da benzer hikâyelere birçok yerde rastlamak mümkün. 
Mesela Mormonlar diye bilinen manyakların ABD'nin merkez kentlerinin varoşlarında verdiği ilkel görüntüler ortada. Yine ABD'de kurulup sonra toplu halde Guyana'ya göç 
eden “Halkın Tapınağı” tarikatının, 276'si çocuk toplam 
909 müridinin topluca siyanür içerek intihar ettikleri biliniyor. 


İslam'daki savrulmalar 

Ancak kitaplı dinler içinde bugün bu tür mankurtlaşma ve manyaklaşma savrulmalarını en yoğun yaşayan din 
İslam. Bu durumun İslam'ın içinden ve dışından kaynaklanan gerekçeleri var. 

Hıristiyanlar Ortaçağ'da din ve mezhep savaşlarıyla bu 
bağlamda büyük bedeller ödediler. 

Keza Museviler ise yüzyıllardır sürgünde! 

Müslümanların bu belayla yüzleşmesi ise hâlâ sürüyor. 

Aslında İslam tarihi iyi incelendiğinde bir ihtilaflar tarihi 
olduğu görülecektir. 

Sıffın Vaka'sından Kerbela'ya, mezheplerden tarikatlara 
kadar kendi içinde büyük kırılmalar yaşadı. 


Siyasallaşma ve ideoloji 

Buna sonradan Kilise ile emperyalizmin aleyhte müdahil 
olmasıyla, var olan sorun çok daha büyüdü. 

Erdem ve ahlak gibi insani değerler üzerinden inkişaf 
eden İslam dini, sonrasında sadece ibadetten ve ritüelleri 
icra etmekten ibaret bir inanca dönüştürüldü. 

Daha vahimi, bir ideoloji haline getirilip siyasallaştırıldı. 
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Buradan hareketle İslam'daki o büyük savrulmayı sorgularken bütün dinamikleri dikkate almak gerekiyor. 

Geldiğimiz noktada İslamcılık artık din olmaktan çıkarılmış, başka bir şey haline getirilmiştir. 

Mesela siyasete malzemedir. 

Mesela zenginliğe vasıtadır. 

Mesela statü ve itibara köprüdür. 

Mesela güce erişme argümanıdır. 

Mesela toplumu etkilemede sihirli seçenektir. 

Mesela bireye nüfuz etmede uyuşturucudur. 

Mesela devletleri içeriden ele geçirmede etkili silahtır. 

Mesela kurumların fethinde araçtır. 

Hülasa İslamcılık adına bugün maalesef her türlü rezillik 
ve alçaklığın ideolojisi yapılmıştır. 


İslam adıyla onlarca din 

İnsan fıtratı iki şeye direnemiyor. 

Birincisi ummak, yani beklenti, diğeri korkmaktır. 

İslam ambalajıyla saltanat sürenler umanlara yani beklenti içinde olanlara cenneti vaat ederken, korkanları cehennemle tehdit ediyorlar. 

Bugün sorulması gereken temel soru ise elbette “hangi 
İslam” olmalıdır? 

Bırakın dünyadaki diğer Müslümanları, ülkemizde adına 
İslam denen onlarca din mevcut. darkmalt 

Türkiye'de halen genel ve yerel olmak üzere yüzlerce cemaat, tarikat ve dinci grupçuk var ve bunların tamamı birbirinden farklı. Öyle ki Nurcular diye bilinen Risale-i Nur 
cemaati bile sekiz ayrı kola ayrılmıştır. 
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Birbirine kâfir diyen Müslümanlar 

Yakından biliyorum. 

Bu cemaatlerin pek çoğu diğerlerini kâfir olmakla itham 
ediyorlar. 

Bazılarına göre haram olan diğerine göre helal. 

Mesela sigara içmek Süleymancılara göre haram, oysa 
Işıkçılar gibi cemaatler tam tersini söylüyor ki buna benzer 
onlarca örnek var. 

İyi ama İslam inancına göre haram olan bir şeye helal 
demek, Müslümanlığı tersyüz etmek, yani dini değiştirmek 
değil mi? 

Bu durumda iki kesimden biri küfür içinde olmuyor mu? 

Sadece helal-haram ayırımlarında değil. 

Mezhep ve tarikatlara bakışta da taban tabana zıtlıklar var. 


Kader ve cehennem 

En önemlisi iman konularında bile büyük çatışmalar söz 
konusu ki bunlardan bir tanesi bugün kamuoyunun gündemindedir. 

Cüppeli lakabıyla bilinen Ahmet Hoca bu aralar Mustafa 
İslamoğlu'nu cehennemle korkutuyor. 

Mustafa İslamoğlu kim midir? 

Akabe cemaatinin şeyhidir. 

Cüppeli'ye göre AKP iktidarıyla beraber büyüyen bu 
cemaatin müritlerinden olan Hilal TV'nin Genel Müdürü 
Adnan İnanç halen Başbakan Binali Yıldırım'ın danışmanıdır. 

Cüppeli Ahmet'in Mustafa İslamoğlu'na saldırma sebebi 
ise onun kaderle ilgili görüşüdür. 

İslamoğlu, geleneksel İslam ya da ehlisünnet itikadının 
klasik kader anlayışını reddediyor ve insanın kaderi kendi 
elinde diyor. 
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Çarşamba ya da Mahmut Hoca cemaatinin sözcüsü 
Cüppeli Ahmet ise, “Kalubelada kaderler tayin edildi,” diyerek ve Akabe cemaatinin şeyhine karşı çıkarak onun cenaze namazının kılınamayacağını, zira kader hakkındaki görüşüyle Müslümanlıktan çıkmış olduğunu söylüyor... 

İslamdaki ayrılıklar tasavvuftan müziğe, Dar-ül Harp'ten 
Dar-ül İslam tanımlarına, kadından cariyeye, kölelik kurumundan içtihada, kul hakkından faize kadar onlarca konuyu kapsıyor ve her geçen gün bu konuların sayısı katlanıyor. 

Düşünün IŞİD ve El-Kaitle gibi gruplar bile kendilerini 
gerçek İslam olarak tanımlayıp güya Allah'ın rızasını kazanmak ve cennete erişmek için katliamlar yapabiliyor ki bu alçaklıklarına dair tek açıklamaları cihat kavramıdır. 


Allah için çalmak 

Evet cihat, İslamcılar için su, ekmek ve havadan bile 
önemli, zira varoluş argümanları. 

Hangi İslami cemaat ve gruba sorsanız ülkemizde ve 
dünyada savaş hali olduğunu iddia eder. Dolayısıyla hepsi 
cihattadırlar. 

Buradan hareketle yaptıkları bütün rezillikleri cihat örtüsüyle kapatırlar. 

Çalarlar, “cihat adına çaldım” derler. 

Masum insanları katlederler, cihat adına yaptım derler. 

Irza geçerler, “maksadım ırzına geçtiğim hatunun ihtida 
etmesi”, yani hak dinine dahil olması derler. 

Hülasa cihat her türlü melaneti dine uyduran bir maske! 

Sadece cemaatler değil, siyasi İslami hareketler de zaman 
zaman aynı yanlışa düştüler. 


Adnan Oktar'ın kedicikleri 

Mesela Necmettin Erbakan Hoca bile 1990'ların ortasında 
savaşan Müslüman Bosnalılara yardım diye topladıkları paraların yarısına parti adına el koymuş ve “Biz de Bosnalılar 
gibi cihat yapıyoruz. Bu paralar bize helal,” diyebilmiştir ki 
bu konu sonradan yargıya intikal etmiş ve ceza almalarına 
sebep olmuştur. 

Evet, Erbakan Hoca gibi milli olan bir isim bile kendi siyasi 
mücadelesini cihat olarak algılayıp o yönde davranabilmiştir. 

Aynı tavrı İslamcı camianın tamamında görürsünüz. 

Gidip sorsanız kendi televizyon kanalında dekolteli kızlarla lak lak yapıp masonluğu kutsayan konuşmalar yapan 
Adnan Oktar bile cihat yapıyorum diyecektir. 


Herkesin cihatı farklı 

Keza İngiliz emperyalizminin kuklası olan Abdülhavap'lar, Seyyid Kutup'lar, Muhammed Abduh'lar, Reşid 
Rıza'lar hep Allah yolunun gazacıları diye tanımlarlar kendilerini. 

Gariplik, cihat ve gaza gibi kavramları bütün İslamcıların 
kendine göre açıklamalarıdır. 

Fethullah Gülen'e sorarsanız cihat Türk halkını bombalamak ve CIA adına TSK'yı çökertip Türk devletini ele geçirmektir. 

Çarşamba cemaatine göreyse cüppe-çarşaf giyip sakal bırakmaktır. 

Işıkçılara göre cihat, dini araç yapıp birilerini zenginleştirmektir. 

Kimi AKP'lilere sorarsanız cihat, kendi burjuvazilerini ve 
topyekün kadrolarını yaratıp Cumhuriyet ve Atatürk'le hesaplaşmaktır. 
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Hülasa, cihat su misali hangi kaba girerse o şekli alan bir 
kavram. 

Dramatik olan şey, istisnasız bütün İslamcı grupların 
kendilerini fetva vermeye ve içtihad yapmaya yetkili görmeleridir. 

Hangi cemaat, tarikat ve organizasyona sorsanız İslam'ın 
sahibi ve haşa Allah'ın yeryüzündeki acentaları sadece onlardır. 

Bunlar gerek gördüklerinde istedikleri an istedikleri degişikliği yapmaya kendilerinin hakkı olduğuna inanırlar. 
Çıkarları söz konusu olduğunda da bundan kaçınmazlar. 

Evet, İslam bütün dinciler için adeta kendileri adına özel 
alandır. 

Takkeli Firavunlar kitabımda bunların bir gün haram dediklerine ertesi gün çıkarları gereği nasıl helal diyebildiklerine dair çeşitli örnekler aktarmıştım. 

Mesela Türkiye ve Zaman gazeteleri 1980'li yıllarda haram 
diye banka ilanı basmazlardı. 

1990'lara gelindiğinde ise söz konus ilanları basmaya 
başladılar. 

Dahası haram diye banka ilanını basmayan Türkiye gazetesinin sahibi 1993'te Egebank ile Yurtbank'ı satın aldı. 

Peki, ama aradan geçen üç-dört yıl içinde yeni bir din 
veya peygamber mi gelmişti? 

Gelmediğine göre 1980'lerde haram olan şey 1990'larda 
nasıl helal oldu? 

Bütün hadise İslam'ı kendi çıkarlarına göre revize etmeleri ve bu hakkı kendilerinde görmeleriydi. 

İslam onlara adeta baba mirasıydı ve bu mirasta her türlü 
tasarrufu kendilerine hak görüyorlardı. 
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Kul hakkını tanımayanlar 

Aynı şekilde bütün ömürleri boyunca, “Kahrolsun 
İsrail,” diye bağırıp cihat nutukları atanların İsrail'e teslimiyetleri bir başka çelişki fotoğrafıydı ki o karelerde İsrail'le 
askeri işbirliği anlaşması imzalayan Necmettin Erbakan ve 
AKP'yi kurarken tanınmış Yahudi önderlerinden Abraham 
Foxman'la İstanbul'da gizlice buluşan Tayyip Erdoğan da 
vardı. 

Bir diğer önemli başlık, kul hakkı... 

Kuran ve hadislerde söylenen şudur: 

“Yüce Allah merhametiyle her türlü günahı affedebilir 
ama kul hakkı yani kişiler arasındaki hakları affetmez ve, o 
hakla karşıma gelmeyin, buyurur.” 

Öyleyse sormak lazım, kendilerine İslamcı diyen dinciler 
bu temel emri niye duymaz ve görmezler? 


İstikbal hırsızlığı 

Görseler yapılan onca zulüm önlenir ve barış egemen 
olurdu. 

Bırakın onu bunu eğer kul hakkına riayet edilmiş olsaydı 
Ergenekon ve Balyoz'daki o tertip ve tezgâhlar yapılabilir 
miydi? 

Sınav soruları çalınıp yüzbinlerce gencin istikballeri gasp 
edilebilir miydi? 

İslam akaidine göre, değil Müslümanların, kâfirlerin bile 
kul hakkı var denilirken bunun görmezden gelinmesinin 
izahı olabilir mi? 

Hiç unutmam, Sultanahmet Camii'nde bir cuma namazı 
öncesi vaiz şöyle bir söz etmişti: 

“25 kuruşluk bir kul hakkı ve bir kalp kırmanın karşılığını ödemek için 70 bin sene ibadet etmek gerekiyor.” 


Hüküm buysa sorarım size, canavarlaşıp zulüm saçan bu 
İslamcıların kıldığı namaz ve tuttuğu oruçların gösterişin 
ötesinde anlamı olabilir mi? 


Hangi İslam? 

İslam'ı gerçek kaynaklardan öğrenmeye çalışan ve yüce 
dinimizin erdem ve ahlak gibi değerleri temsil eden bir din 
olduğuna iman eden biri olarak dincilerin bazı hadis ve 
ayetleri neden görmezden geldiğine hiç anlam veremedim. 

Mesela İslam Peygamberi, “Kalp kırmak Kâbe'yi yıkmak 
gibidir,” der ama o dinciler bunu umursamaz. 

Mesela Hazreti Muhammed “Bir kişiyi öldüren bütün insanlığı öldürür” der, yine oralı olmazlar. 

Hayır, aslında bu hadis ve benzer mesajları veren ayetleri 
reddetmezler ama görmezden gelirler. 

Onlar için din sadece namaz, oruç ve başa geçirilen örtüdür. 

Böyle bir din anlayışı aptesli haramiliğe olur vermek degil midir? 

Öyle olmasa söyleyin IŞİD gibi katil bir çete var olur 
muydu? 

El-Nusra ve Boko Haram gibi cani örgütler İslam'ı ağzına 
alabilir miydi? 


Fethullah'a emperyal görev 

FETÖ onbinleri hipnozlayıp iblisle yoldaş yapabilir miydi? 

Bu durumu aşmanın yolu dinde reform yapmaktan değil, 
dini doğru anlamak ve yaşamaktan geçiyor. 

Dini kin zeminine oturtup kan ideolojisine dönüştürürseniz hiçbir yarar sağlamaz. 
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Hem dinde reform arayışlarının neden olacağı sonuçlar 
Fethullah faciasıyla ortada değil mi? 

Artık herkes biliyor Fethullah Gülen emperyaller tarafından İslam'ı protestanlaştırmakla görevlendirildi. 

Ilımlı İslam'ın önderi diye sunuldu ve selamlandı. 

Vatikan'da Papa'nın karşısına bu misyonla oturtuldu. 

Kısacası bu durum emperyalizmin İslam dinine 200 yıl 
önce yaptığı Vahabilik operasyonundan sonra ikinci büyük 
taarruzuydu. 


Kitaplı dinler cennete 

İbrahimi dinler ambalajıyla yeni bir din kurulacak ve 
peygamberi Fethullah olacaktı. 

Kitaplı dinlerin mensupları olan Museviler ile Hırıstiyanların cennetle müjdelenmesi bunun ilk adımıydı. 

Geldiğimiz yer ortada... 

Batı âleminde İslam'ın Martin Luther'i olarak sunulan 
Fethullah'ın aslında, CIA ile MOSSAD'ın İslam'ı iğdiş etmelerinin yeni bir figüranı olduğu artık yüzde 100 kanıtlı. 
İslam'ın bugünkü sorunu kendinden değil İslamcılardan 
kaynaklanıyor. 

Dün Muaviye nasıl dini iktidarı için kullandı ise bugün 
onun yolunda yürüyenler aynı şeyi yapıyor. 


Şarap ve dekolte serbest 

Her biri Allah adıyla bezirgân! 

Cemaat ve tarikat şeyhleri ne buyuruyorsa, adına din 
veya İslam deniliyor! 

Aslında pek çok cemaat müridinin dini İslam değil, şeyhlerinin emirleridir. 

Düşünün Fethullah Gülen Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 
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müridi olan subaya, “Kendini gizlemek için şarap iç, eşine 
dekolte giydir, oruç tutma, namaz kılma” gibi İslam dışı emirleri verirken, müridi sorgulamaksızın bütün bunları yapıyor 
ve bunu kendine kendine İslam'a hizmet olarak izah ediyor. 

Peki, Allah'ın emrini yerine getirmemek nasıl İslam ve 
İslam'a hizmet oluyor? 

Ayrıca TSK'da casus olarak varlığı sürdürmek nasıl dine 
hizmet olarak açıklanabiliyor? 

Bir tarafta Dinlerarası Diyalog deyip güya hümanizm yapacaksın ama öbür tarafta Allah'ın emirlerini paspas yapıp 
kendine göre bir dava icat edeceksin. Bu mudur İslam? 


Kenan Evren cennetlik 

Gelin Fethullah'ın davasını sorgulayalım. 

Sahi, Kestanepazarlı bu meczup neyin peşindedir? 

Neye inanır, hedefi nedir? 

Bir gün Kenan Evren'e “cennetlik” der, öbür gün Ecevit'e 
şefaatçı olacağını açıklar. 

Soruyorum bir vaiz TSK'da niye kadrolaşır? 

Polisi niye ele geçirmek ister? 

Bürokrasiyi fetih ne için? 

160 küsur ülkede okul açmanın anlamı nedir? 

Ki bu okullarda İngilizce müfredat var. 


CIA okulları 

Malum, İngilizce yazan İngilizce düşünür. 

Türkçe bu okullarda seçmeli ders. 

Türkçe Olimpiyatları bu bağlamda açık bir aldatmaca. 

İspatlandı, bu okullarda CIA elemanları öğretmen kadrosunda. 
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Ondan önemlisi finansmanı sağlayan ABD. 

Evet, nedir Fethullah'ın gayesi? 

Amacı eğer halkı yönetmek ise bunun evrensel metodu 
seçim veya sandık değil mi? 

Kur bir parti, gir seçime! 

Hayır, onu yapmayıp devlet içinde casus şebekesi örgütlüyor. 

Bunun için İslam'ı kullanması, yani devlete sızmaya kutsiyet atfetmesinin İslam'da karşılığı olabilir mi? 


Hangi hizmet? 

Onlarca yıl hizmet hareketi dediler. Peki, nedir hizmet? 

Başkalarının haklarını gasp ederek kadrolaşmak mı? 

İnsanların şeref ve hayatlarıyla oynamak mı? 

Havadan bomba yağdırıp insanları tankların altında ezmek mi? 

Onlarca yıl hoşgörü ve Dinlerarası Diyalog diyeceksiniz 
ama kendi insanınıza en büyük zalimliği yapacaksınız! 

Görüyorsunuz mızrak çuvala hiçbir şekilde sığmıyor. 

Söyleyin, bu nasıl dine ve millete hizmettir? 

Onların hizmet diyerek örttüğü aslında emperyalizme 
yani CIA ve MOSSAD'a taşeronluktur. 


Hazreti Muhammet'siz İslam 

Hizmet zarf; mazruf, yani gerçek amaç başka. İlerleyen 
bölümlerde bunu bir bir ortaya koyacağız. 

Hayır, biz bütün bunları devranın döndüğü bugün yazmıyor söylemiyoruz, tersine Fethullah alçağının etrafa pala 
salladığı o malum dönemlerde de konuştuk ve yazdık. 

Hem Takkeli Firavunlar, hem İşte İslamın ve Türklüğün 
Katilleri hem de İmamlar ve Haramiler Medyası kitaplarımızla, 
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Ulusal Kanal'daki programlarımız ve Aydınlık ile Yeniçağ'daki yazılarımızda ara vermeksizin bunu yaptık. 

Öyle ki Yeniçağ gazetesinden sırf Fethullah Gülen yüzünden ayrıldık. 

“Hazreti Muhammet'siz İslam olur mu” başlıklı yazımız- 
da bu proje peşinde koşan Fethullah Gülen'i hedefe oturtmamız sonrasında Ekrem Dumanlı'nın devreye girmesiyle 
yazım Yeniçağ'ın şehir baskısından çıkarılınca oradan ayrılmak zorunda kaldım. 


İslamcı mankurtlar 

İlaveten Fethullah'ın yazılarıma ve televizyon programlarıma açtığı dava sayısı ondan fazladır. 

Dolayısıyla biz bazıları gibi dönem ve şartlara göre değil, 
fikir ve inaçlarımızın gereğine göre hareket ettik. 

Bu arada İslamcı mankurtları sorgularken hedefe sadece 
FETÖ mensuplarını oturtup diğerlerini görmezden gelmek 
yanlıştır. 

Üzülerek müşahade ediyorum ki bugün FETÖ sayesinde 
diğer sapkın cemaatler perdelenmektedir. 

FETÖ devletten elbette temizlenmeli, lakin onun yerini 
başka cemaatler almamalıdır. 

Oysa Emniyet'teki tablo tam bir faciadır. 


Emniyet'teki diğer cemaatler 

Devletin polis teşkilatında hâlâ birçok cemaat yapılanması var ki kendini gizleyen FETÖ'cülerin önemli bölümü o 
cemaatlere kapağı atmış durumda. 

Nurcu gruplar, Menzilciler, Erenköy (Muradiye) Grubu, 
İskenderpaşa Grubu ile Işıkçılar sadece poliste değil bütün 
bürokraside cirit atıyorlar. 
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Açık yazacağım; Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Menzil 
cemaatine mensup olduğu ve bakanlığını bu cemaatin elemanlarıyla doldurduğu defalarca yazılıp çizilmesine rağmen Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgilenmemiştir bile. 

15 Temmuz darbesiyle dinle afyonlanan bir devlet görevlisinin ne tür çılgınlıklar yapabileceği açıkça görülmüşken, hâlâ 
buna uygun hareket edilmemesi ve tedbirler alınmaması mevcut 
siyasi iktidarın meseleye bakışının en iyi örneklerinde biridir. 


İmam hatiplilere Harbiye 

Var olan tabloda FETÖ'nün devlet ve millet için tehdit 
olması değil, iktidarı hedef alması sorun yapılmaktadır. 

Öyle olmasa FETÖ bağlamında alınan tedbir diye imam 
hatiplilere Harbiye yolu açılmazdı. 

Düşünün inanç temelinde bir mankurtlaşmayla devlet 
içerden çökertilirken, iktidar buna alternatif olarak yine 
inanç temelinde farklı bir mankurtlaşmayı öneriyor. 

Yahu imam hatip, adı üzerinde mistik eksende eğitim veren bir kurum. 

Böyle bir kurumda her türlü meczubun alan bulması eşyanın tabiatı gereği. 

Öyleyse bu okul mezunlarına Harbiye kapısını açmak neden? 

Bakın Avrupa'ya, papaz mektebinden mezun olup subay 
olan var mı? 

FETÖ musibetine rağmen buna tevessül edilmesi samimiyetsiz bir girişimdir. 


Darbe ve fırsatçılık 

İktidar fırsatçılık yapmakta ve darbe teşebbüsü gecesi 248 
insanın ölmesini imam hatiplilere TSK yolunu açmak için 
kullanmaya çalışmaktadır. 
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İddia ediyorum, 15 Temmuz olmasa imam hatiplere bu 
yol açılmazdı zira TSK bünyesi direnirdi. 

Var olan şartlar ise komutanları iktidara ram etti, yani boyun eğdirdi. 

Harp Okulları'nın imam hatiplilere açılması yetmezmiş 
gibi müfredatlarına da müdahale ediliyor. 

Mesela bu okullarda okutulan liderlik dersi kaldırılacakmış. 

Neden? 

Efendim, liderlik dersi darbeci yetiştirirmiş! 

Gelinen yere bakar mısınız? 


Ha FETÖ ha bunlar! 

Peki, liderlik dersi olmazsa komutanlar gerektiğinde askere nasıl komuta edip gerektiği takdirde ölüme gönderecek? 

Bırakın onu bunu, 15 Temmuz darbesini önleyen kahramanlardan biri olan Korgeneral Zekai Aksakallı, lider olmasa ve liderlik yapmasa FETÖ darbesi başarılı olmaz mıydı ya 
da daha fazla kan akmaz mıydı? 

Ayrıca imam hatipler tartışmasız olarak bugünkü iktidarın arka bahçesidir. 

FETÖ'cüler nasıl onlarca yıldır gizli kadrolaşma yaptıysa 
iktidar da bugün üstelik açıktan imam hatipli kadrolaşması 
yapıyor. 

Ankara'da, yani bürokraside, imam hatipli için kod isim 
“kolejli olmak”tır. 

Kolejli olursanız liyakatınız olmaksızın en iyi görevdesiniz demektir. 

Yapılan bütün atamalarda temel tercih imam hatipli olmaktır. 


26 


Şimdi soralım; imam hatipçilik yapanların FETÖ'den ne 
farkı var? 

FETÖ emperyal efendileri adına cemaatçilik yapıyorsa 
iktidar da özel hesapları adına benzerini yapmıyor mu? 


Okul ayırımcılığı 

Söyleyin, bir iktidar devlet okulları içinde nasıl ayırımcılık yapar? 

Tayyip Erdoğan diyor ki, “Efendim imam hatipte çocuklar dinini öğreniyor, niye rahatsız olunuyor?” 

Bu nasıl bir ifadedir? 

Dinden ve imam hatipten rahatsız olan yok ve o okulları 
kuran Atatürk'tür. 

Ancak adı üstünde, imam hatipler meslek okuludur, 
yani nasıl tornacılık lisesinden mezun olan imam olamıyorsa, imam hatipten mezun olan tornacı veya subay olamaz. 

Bize rahatsızlık veren, dinin bu şekilde siyasallaştırılmasıdır ki inancın siyasallaştırılmasının ülkeyi ne hale getirdiği 
FETÖ olayıyla sabit değil mi? 

Ayrıca imam hatipleri dindar nesil diye tanımlamak diger okullarda okuyanlara haksızlık olmaz mı? 


TSK'ya son operasyon 

Ne yani başka liseliler dinsiz mi? 

Laik bir ülkenin cumhurbaşkanı olaya böyle bakamaz! 

Böyle bir bakış 80 milyonu ayrıştırmak olur! 

Sadece imam hatipler konusu değil, komutanların Savunma Bakanlığı'na bağlanması da TSK'ya operasyondur. 

Böyle bir sistem TSK'daki emir komuta ilişkisini zedeler 
ve TSK'yı siyasallaştırıp çökertir. 
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Jandarma komutanlarını hükümetler tayin ederse bu kurum çok geçmez polis teşkilatı gibi olur ve ayağa düşer. 

Oysa Anadolu coğrafyasında güçlü bir ordunuz olmazsa 
yaşayamazsınız. 

Bakın Irak'ın ordusu dağıtıldı ve bu ülke ne hale geldi? 

Suriye bugün hâlâ yıkılmadı ise iyi kötü bir ordusunun 
olmasındandır. 


Ülke değil iktidarım 

Maalesef şu ana kadar AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 
yaptıkları, ülkenin geleceğinden ziyade, kendi iktidarlarının 
geleceğini düşündükleri izlenimi veriyor. 

Yani önce siyasi ikbalim, sonra Türkiye'nin geleceği anlayışı! 

Bakın, imam hatipliler TSK'ya alınırsa çok değil 15 sene 
sonra ordu içinde FETÖ benzeri yeni oluşumlarla kalkışmalar muhtemel değil, kesindir. 

Öyleyse iktidar bunu umursamayıp niye dayatıyor? 

Amacı eğer Türk Silahlı Kuvvetleri'ni lağvetmekse —ki o 
yönde işaretler var- o zaman, “Hedefimiz yeni bir ordu,” 
desin ve takiye yapmasın. 

Nurettin Veren ile Latif Erdoğan gibi eski FETÖ'cülerin 
bu aralar her akşam ekrana çıkarılıp “TSK'nın yüzde 95'i 
FETÖ'cüdür,” demesi bana böyle bir projeyi çağrıştırıyor. 


Diyanet'e dikkat! 

FETÖ'yle 20 küsur yıldır göğüs göğüse mücadele eden ve 
bedel ödeyen biri olarak TSK'nın yüzde 95 düzeyinde dincileştiğine inanmıyoruz. Dolayısıyla yeni bir ordu fikrine karşıyız. 

Eğer amaçları FETÖ bahane edilerek Türkiye'yi özel ajandaları doğrultusunda yeniden dizayn etmek ve Tayyibiye 
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Alayları kurmak ise buna karşı direniriz. 

Ayrıca var olan sorun sadece imam hatipler değil, Diyanet 
Kurumu da aynı tehdidi içeriyor. 

TSK ve Yargı'da nasıl FETÖ'cülerin egemenliği vardıysa 
Diyanet'te de siyasal olarak iktidar cematçiliğinin hâkimiyeti 
var. 

Yüz küsur binlik kadrosu ve İslam'ı resmi temsil özelliğiyle bu kitlenin siyasallaştırılıp bir partinin arka bahçesi 
yapılması Türkiye'nin geleceğine ipotek konulmasıdır. 

Hiçbir siyasi seslendirmiyor ama ben yeni bir siyasi mühendisilikten kuşkuluyum. 


FETÖ fırsatçılığı 

FETÖ bahanesiyle Türkiye bu aralar kökten kurgulanıyor 
ki zaten, “Devleti yeniden kuracağız,” diyerek bunu saklamıyorlar. 

Şuraya bakar mısınız... 

14 yıllık iktidarlarında devleti öldürdüler. 

Bunu ben değil kendileri, “Devleti yeniden kuracağız,” 
diyerek itiraf ediyorlar. 

Ancak devlet yeniden kurulurken kendi adlarına açıktan 
cemaatçilik yapıyorlar. 

Bırakın bürokrasideki kadrolaşmayı, kasabalardaki küçük ihaleleri bile yandaşlarına vermek için AKP içinde istihbarat ağı kurdular... Amaçları kendi zenginlerini, burjuvalarını yaratmak. 


Secde ve vatanseverlik 

Evet hâlâ “biz ve siz” noktasındalar. 

Devleti hep cemaat, şirket, dernek gibi gördüler ve hâlâ 
aynı duruştalar. 
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Milleti “Başını secdeye koyan ve koymayan” diye kategorize ettiler. 

Peki ne oldu? 

Başını secdeye koyanların ihanetine uğradılar. 

Demek ki secde etmek yetmiyormuş! 

Demek ki secde etmek eşittir vatanseverlik demek değilmiş! 

Secde ediyor diye insanları hak etmediği kadrolara atar 
ve liyakatlı olanları bizim mahalleden değil diye kovarsanız, 
adil olan Yaradan'dan silleler yersiniz! 


Yönetimin amentüsü 

Hayır böyle bir mantıkla, değil devlet, aşiret bile yönetilmez. 

Yönetmenin alfabesi ya da amentüsü liyakat ile adalettir. 

AKP ilk günden beri bu iki temel kuralı umursamıyor. 

AKP kadroları yönetmeye daha ilk gün intikam naralarıyla başladı. 

“Dindar ve kindar nesil” deyip toplumun büyük parçası- 
na savaş açtılar. 

Özel hayatlara müdahale hakkını kendilerinde gördüler. 

Sürekli olarak kimlik siyaseti yapıp toplumu ötekileştirdiler. 

Neredeyse her gün Laz, Türk, Kürt, Boşnak, Arap denilip 
Türk Milleti kavramına karşı dezenformasyon yaptılar. 

Toplulukları millet yapan milli ve geleneksel değerleri yok 
sayıp, onun yerine sadece siyasallaştırılmış dini koydular. 


Demokrasi sadece dinci ve kürtçülere 
PKK'yla yürütülen ihanet sürecinde “Türk” demek suç 


sayıldı. 
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Devlet “Türk” kavramına yabancılaştırılmaya çalışıldı. 

Valilikler T.C. ibaresini indirme yarışına girdi. 

Türk bayrağına “siyasi sembol” denilerek suç unsuru sayıldı. 

Zonguldak ilimizde Türk bayrağıyla sokağa çıkan bir vatandaşımız gözaltına alındı. 

Ermeni diasporası ile emperyallere yaranma adına 
Bursa'daki futbol maçına Azeri bayrakları sokulmadı. 

Bırakın onu bunu Türkiye'de demokrasinin tanımı bile 
değiştirildi: 

Demokrasi kavramı sadece dinciler ile Kürtçülerin özgürlüğüne endekslendi. 

Türlü desiselerle ele geçirilen medya kuruluşlarında yıllar yılı yıkıcı dezenformasyonlar yapıldı. 


Öcalan, Mandela 

Uzun bir dönem, siyasi iktidarın dayatmasıyla ekranlara 
Kürtçüler ile dincilerin dışında kimse çıkartılmadı. 

Hatırlayalım, Apo'yla gidilen malum ihanet sürecinde 
camilerde şehit cenazelerine katılmak bile yasaklandı. 

2002'de yok olma noktasında olan PKK ve onun önderi 
Öcalan, 2010'lardan sonra Mandela misali özgürlük kahramanı konumuna ve bölücü çete de bütün dünyada özgürlük 
savaşçısı kimliğine sokuldu. 

PKK'yla mücadele eden kahraman subaylar Apo ile 
FETÖ'nün talep ve tezgâhlarıyla katil ilan edilerek zindanlara sokuldu ki Cemal Temizöz bunlardan sadece bir örnektir. 

1990'lı yılların ortasında PKK'nın Kürdistan'a dönüştürdüğü Cizre'yi destansı bir mücadeleyle yeniden vatan yapan 
Cemal Temizöz, AKP iktidarında altı yılını hapiste geçirdi. 
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Devleti dönüştürmek 

Gerekçe PKK'yla kuraldışı mücadele etmekmiş ki cezayı 
veren FETÖ'cü yargıçılardı. 

FETÖ'cülerin özelde kuyruk acısı ise Cemal Temizöz'ün 
Kayseri Jandarma Komutanı'yken cemaatçi iki astsubayı 
sorgulayıp itiraf imzalatmasıydı. 

Zaman adil yargıçtır derler ya Temizöz Albay'ı PKK'ya 
karşı kuraldışı mücadele etti diye mahküm ettiren AKP iktidarı yakın geçmişte bütün Cizre'yi dümdüz etti ki terörle 
mücadele gereği yaptığı doğruydu. Ama zerre suçu yokken 
yıllarını taş duvarlar arasında geçiren Temizöz'den bir özür 
bile dilemeyi düşünmedi. 

Hülasa AKP kadroları ilk günden itibaren milleti bütünleştirip devleti yüceltmek için değil, devleti dönüştürmek 
için hareket etti. 


FETÖ'nün kucağına böyle düştüler 

İlginçtir bunu yapmaya çalışırken de ne birikimleri ne de 
kadroları vardı. 

Öyle olduğu için de 40 yıldır sinsi bir şekilde devlette 
kadrolaşan casus örgütü FETÖ'nün kucağına düştüler. 

Kuşkusuz AKP ile Tayyip Erdoğan FETÖ bağlamında tek 
kusurlu değildir. 

Ancak FETÖ, AKP iktidarında devleşmiş ve devletleştirilmiştir. 

Erdoğan ile AKP, Türkiyeyi kendi eksenlerinde dönüştürmek isterken FETÖ'ye esir düştüler. 

İleride uzun uzun aktaracağız, bu iş öyle, “hatalıyım, 
özür diliyorum,” denilerek kapatılacak bir şey değil, zira 
söz konusu olan, devletin yıkılmasına bir şekilde katkı sunmaktır. 


32 


Kim buna doğrudan ya da dolaylı yoldan alet oldu ve 
destek sunduysa bedelini ödemek zorundadır. 

Gelinen noktada bazılarınız, “Ama AKP artık Atatürk posterini AKP Genel Merkezi'ne asma noktasında,” diyebilir. 


İki ayyaş 

İyi bir gelişme, lakin takiye mi değil mi, zaman içinde göreceğiz. 

Açıkçası ben eyleme bakarım ki ilk gördüğüm, imam hatiplinin devlete egemenlik kurması ve önünün hâlâ açılmasıdır. 

Burada altı çizilmesi gereken husus, İslamcıların “iki ayyaş” lafını yalamalarıdır. 

AKP Genel Merkezi ile Yenikapı Meydanı'na Mustafa 
Kemal Atatürk'ün posteri asıldıysa yapılması gereken yorum budur. 

Görüyorsunuz, Türkiye'nin sorunu sadece sonu gelen 
FETÖ çetesi değildir. 

Tamam, FETÖ bugün sıcak ve yakın tehdittir ve onunla 
mücadelede şahsen siyasi iktidara desteğim tam, çünkü bu 
ihanet girişimi ülkeyi Yugoslavya, Irak ve Suriye misali içsavaşa çekip parçalara ayırmayı amaçlıyor. 


İktidarla bugün aynı saftayız, çünkü... 

Öyle olduğu içindir ki mevcut iktidara olan tüm itirazlarlarıma rağmen bu kahpelikle mücadele noktasında onlarla 
tereddütsüz aynı saftayız. 

Hele hele bir Türk Cumhurbaşkanının Putin'le görüşme- 
ye giderken kendini Türk hava sahasında değil de Rus hava 
sahasında güvenli hissetmesi bir Türk olarak kanıma dokundu ve beni o FETÖ'cü canilerin ülkeden jiletle kazınması 
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gerektiği görüşüne savurdu. ABD ile AB'nin yeni bir 
Ortadoğu harita hedefi aklıma geldikçe de bu kalkışmayla 
yapılan mücadeleye fedai olasım geliyor. Darbe teşebbüsü 
sonrası PKK'nın kitlesel katliamlara başlayıp ABD ve FETÖ 
adını görev icra etmesi ise çıldırmamın bir diğer sebebi. 

Bunlar samimi duygularım. 

Ancak... 

AKP iktidarının benim gibi böyle samimi düşünenlere 
net bir duruş sergileyip kendisinin de samimi olduğunu laf- 
la değil eylemle ortaya koyması lazım. Ancak hâlâ o yönde 
güven telkin edecek adımlar atmıyor. Tersine Sadat AŞ'yi 
kurup Suriye için İslamcı militan devşiren Adnan Tanrıverdi 
gibiler Erdoğan'a danışman yapılıyor. 


Enkaza dönüşen Türkiye 

Hükümet maalesef güven vermek yerine kafa karıştıracak adımlar atıyor. 

İktidar temsilcileri fevkalade bilgisiz ve donanımsızlar ki 
tarih bilgileri bile Kadir Mısırlıoğlu gibi fanatiklerin subjektif duygu taşmalarından ibaret. 

Analiz yapamıyorlar ve alnı secdeye değmeyenleri hasım 
gibi gördüklerinden onlardan yararlanmayı düşünmüyorlar. 

Böyle olunca da her konuda patinaj yapıyorlar. 

Gelin, objektif bir pencereden bugünkü Türkiye'nin resmine bakalım: 

Tam bir enkazla karşı karşıyayız. 

Halkı etnik ve inanç temelinde bölünmüş; kurumları iğdiş edilmiş. 

Ordusu yara-bere içinde! 

Polisi hâlâ cemaatlerin işgalinde. 


Yanlış üstüne yanlış 

İstihbaratı, binlerce kişinin bildiği 15 Temmuz darbesini 
altı ay boyunca öğrenmekten aciz hale getirilmiş! 

Neredeyse bütün komşularıyla kavgalı. 
“Yanlış politikaların sonucu 3 milyon Suriyeli sığınmacı 

Türkiye sokaklarında ve ülkeyi her bakımdan tehdit ediyor. 

Yine yanlış PKK politikaları sonucu Güneydoğu yangın 
yeri. Bütün coğrafya adeta bomba ve mayın tarlası. 

Ülkenin 14 yılda iç ve dış borcu üçe katlanmış; 

Yüzlerce yıllık birikimlerini özelleştirme diyerek satmış. 

Deniz Feneri'nden, sıfırlamalara ve kupon arazi peşkeşlerine kadar yüzyılın en büyük yolsuzlukları yapılmış. 


Osmanlı'nın son dönemi gibi 

Kısaca sıfırı tüketmiş bir ülke ki bu durum zaten en üst 
makam tarafından itiraf edilmiş durumda. 

Fotoğraf adeta Osmanlı'nın son dönemini çağrıştırıyor ve 
bu olgu sebebiyle emperyaller atakta. 

Çok tuhaf olan şey ise 14 yılda ülkeyi bu hale getirenlerin 
anketlerde hâlâ yüzde 50'lerin üstüne görülmesidir. 

Tamam, Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin kifayetsizlikleri buna 
etken ama onun ötesinde şeyler de var ki işte o toplumsal 
mankurtlaşmadır. 

Evet, ahali din ekseninde robotlaştırılmışıtır. 

14 yıl boyunca tek taraflı olarak işletilen algı operasyonları ve 
kimlik siyasetleriyle açık bir toplumsal hipnoz söz konusudur. 


Siyasette Allah'la yarışılmaz 

Görüyorsunuz sadece Fethullah müritlerini robotlaştırmadı, Tayyip Erdoğan da Türk toplumunu kendi yörüngesine soktu. 
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Yukarıda söyledik, muhalefetin yetersizliği ve hatta fiilen 
olmayışı buna yardımcı oldu, lakin inanç temelinde yapılan 
cepheleştirmeler ve koşullandırmalar bunun birinci sebebidir. 

Süleyman Demirel'in sözüdür: 

“Siyasatte Allah'la yarışamazsınız.” 

Dinci siyasetin yaptığı Allah'ı siyasete sokmak olmuştur. 

Allah siyasete malzeme olunca doğal olarak Allah'la aldatmaya kapı aralanıyor. 

Herkes kendine göre bir Allah sunuyor. 

Kimilerinin Allah'ı haşa hırsız! 

Kimilerinin haşa komplocu! 


Laik olan küfürde 

Kimilerinin haşa katil! 

Kimilerinin haşa dolandırıcı! 

Her bir İslamcı grubun kendine göre izahları var. 

Birileri Türkiye Dar-ül Harp diyor. 

Ne mi demek? 

Kâfir devlet... 

Onlara göre laik olan devlet, küfürdedir. 

Böyle bir devlette ise her şey mübah imiş. 

Şeriat ve adalet ancak Dar-ül İslam, yani İslami devlette 
söz konusu olabilirmiş. 

İlaveten, bir savaş hali yutturmacası tedavülde. 

Buna göre savaş halindeyken her şey meşru ve helal oluyormuş. 

Dramatik olan, böyle bakanlar sadece cemaat mensupları 
değil, AKP'nin bazı kesimleri de böyle inanıyor. 


Dinci haramiler 

Hırsızlık-yolsuzluk diyorsun, Dar-ül Harp diyorlar. 

Beytülmal -kul hakkı- diyorsun, savaş halinde ve gazadayız cevabını veriyorlar. 

Ve bütün bunların arkasına sığınarak çalıyorlar, yakıp yıkıyorlar. 

Tam bir dinci haramilik... 

İlginçtir çaldıkları ile çocuklarına şirket kuruyorlar. 

Ve heyhaaat toplum bunları hiç mi hiç sorgulamıyor! 

İnanç aidiyeti ve siyasi taraftarlık her türlü değer ve kıymet hükümlerini çöpe atmış. 

En komiği Dar-ül Harp, yani kâfir dedikleri devleti yıllar 
yılı kendilerinin yönetmesi. 

Öyle ya devlet dediğin makine değil, insanlardan var 
oluyor. 

Yürütme sende! 

Yasama sende! 

Yargı sende! 


Parti müftüleri 

İlaveten epeydir TSK ve medya da tamamen sende! 

Diyanet bütün kadrolarıyla zaten senin! 

Paranın hafızaları bile zorlayacak miktarı yine sende! 

Ağzından çıkan kanun oluyor. 

Devletin sadece resmi değil, sivil unsurları da tamamen 
kontrolünde. 

Böyleyken kâfir devlet masalları! 

Her şey ortada, kâfir devlet söylemi bir kaçış, kılıf veya 
maske! 

Hırsızlıklarını bu şekilde örtüyorlar. 

Buna cevaz verecek din âlimleri (!) de hazır. 
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Hatırlayacaksınız Prof. Hayrettin Karaman'a medyada 
parti müftüsü yakıştırmaları yapıldı ki Karaman Hoca hırsızlık ve yolsuzluk bağlamında aynen şu sözü etti: 

“Yolsuzluk ile hırsızlık başkadır. Yolsuzluk hırsızlık değildir.” 


Din eşittir kendi cemaatleri 

Hayrettin Karaman sıradan biri değil, Türk ilahiyatının 
ve diyanetinin referans ismidir. Dolayısıyla bu fotoğraf 
Türkiye'deki savrulmayı bütün dehşetiyle gözler önüne sermiyor mu? 

Sadece İslamcıların siyasi kolları değil, aynı şey cemaatlerde çok daha keskindir. 

Onlar için din veya İslam eşittir şeyhleri ya da cemaatleridir. 

Kuran'ı bile esas almazlar ve “onun anlamı öyle değil,” 
derler. 

Dahası “Kuran'ı halk değil, mürşidi kâmil, yani biz anlarız” deyip istedikleri gibi yorumlarlar. (o darkmalt 

İşlerine gelmeyen hadislere yalan deyip, çıkarlarına göre 
hadis uydururlar. 

En vahimi, mesela FETÖ cemaatinde “Kuran'ın 100 ayetin- 
de Fethullah Gülen'e işaret ediliyor” gibi yalanlar söylerler. 

Daha da ileri gidip Kuran meallerini tahrif ederler. 


Kuran'ı böyle değiştirdiler 
Gazeteci Murat Bardakçı FETÖ'cülerin yaptığı böyle bir 
tahrifatı yakın geçmişte Habertürk gazetesindeki köşesinde 
şöyle sergiledi: 
Burada sözünü edeceğim hadiseden, daha doğrusu 
Kuran'ın bir ayetinin tahrifinden, Türkiye'nin önde gelen İslâm 
Tarihi profesörlerinden bir dostum sayesinde haberdar oldum. 
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Mesele şu: Zaman gazetesi, bundan birkaç yıl önce son devrin en önemli İslâm âlimlerinden Elmalılı Hamdi Yazır'ın ilk 
baskısı 1935 ile 1938 arasında dokuz cilt hâlinde Diyanet İşleri 
Reisliği tarafından yapılan ve daha sonraları defalarca basılan 
“Hak Dini Kuran Dili” isimli tefsirini bugünün Türkçesine 
nakledilmiş olarak yayınlayıp okuyucularına dağıtmışştı. 

1878 ile 1942 arasında yaşayan Elmalılı'nın eseri 
Türkiye'de basılan “İlk Kuran meâl ve tefsiri” olarak bilinirse de aslında böyle değildir, eski asırlarda elyazması 
olarak elden ele dolaşan daha çok sayıda meâl mevcuttur 
ve ilk matbü, yani basılı meâl ve tefsir de 1865'te yayınlanmıştır. “Hak Dini Kuran Dili”nin özelliği ise, ilmi boyutunun yanı sıra dilinin eski devirlerdeki tefsirlere göre daha 
açık olması ve Diyanet'in yayınlaması sayesinde eserin geniş bir okuyucu kitlesinin istifadesine sunulmasıdır. 

Zaman gazetesi ilk yayınının üzerinden 70 seneden fazla 
zaman geçen eserin dilinin eskimiş ve dolayısı ile herkes tarafından rahatça anlaşılamayacağını düşünmüş ve sadeleştirilmiş şeklini okuyucularına dağıtmış ama ne sadeleştirme! 
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Tahrif edilmiş meâl. 
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KİM BU ÂLİMLER, NEREDE? 

Tahrif, Kuran'ın 16. Suresi olan Nahl'in 43. âyetinde yapılmış... 

Âyet, Diyanet Vakfı'nın yayınladığı meâlde “Senden 
önce de kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını 
peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun” diye veriliyor... 

Elmalılı'nın “sadeleştirilmiş” metninde ise, karşımıza 
birdenbire “Tevrat ve İncil âlimleri” çıkıyor; meâl “(Ey 
Peygamber!) Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer 
bunu bilmiyorsanız Tevrat ve İncil âlimlerine sorun” hâlini 
alıyor. Yani, âyette geçen ve bildiğim kadarıyla tek bir kişinin dışında tefsir âlimlerinin tamamının “bilenler” diye çevirdikleri “ehle'z-zikri” ifadesi, Elmalılı Hamdi Efendi'nin 
ağzından “Tevrat ve İncil âlimleri” yapılıveriyor! 

Elmalılı ise asla böyle bir şey demiyor ve aynı âyet, “Hak 
Dini Kuran Dili”nin geçenlerde tıpkıbasımı yapılan orijinal 
elyazmasında “Senden evvel de resul olarak başka değil, 
ancak kendilerine vahy veriyor idiğimiz erler göndermişizdir, ehl-i zikre sorun bilmiyorsanız” şeklinde geçiyor... 
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Meâlin orijinal elyazması. 


KURAN'A DA TERS, ELMALIL'YA DA... 

Meâlin bu şekilde değiştirilmesi ile de birkaç iş birden 
ediliyor: Kuran'da “neshedildiği”, yani “lâğvedildiği”, 
“kaldırıldığı” defalarca ifade edilmesine rağmen Tevrat 
ve İncil'in hükmü devam ediyormuş havası verilerek “kaldırılmış kitapların âlimlerine müracaat” tavsiye ediliyor 
ve hem Kuran'ın özüne, hem de tefsirin asıl sahibi olan 
Elmalılı Hamdi Efendi'nin sözüne tamamen ters bir iddia- 
da bulunuluyor! 

Bu yazıyı yazmadan önce sözünü ettiğim tahrifin daha 
önce farkedilip edilmediğini araştırdım, bu konuda yayınlanmış birkaç yazının bulunduğunu ama pek dikkat çekmediklerini gördüm ve tahrifi tekrar hatırlatmak istedim. 

Tahrifin sebebinin ne olduğunu, âyetin bilgisizlikten 
mi, boşvermişlikten mi, yoksa bir aralar pek moda olan 
“Dinlerarası Diyalog” terânesine destek sağlayabilmek 
maksadıyla mı değiştirildiğini bilmiyorum...” (Habertürk 
gazetesi, 10 Ağustos 2016) 


Cuma namazı farz değil diyenler 

Evet, belge ortada, FETÖ emperyal görev ve amacı gereği Allah'ın kelamını değiştirme çılgınlığını bile yapabiliyor 
ki bunu ileride çok daha ayrıntılı olarak sorgulayacağımız 
Dinlerarası Diyalog adına yapıyor. 

Devam edelim... 

Pek çok cemaat kendi hocalarından başka hiç kimsenin 
arkasında namaz kılmaz ve bu yeni bir mesele değildir. 

Almanya'da her cemaatin ayrı camileri olduğu biliniyor. 

Türkiye'de de durum aynıdır. 

Cemaatler kendi camilerinde namaz kılarlar. 

Bazıları ise cuma namazını bile kılmazlar. 
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Mesela Işıkçılar 1970 ve 80'li yıllarda alçak perdeden, 
“Cuma namazını kılmaya gerek yoktur,” dediler. l 


Cenabet imamlar 

Gerek yok demelerinin gerekçesi şuydu: 

Dar-ül Harp'te cuma namazı kılınmazmış! 

Cuma namazı hutbesinde mevcut halifenin ismi okunmalıymış!.. 

Oysa Türkiye laikmiş ve halifelik kaldırılmışmış! 

Dolayısıyla halife isminirzikredilmediği hutbe sahih olamazmış! 

İlginçtir, 70 ve 80'li yıllarda bunu söyleyen İhlas cemaati 
ya da Işıkçılar, sonradan, çok tepki alırız düşüncesiyle bundan vazgeçtiler. 

Sadece cuma namazı değil, keza bazı cemaatler yine diş 
dolgusu olan imamın arkasında namaza durmadılar. 

Onlara göre gusül aptesinin sahih olması için vücudun 
bütün uzuvlarının ıslanması gerekiyor. 

Dolgusu olanın ise doğal olarak o diş bölgesi tamamen 
ıslanmış olmuyor. 

Dolayısıyla diş dolgusu olan cenabet sayılacağından öyle 
bir imamın arkasında namaz olmuyor! 


Cemaatlerdeki Omerta Yasası 

Aynı şekilde mikrofonla namazın sahih olamayacağına 
inanan cemaatler var. 

Mikrofon sesi bozduğundan, mikrofonla ezan ve dua 
okumak harammış. Dahası mikrofonla okunan dua ile namaz kılmak da geçerli olmazmış. 

Görüldüğü gibi Türkiye'deki cemaat ve İslam'ı gruplarda homojenliğin zerresi söz konusu değildir. 
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Sadece iman konularında değil, amel ve itikat başlıkların- 
da da ayrışırlar. 

İleride inceleyeceğimiz Risale-i Nur grupları işbu bağlamda başlı başına faciadır. 

Bütün bunlara ilaveten cemaatler aslında İslami şirketler 
ve menfaat örgütlenmeleridir. 

Cemaat örgütlenmeleri mafyatik yapılanmaları andırır. 

Bunlarda Omerta, yani konuşmama yasası egemendir. 


Cemaat servetleri 

Konuşur cemaati ele verirseniz Fethullah Gülen'in ifadesiyle şefkat (Allah) tokadı yersiniz. 

İstisnasız bütün cemaatlerde şeyh büyük varlık sahibidir. 

Müritler her ay aidat şeklinde düzenli ödeme yaparlar. 

Buna “hizmete katılma” derler. 

Paralar şeyhte toplanır ve o istediği gibi harcar. 

Kurban bayramlarında deri ve kurban bağışları büyük 
kampanyalarla toplanıp cemaate teslim edilir. 

Fitre ve zekâtlar aynı şekilde cemaatlere nakledilir. 

Bunlara ilave olarak cemaat üyeleri pazarlama faaliyetlerine bedava olarak katılır. 

Bir diğer metot ise himmet, yani güya “hizmet adına” bağış almaktır. 


Himmet, yani haraç 

Himmet olayı FETÖ'de kurumlaşmış, birer vergi ve haraç 
dairesi gibi çalışmıştır. 

Bir başka husus: Pek çok cemaatte varlıklar oğula baba 
mirası olarak geçer. 

TGRT'de çalıştığım için biliyorum. 
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Enver Ören 1970'lerin başlarında sıradan bir biyoloji öğretmenidir ve geçinememektedir. 

Cemaat, vakfa yardım ambalajıyla müritlerden para toplayarak geçimine katkı yapar. 

Sonrasında yukarıda saydığım metotlarla cemaat büyütülür ve Enver Ören siyasi desteklerle 1996'da 3 milyar dolarlık bir varlığı yönetmeye başlar. 

Ölünce, hem maddi hem manevi mirası babasının vasiyetiy- 
le, Ankara'da uzun süre yanımda kaldığı için namaz bile kılmadığını bildiğim ABD vatandaşı oğlu Mücahit Ören'in olmuştur. 

Yani toplanan kurbanlar, deriler, himmetler yardımlar, 
aidatlar, kısacası yapılan büyük servet cemaate değil, oğullara kalıyor ki bu bile cematlerin davalarındaki samimiyeti 
gösteriyor. 


Peygamber vekili 

Gelelim şeyh-mürit ilişkilerine... 

Bütün cemaatlerde şeyh, Allah ile Peygamber'in vekilidir. 

Bu durumda Türkiye'de ne kadar cemaat varsa o kadar 
Allah ile Peygamber vekili var demektir. 

Cemaatlerdeki müritler ise tabaka tabakadır. 

Kalabalık olan en alttaki yığınlardır. 

Bunlar körü körüne inanır ve asker misalidirler. 

Her türlü fedakârlığı yaparlar. 

Şeyhlerini sürekli uçururlar. 

Abartısız bütün İslami gruplarda şeyhler uçar, yani hesapta zahiri (görünür) ve batıni (görünmez) halleri söz konusudur. 

Her birinin güya mucizeleri vardır ve bunlar müritler 
arasında efsaneleştirilir. 


Allah'la sohbet edenler! 

Mürit takımı, “En ulvi mürşit benim şeyhimdir,” diyerek 
olmadık yakıştırmalar yapar. 

Keramet hikâyeleri mürit sohbetlerinin en temel malzemesidir. 

En sık anlatılan keramet ise şeyhin, “Dün akşam Peygamberimizle beraberdim,” demesidir. 

Bütün şeyh ya da sözde mürşitler, “Benim her hareketim 
Peygamber hali,” der. 

Bazıları Peygamberimizle yaptığı şakalaşmaları aktarır. 

Fethullah misali olanlar ise işi daha ileri götürüp Allah'la 
yaptığı konuşmaları aktarırlar... 

Şeyhlerin vakit namazlarını Mekke ve Medine'de kılmaları ise sıradan bir mucizedir. 


Okunmuş pirinç tanesi 

Mucize bakışlarına bir örnek: 

Akrabam olan Orhan Yerebakan yaşlı annesi hastalandığında onu doktora götürmek yerine Enver Ören'e götürüp 
ondan okunmuş bir pirinç tanesi alır ve annesinin bu şekilde 
iyileşeceğine inanırdı ki o akrabam Avrupa görmüştür, yüksekokul mezunudur. 

Şeyhler sadece hastalıklara değil, sınava girecek olandan 
tutun, erkek çocuk isteyenlere; zenginliği arzulayandan, 
spor müsabakasını kazanmak isteyene; ihale almak isteyen- 
den, uzun yaşamak isteyene ve parti kongrelerine kadar her 
konuya müdahil olurlar... 


Allah kongre yarışını nasıl bildirdi? 
Hiç unutmam, 1991'de yapılan ANAP kongresinde Mesut 
Yılmaz ile Yıldırım Akbulut rakipti. 
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Ben hemşerim olan Mesut Yılmaz'ı destekliyordum. 

Enver Ören ise Yılmaz'ı İslami değerlere mesafeli gördüğü için sıkı Akbulut'çuydu. 

Bir gün Türkiye gazetesinde Yılmaz'ı öven ve kazanacağını ifade eden bir yazı yazınca Enver Bey aradı: 

“Sabahattin boşuna Mesut Yılmaz kazanacak deme... O 
iş bitti.” 

“Anlamadım, nasıl bitti...” deyince şu karşılığı aldım: 

“Bize bildirildi... Yıldırım Akbulut genel başkan ve başbakan olacak... Dünya tersine döner ama bu sonuç asla değişmez.” 

Sonrası malum: 

Dünya tersine dönmedi ama ANAP kongresini Mesut 
Yılmaz kazandı. 

Tuhaf olan şuydu: 


Yalan cematlerde niye serbest? 

Sanki bütün o sözleri Enver Ören bana söylememiş gibi 
kongreden bir hafta sonra arayıp şunu istedi: 

“Sabahattin; Başbakanımız Mesut Yılmaz'dan randevu 
al da beraber tebriğe gidelim. Önce çiçeğimizi gönder ve 
telgraf çek... Mesut Bey'le İslam'a çok hizmet edeceğiz.” 

Dondum kaldım... Güya aptessiz toprağa basmayan ve 
cemaati tarafından tapınılan Enver Ören işte buydu. 

İslami cemaatlere mahsus bir başka şey de yalanın meşru 
sayılmasıdır. 

Abartısız her konuda yalan söylerler. 

Sığındıkları şey “Savaş halinde hile serbest” bakışıdır. 

Adam özel işinde yalan söylüyor, yine savaş hali ve hile 
diyor. 

Utanmazlık, yalan için yemin bile etmeleridir. 
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Mesut Yılmaz ile Işın Çelebi! 

Anılara devam: 

1990'ların ortasında yine ANAP'ta kongre var. 

Mesut Yılmaz'ın karşısında bu sefer Işın Çelebi aday. 

Aslında Işın Çelebi, Mesut Yılmaz'a karşı oy alabilecek iyi 
bir aday çıkmasın diye danışıklı olarak çıkarılan naylon aday. 

Enver Ören ise o dönem Başbakan olan Tansu Çiller'i 
destekliyor. 

Sadece desteklemiyor, adeta onun müridiymiş gibi sahipleniyor. 

Enver Bey, Çiller muhabbeti yüzünden ANAP kongresinde Mesut Yılmaz kaybetsin, Işın Çelebi kazansın ve ANAP 
silinsin istiyor, ancak Yılmaz'a yakın olduğum için bu fikrini 
benden saklıyor. 

Bir gün Meclis kulisinde Işın Çelebi'yle sohbet ediyoruz. 


“Vallahi billahi görmedim ve konuşmadım” 

Çelebi laf arasında, “Enver Bey ne yapıyor,” diye sorunca 
ben, “Burada Ankara'da telefonla seni görüştüreyim,” deyip 
ceptelefonumla santralden Enver Ören'i bağlatıp ben alo demeden Işın Bey'e veriyorum. 

Enver Ören Çelebi'yi alır almaz başlıyor Mesut Yılmaz'a 
saydırmaya ki Çelebi bunu bana dinletiyor. 

Akşam Enver Ören'le buluşunca şunu söyledim: 

“Enver Abi bu siyasiler her türlü numarayı çeker... 
Mesela Işın Çelebi aslında danışıklı aday... Onunla konuşurken Mesut Yılmaz'a saydırmayın. Mesut Bey bunu öğrenirse 
kincidir, ileride size problem yaratır.” 

Enver Ören şu karşılığı veriyor. 

“Vallahi billahi tallahi ben Işın Çelebi'yi bir yıldan fazladır ne gördüm ne de telefonla konuştum...” 
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“İstesem kâğıtlar dolar olur!” 

Dondum kaldım... Haliyle, “Bugün öğle sonrası benim 
telefonumla konuştunuz ya... Telefonu ben bağlattım...” diyemedim ve sustum... Ancak bu ve benzeri yaşadığım her 
hadise cemaatler hakkındaki bakışımı netleştirdi. 

Mucize hikâyeleri noktasında Fethullah Gülen bütün 
şeyhlerden öndedir. 

Uzun yıllar müridi olan Prof. Ahmet Keleş, Gülen'in şu 
sözlerini TV'den aktarmıştır: 

“İstesem kâğıdı dolar, toprağı altın yapabilirim. Allah 
bana o kudreti verdi ama himmetlerle insanları cehennem- 
den kurtarıyorum.” 

Aynı Gülen sohbetlerinde, “Dün gece Peygamberimizle 
diz dize idik,” ifadesini neredeyse üç günde bir tekrarlıyor. 


Dünya hayatı onun sayesinde sürüyormuş! 

Bazen de Peygamber sohbetiyle yetinmeyip şunu söylüyor: 

“Dün gece yarısı Hak Teala (Allah) ile hasbihal ederken 
bana, Fethullah bu âlemi Muhammed için yarattım, senin 
için devam ettiriyorum dedi...” 

Şaşırmayın ifade aynen böyle ki bunu aktaran 40 yıl yanında olan ve hayatını yazan Latif Erdoğan'dır. 

Yine Fethullah'ın ABD'deki Sandy kasırgasının şiddetini 
önlediği, şakirtleri arasında efsaneleşip anlatılır. 

Ve dehşet bir örnek daha: 

Turgut Özal'ın kritik ameliyatı sonrasında Meclis'te karşılaştığım Zaman gazetesinden Halit Esendemir bana şunu 
nakletti: 


Özal'ı Hocaefendi ameliyat etmiş 

“Turgut Özal kesin iyileşecek çünkü Hocaefendi ameliyatına bizzat girdi.” 

Saflığa vurup sordum: 

“Fethullah Hoca doktor muydu?” 

“Evet abi, Hocaefendi Allah'ın doktoru.” 

“Şaka yapmıyorum, Fethullah Gülen doktor mu ve 
ABD'ye mi gitti? 

“Evet gitti ve yapılan yanlış ameliyata elleriyle müdahale 
edip düzeltti. Özal bu sayede yaşayacak... Hocaefendi için 
böyle kerametler sıradan şeyler!” 

Ciddileşip sordum: 

“Sen buna gerçekten inanıyor musun?” 

“Sabahattin Bey lütfen tövbe edin, küfre girersiniz.” 

“Allah bu milleti hocanızın ve sizin şerrinden korusun,” 
deyip yanından hışımla ayrıldım. 


Fethullah PKK'lıları böyle durdurmuş 

O sözümden sonradır ki Fethullah hareketinde hasım 
ilan edilip 1990'lardan itibaren bir kere bile olsun hiçbir organizasyonuna davet edilmedim. 

FETÖ'den bir başka mucize palavrası: 

Fethullah Gülen 1990'lardaki PKK terörü sürecinde akşamları müritleriyle sohbet ederken birden gözünü ötelere 
dikip bağırarak şöyle dermiş: 

“Yetiştim evlatlarım yetiştim... Geldim evlatlarım yetiştim...” 

Bu bağırıştan sonra birkaç dakika susar ve derin soluklar 
aldıktan sonra şu açıklamayı yaparmış: 

“Saldırıya uğrayan bir bölük askerimizi PKK'nın mermilerinden korudum. Çok şükür şehidimiz de yaralımız da 
yok.” 
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Bitmedi... Aynı Fethullah düşmekte olan Pakistan uçağını 
da şöyle kurtarmış: 

“Elekrik yüklü ey bulut, dağıl.” 

Ve bulut dağılmış, düşmek üzere olan uçak yoluna devam etmiş. 

Benzer mucize hikâyeleri diğer cemaat gruplarının önderleri için geçerli. 


Atatürk Said Nursi'den korkarmış! 

Hele hele Said Nursi, şakirtleri tarafından Atatürk'ü korkutan adam olarak lanse edilir. 

Evet, Atatürk diğer pek çok cemaat gibi Nurcular için de 
deccal ve katil diktatördür ama Said Nursi'den korkarmış... 
Müritleri böyle diyor. 

İstiklal Mahkemesi reisleri de ondan çekinirmiş. 

Salaklığın bu kadarına pes! 

Gazi Paşa'ya hem diktatör ve katil diye alçakça hücum 
edeceksiniz, hem de, “Korkardı, bize dokunamazdı,” diyeceksiniz! 

Ulan siz kimsiniz de yedi düvele eğilmeyen Atatürk size 
eğilsin? 

Kahredici olan, bu gibi söylemlerin müşteri bulabilmesidir. 

Belirtilmesi gereken bir başka husus şeyhin asla ve kat'a 
sorgulanamayacağıdır. 

Cemaatlerde Allah'ı inkârın affı vardır ama şeyhi ya da önderi, bırakın eleştirmeyi minnacık da olsa sorgulayamazsınız. 


Eleştirirsen kâfir olursun 

Maazallah bunu yaparsanız anında kâfir ve mürtet ilan 
edilir, kapıya konulursunuz. 

Dahası hain ilan edilip dışlanırsınız... 
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Mürtet ilan etme olayına bildiğim bir başka örnek Takvım 
gazetesi ile A Haber'de çalışan Bekir Hazar'ın babasıdır. O 
da bir gün Enver Ören'e çok sıradan bir eleştiri getirdi diye 
anında kâfir edilip Işıkçılar cemaatinden kovuldu, eşi ile çocukları on yıllar boyu ondan koparıldı. 

1970-80 ve 90'lı yıllarda dini cemaatlerde en yaygın dışlama argümanı MİT'çi olmaktı. 

En küçük bir olayda, “O adam MİT'çi,” derlerdi. 

Cemaatler o yıllarda asker ve MİT'ten öcü misalı korkar 
ve titrerdi. 


Kaptırılan 30 milyon dolar 

Fethullah Gülen'den Enver Ören'e pek çok cemaat baronu istihbaratçıyım diyen dolandırıcılara çok paralar ödedi ki 
bunlardan biri Ören'in irtica suçuyla askerden atılan şoförü 
Kamil Tekin'di... Enver Ören, “Genelkurmay'a bağlı elektronik istihbaratçıyım,” diyen bu adama tamı tamına 30 milyon 
dolar kaptırmıştı. 

Hiçbir cemaatte bireysel irade yoktur. 

Şeyh hangi partiyi isterse herkes oyunu oraya verir. 
Tersini akla getirmek dahi mümkün değildir. 

Yukarıda belirtiğimiz gibi cemaat önderi Allah'ın sözcüsüdür. 

Tam burada insafla soralım: 

Böyle bir ilişki ağının içinde olanın “demokrasi” demesi 
bir mana taşıyabilir mı? 


Neoliberaller ve cemaat 

Ekrem Dumanlı ve benzerlerinin yıllar yılı demokrasi istismarı yapmasına bırakın seyirci kalınması, o güruha prim 
verilmesi, neyin ürünü ve tezahürüdür. 
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Zaman'da yazan ve FETÖ'ye selam duran diğer sözde liberallerin bütün bunları bilmesine karşın salağa yatıp cemaat mensuplarını özgürlük havarileri diye selamlaması ahlaksızlığın zirvesi değil midir. 

Ahmet-Mehmet Altan ve Yasemin Çongar gibilerin özgürlük şarlatanlığı nasıl müşteri buluyor. 

Cemaatlerdeki çekirdek ekibe gelince: 


Kıyamet ve 73 fırka olayı 

Onlar konulara göre vekil gibi davranarak alt tabakalara 
sürekli emir ve mesaj taşırlar. 

Sohbet grupları oluşturarak müritleri sürekli hipnozda 
tutarlar. 

Seminerci ya da sohbetçiler ise İslam'dan ziyade şeyhi ve 
kerametlerini anlatırlar. 

Bazı cemaatler ilaveten mollalar yetiştirir. 

Bütün cemaat müritlerine sohbetlerde söylenen şudur: 

“Kıyamet öncesi zuhur edecek olan 73 fırkadan sadece siz 
kurtulacaksınız...” 

Şeyh ya da önderin hemen altındaki çelik çekirdek şeyhi 
sevmekten ziyade korkar. 

Korkuları ikballeri içindir. 

Şeyhlerini sevmemeleri ise onu yakından tanımalarındandır. 


Cemaat imkânları 

İnsanüstü diye nitelenen cemaat liderlerinin aslında abartısız birer manyak oldukları kısa süre içinde gözlemlenir 
ama buna rağmen ekipte olan hiç kimse çok istisnai bir hal 
olmazsa şeyhi terk etmez, zira çok çok büyük imkânlara sahiptirler. 
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Düşünün, sıradan bir FETÖ imamı ayda 45-50 bin lira 
maaş alıp villada oturur. 

Her biri 300-500 bin liralık arabalara binerler. 

Şeyhi adına güç sahibidir ve emrinde insanlar vardır. 

Saygın bir çevre ve itibar sahibidir. 

Çocuklarının hayatı garantidir. 

Her birinin olumsuz hallerde kullanması için yabancı 
bankalarda yüklü döviz hesapları mevcutur. 

Siyasi ve ekonomik çevrelerde saygı görürler. 

Kısacası çok büyük holdingin en üst düzey yöneticisin- 
den daha iyi bir konumdadırlar. 


Cemaatlerin hainleri 

Dolayısıyla neye şahit olurlarsa olsunlar, ayrılmaları söz 
konusu olamıyor. 

Ayrılmaları durumda ise hain ilan edilme ve dışlanma 
söz konusu. 

Bu duruma düşen, kendisine selam verecek bir kişiyi bile 
bulamaz. 

Diyeceksiniz ki tek-tür ayrılanlar var! 

Doğru varlar ama onların tamamına yakını kovulanlardır. 

Şeyh onları kapıya koydu mu ayrıldım diyorlar ki mesela 
Hüseyin Gülerce ve Nurettin Veren gibiler buna somut örneklerdir. 

Hüseyin Gülerce 17-25 Aralık sonrasında tutuklanacağını 
tahmin ettiği için söverek ayrılmış, Veren ise cemaat içinde 
yetkilerinin alınması sonrasında feveran etmiştir... Nurettin 
Veren, bizzat kendi ifadelerine göre dışlandıktan sonra bile 
Pensilvanya'ya gidip aman dilemiştir. 
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Şeyhler manyak 

Peki “şeyhler manyaktır” tanımım sübjektif mi? 

Kâğıt üstünde öyle. 

Ancak bendeniz o cemaat şeyhlerinden birkaçını yakından tanıdım ve pek çoğunun öyle olduğuna emin oldum. 

Aslında öyle olmaları normal, zira cemaat iklim ve ilişkilerinde aklı başında bir insanın bile aklını koruması güç. 

Düşünün, koskoca profesörler ve generaller önünüzde 
iki büklüm. 

Sizi ilah gibi görüp süreklt olarak göklere çıkarıyorlar. 

Bütün bunlar bir kere değil her gün ve yıllarca yapılıyor. 

Hiçbir bünye bu gazlamaya direnemez. 

Şeyhlerin tamamı, çok geçmiyor kendini o gazlamalara 
kaptırıp oynadığı rolün gerçekliğine kendini kaptırıyor. 


“Bu adama âşık olunmaz mı?” diyen kim? 

Tabii emperyal görevin söz konusu olması ve şeyhlerin 
diyazem gibi halisünasyonlar gördürecek ilaçlar almaları 
hadisenin bir başka boyutudur... 

TGRT'de çalıştığım dönem, Enver Ören'in kendi fotoğrafını dakikalarca seyredip “Bu adama âşık olunmaz mı? Bu 
adam cennettir” dediğinin şahidiyim. 

Cemaatlerdeki yapılaşmayı anlatmaya devam... 

Şeyhin yakın çevresinde olanlar birbirini sevmezler. 

Şeyhe çok yakın olan kurmay ekip dini konulardan ziyade cemaatin stratejik meseleleriyle ilgilenirler. 

Siyaset bunların alanıdır. 

Parayı şeyh adına bunlar kontrol eder. Aforozları, şeyh 
adına bunlar yapar. 
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Cemaat örgütlenmeleri 

Sadece FETÖ'cülerde değil bütün cemaatlerde çekirdek 
halkada bulunanlar büyük varlık sahibidir. 

Çekirdek halkaya paralel olan mollalar grubu ise şeyhin 
kurşun askerleridir. 

Cemaat içinde istihbarat yaparlar. Şeyhin özel işlerini görürler. Sohbetçi ve seminercilere yol gösterirler. 

Mollalar, deyim yerindeyse şeyhin muhafız bölüğü ya da 
intihar komandolarıdır. 

Üst tabakanın altında olanlar ise anonimdir. 

Aralarında her türden insan vardır. 

Burada iyi sınav veren zaman içinde yukarı tırmanır. 

Orta tabakada, sanayici, esnaf, memur ve bürokratlar 
vardır. 


Abilik kurumu 

Cemaatin gücünden yararlanmak isteyen konum ve varlık sahibi isimler orta tabakada görünür. 

Asker müritler bütün cematlerde özel öneme sahiptir ve 
ilişkileri çok aleniyete dökülmez. 

Subaylar cemaat ablalarıyla kataloglarla evlendirilerek eş 
vasıtasıyla da FETÖ'ye uydu yapılırlar. 

Cemaatlerin neredeyse tamamında abilik müessesesi vardır. 

Herkes birbirine “Abi” der. 

Mübalağasız, 70 yaşında olan bir şakirt 18 yaşındaki bir 
gence “Abi” diye hitap eder. 

Tam burada bir parantez: 

FETÖ özellikle 2000 sonrası bu klasik yapılanmayı aşan 
bir örgütlenme modeliyle çalışmaya başladı ki CIA metodunu çağrıştıran bu modeli ileri sayfalarda bütün ayrıntılarıyla 
aktaracağız. 
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Müritler nasıl devşirilir? 

Gelelim müritlerin nasıl devşirilip kazanıldığına... 

Süleymancıların ilgi alanları Kuran kursları olduğundan, 
o kursa gidenler müritleri olur. 

Diğer cemaatlerin üreme merkezleri ise ağırlıklı olarak 
öğrenci merkezleridir. 

Okullar, dershaneler ve öğrenci evleri ile yurtlar temel 
mekânlardır. 

Genç dimağlar burada zehirlenir. 

Öğrenci önce izlenip sonra adım adım safa çekilir ki bu 
ilişki birebirdir ve arkadaş olma metoduyla yapılır. 

Sonrasında kazanılan o öğrenci kademe kademe cemaate 
alınıp müritleştirilir. 

Bu süreçte öğrencinin maddi durumu gibi ayrıntılar rol 
oynar. 

Kalacak yeri ya da okuyacak imkânı olmayan fakir öğrenciler cemaatler tarafından sahiplenilip vicdanen borçlandırılır ve saflara alınır. 


Cemaat gettoları 

Buna ilaveten kurumlardaki faaliyetlerde cephe genişletilir. 

Mesela bir esnaf başka bir esnafı, bir akademisyen başka 
bir akademisyeni, bir memur başka bir memuru cemaate kazandırır. 

Taban bulup genişleyen cemaat zaman içinde gettolaşıp 
sosyal çevreler oluşturur ve müritlere yeni bir dünya kurulur. 

Kimileri ise bu dünyaya ama çevre ve kimlik bulmak, 
ama çıkar hesabı ama başka saiklerle katılır ve halka genişler. 
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Toplumumuzda egemen olan “Çocuğumu başıboş bırakacağıma, dindar bir zeminde olsun” anlayışıyla aileler de 
farkında olmadan bu cemaatlere eleman taşır. 

Kuşkusuz bu noktada sorgulanması gereken konulardan 
biri, devletin onlarca yıldır ısrarla yeterince öğrenci yurdu 
yapmayıp gençleri bu yılanların kucağına atmasıdır ki biz 
açıkçası bunun bilinçli yapıldığı kanaatindeyiz. 


Devlet gençleri cemaatlere böyle itti 

Öyle ya TOKİ ümmet bakışıyla Sudan gibi ülkelere bedava mahalleler inşa ederken kendi ülkesinde öğrencileri 
yurtsuz bırakmasının başka bir izahı olabilir mi? Maalesef 
problemin aslı budur. 

Cemaatlerde şeyh, önder ya da onların ifadesiyle mürşit 
o kadar kutsal addedilir ki onun yemek artıkları bile müritler tarafından cennet yemeği ve iman ilacı olarak görülür. 

Keza bardakta kalan suyu da şifa hazinesidir. 

Eski FETÖ müridi Prof. Ahmet Keleş aktardı, Fethullah'ın 
ağzını sildiği peçeteyi kapan bir mürit ondan bir parça koparıp midesine indirebilmiştir. 

Hayır, bunlar FETÖ zaten boy hedefi diye yazılan-anlatılan şeyler değil, emin olun eksiği var, fazlası yoktur. 


200 ayrı cemaat 

Peki söyler misiniz, İslam bu mudur? 

Bunlara bakan ve İslam'ı bilmeyen biri Müslümanlık 
hakkında nasıl bir hüküm verir? 

Hep yazıp söylediğim gibi İslam'ın en büyük düşmanı 
İslamcılardır. İslam'ı onlardan kurtarmak ise gerçek ibadettir. 

Türkiye'de halihazırda genel ve lokal bağlamda 200'e yakın cemaat ve İslami grup mevcuttur. 
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Genel yani bütün Türkiye sathına yayılıp faaliyet yapan 
cematlerin başlıcaları şunlardır: 


1) Nurcular: 

Said Nursici Nurcular veya Risale-i Nur talebeleri ki bunlar kendi aralarında önce Yazıcılar ve Okuyucular diye iki 
ana gövdeye ayrıldıktan sonra dokuz ayrı cemaat söz konusudur: 


a) Mehmet Kurtoğlu Grubu (Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 
halen hâkim olan Nurcu grup) 

b) Yeni Nesil Grubu (Mehmet Fırıncı) 

c) Yeni Asya Grubu (Mehmet Kutlular) 

d) Sözler Grubu (Mustafa Sungur) 

e) Said Özdemir Grubu 

f) Med-Zehra Grubu (İzzettin Yıldırım) 

g) Envar Grubu (Ahmet Aytimur) 

h) Şüra (Kırkıncı) Grubu 

i) Aczmendiler 

Nurcuların bir kesimine göre Said Nursi “Müceddit”, bir 
kesimine göre de “Mehdi”dir. 

Risale-i Nur ise fıkh değil, kelam kitabıdır. 

İslami jargona göre Mücedditlik “din yenileyici” anlamına gelir ve Said Nursi'nin Risale-i Nur'la bunu yaptığını 
söylerler. 

Risale-i Nur'un Kuran meali olduğunu iddia eden Nurcu 
grupların bazılarının namazlarda dua yerine risale okudukları kaydedilir. 

Said Nursi'yle alakalı araştırmaları bilinen Prof. Zekeriya 
Beyaz'a göre okuma yazma bilmeyen, yani ümmi olan Nursi, 
Risale-i Nur'u Allah'ın kendine yazdırdığını söylermiş. 
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Prof. Beyaz'a göre Nurcular Said Nursi'nin geleceğinin 
Kuran ayetleriyle müjdelendiğini iddia ederler. 

Akıl hastanesinde yattığı bilinen ve Cumhuriyet'i kuran 
kadrolara “Ebu Süfyan Komitesi” diyen Said Nursi'nin şapka giyene kâfir dediği de yine Beyaz Hoca'nın araştırmalarında mevcut. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, müritleri tarafından kendine “Bediüzzaman” (Bütün zamanların 
en üstünü ) denilen Said Nursi'nin, sapkın olduğu hükmünü 
vermiş ve bunu yayımlamıştır. 


2) İsmail Ağa Cemaati: 

Önderi Mahmut Ustaosmanoğlu'dur. 

Çarşamba Cemaati olarak bilinirler. Merkezleri Fatih- 
Çarşamba'dır. 

Cüppeli Ahmet bu cemaatin sözcülerindendir. 

Cüppe, şalvar, sarık, sakal ve çarşaf bu cemaate göre imanın ve İslam'ın önceliğidir. 

Kendilerine ehli sünnet derler ve Nakşibendi ekolündendirler. 


3) FETÖ: 

Bir dönem Nurcularla özdeşleştirilen FETÖ'nün kurucusu Fethullah Gülen'i ileriki sayfalarda bütün cepheleriyle 
sunacağız. 


4) İskender Paşa Cemaati: 

Piri Zahid Kotku'dur. 

Necmettin Erbakan ile Özal kardeşler bu cemaatin müridiydi. 

Nakşi ekolündendir. 
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Kotku ölünce yerine damadı Prof. Esad Coşan şeyh postuna büründü. 

Coşan Hoca da Avustralya'da bir trafik kazasında yaşamını yitirince oğlu Nurettin Coşan önder oldu. 


5) Erenköy Cemaati ya da Muradiye Vakfı: 

Kurucusu Erenköylü Sami Efendi'dir. 

Şimdiki şeyhi ise Topbaşlar'dır. 

Eski Milli Mücadeleci Ahmet Taşgetiren bu cemaatin önder isimlerindendir. j 
Tayyip Erdoğan'a çok yakın olan bu cemaat Nakşi eko- 


lündendir. 


6) Süleymancılar: 

Önderi Süleyman Hilmi Tunahan'dır. 

Sonrasında damat Kemal Kaçar lider oldu. 

Akabinde torun olan eski bakan Ahmet Denizolgun'un 
adı öne çıktı. 

Bunlar “Kuran Kursu Grubu” diye bilinirler. 

İmam hatiplilerden hoşlanmazlar. Erbakan'ı hiç desteklemediler. 

Dönem dönem merkez sağ ile MHP'ye oy verdiler. 

AKP iktidar olunca iki parçaya ayrıldılar. Denizolgun 
kardeşlerinin küçüğü AKP'den milletvekili seçilince bu cemaatin yarısı AKP'ye, diğer yarısı DP ile MHP'ye oy verdi. 


7) Menzilciler: 

“Adıyamanlılar Cemaati” diye de bilinirler. 
Nakşidirler. 

Kurucuları Seyyid Mehmet Raşit Erol'dur. 
Ölünce, oğlu Abdülbaki Erol yerine geçmiştir. 
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Bu cemaati 1970'li yıllarda Ardeşen'de işitmiştim. 

“Adıyaman'a giden imana geliyor ve namaz kılmaya başlıyor,” diye efsaneler uydurulmuştu. 

Bunun üzerine akşamcılarla kumarbazlar tövbe için otobüslerle oraya akın ettiler. 

Dönüşlerinde tamamı namaz kıldı; lakin bazıları bir hafta, bazıları on gün, bazıları da birkaç ay sonra vazgeçtiler. 

Sürekli namaz kılanlar birkaç kişiye sınırlıydı. 

Bu hadiseye o yaşımda bile yorumum, “Adam zaten namaz kılmaya kendini şartlandırmış, bahane arıyor,” şeklindeydi ki hadisenin öyle olduğu yaşananlarla tescillendi. 

Menzil Cemaati seyyidliği öne çıkarır. 

Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu cemaate mürit olduğu yazılıp 
çizildi. 

Bu cemaatle özdeşleştiren son isim ise Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ. 

Öyle ki cemaatin sıkı müridi olduğu ve bakanlığını 
Menzilcilerle ördüğü yaygın iddia. 


8) Işıkçılar (İhlasçılar): 

Mürşitleri Hüseyin Hilmi Işık'tır. 

İkinci halkada damat Enver Ören vardı. 

Üçüncü isim damadın oğlu Mücahit Ören... 

Hüseyin Hilmi Işık, Seyyid Abdülhakim Arvasi'nin 
Necip Fazıl Kısakürek gibi talebelerinden... 

Naşibendi ekolünden. 

70'li yıllarda sıkı Demirelci. 80lerde Evren ve Özalcı. 
90'larda sıkı Çillerci. AKP iktidarı ile Tayyip'e “Mehdi” diyenlerden. 

Altı çizilmesi gereken husus, Takkeli Firavunlar kitabımda yazmıştım, bu cemaat 1990'ların ortalarında Erdoğan'ı 
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televizyona çıkarmayı bile cehenneme gitmeye yeter görüyordu, yani onu küfürde olmakla itham ederdi. 

Süleyman Demirel bunlar için, “Durakta beklemezler, gelen 
her iktidar otobüsüne binerler,” değerlendirmesini yapmıştır. 

Sayıları ve etkileri azdır ancak Türkiye gazetesi ile TGRT 
Haber kanalının sahibidirler. 

İhlas Finans Kurumu'nu batırmaları ve inançlı kesimi 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporu'na göre 750 milyon dolar 
dolandırmalarıyla halkta karşılıkları kalmamıştır. 

Fethullah Gülen'le aralarında Amerikan kardeşliği söz 
konusudur. 

1994 ekonomik krizinde İhlas Holding batma noktasına 
geldiğinde Fethullah Gülen, Enver Ören'i ziyaret edip bir 
torba uzatır. 

Enver Ören sorar: 

“Hocam bu nedir bu?” 

Gülen: “Sıkıntınızı bir nezbe olsun giderecektir.” 

Ören torbayı açıp bakar: “Burada çok dolar var.” 

Gülen: “Hepsi sizin, kullanın.” 

Ören: “Ya geri ödeyemezsek?” 

Gülen: “Helal olsun.” 

Ben Fethullah Gülen'in yaptığı bu yardımı Takkeli Firavunlar kitabımda yazdım ki FETÖ'cüler, “Hayır, öyle bir şey 
yok,” diye bir açıklama yapmadılar. 

Sonrasında iki cemaatin arasında ılımlı İslam ve Amerikan 
kardeşliği ekseninde sarmaş-dolaş olduğu kayıtlardadır. 

Dahası var... 

17 Ağustos 2016 yani FETÖ darbesinden bir ay sonra 
İhlas'ın CEO'su, yani en tepe ismi Cahit Paksoy'un FETÖ 
militanı diye göz altına alındığı bütün medyaya haber oldu. 

Böyleyken 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Işıkçıların, “İhlas Finans'ı FETÖ batırdı,” diye yalandan vaveylalar koparması tam bir aldatmacadır ve iki cemaat arasında 
var olan gizli ilişkiyi örtme adına yapılmaktadır. 

Öyle olmasa, yani FETÖ İhlas'a hasım olsa, Gülen 1994'te 
bir torba doları eliyle götürüp niye versin ki... İhlas, bir 
FETÖ'cüyü neden CEO yapsın? 

Bu arada İhlas”'ın mürşidi Hüseyin Hilmi Işık'ın şovu sevmeyen biri olduğunu özellikle belirtelim. 

Buna mukabil vekili ve damadı Enver Ören medya yıldızıydı. 

Oğlu Mücahit ise ABD vatandaşı bir modern! 

Birinci eşini boşayan Mücahit Ören ikinci evliliğini 
TGRT'de spiker olan Aslıhan Hanım'la yaptı. 

Bu cemaatin üst tabakası dolar milyoneri olmuştur. 


9) Akabe Grubu: 

Önderi Mustafa İslamoğlu'dur. 

Hilal TV diye bir kanalları var. 

Yeni ama dinamik bir cemaattir. AKP'yi desteklerler. 

Kader görüşleriyle Nakşilerden ayrılırlar. 

Akabelilere göre kaderi Allah değil, insanlar kendileri tayin eder. 

Bu bakışlarıyla bütün Nakşi gruplar tarafından zındık 
olarak değerlendirilirler. 


10) Adnan Hocacılar: 

İddialı oldukları konu, “Yaratılış”... 
Darwinizm'le uğraşırlar. 

Modern ya da dekolte İslam'ı savunurlar. 
Masonları kutsarlar, İsrail'i hedef almazlar. 
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11) Yahyalı Cemaati 
Nakşibendi ekolündendir ve şeyhleri Ramazan Dinç'tir. 


12) Melamiler: 
Laik ve sufi gruptur. Mürşitleri Ahmet Arslan'dır. 


13) Hakikatçılar: 
Önderleri Ömer Örgüt'tür. 


14) Hazneviler; 
Şeyhleri Muhammet Muta Haznevi'dir. 


15) İcmalciler: 
Önderleri Prof. Haydar Baş'tır. 


16) Uşşakiler: 
Mürşitleri Fatih Nurullah'tır. 


17) Cerrahiler: 
Şeyhleri, Ahmet Misbah Erkmenkul'dur. 


18) Kadiri Muhammediyeciler 
Şeyhleri Muhammet Ustaoğlu'dur. 


19)Galibiler: 
Önderleri, Hacı Galip Hasan Kuşçuoğlu”dur. 


20) Hizb-ut Tahrir 

21) Tillocular 

22) Halveti Tarikatı'nın Şabaniye kolu 
23) Rufailer 

24) İskender Evrenesoğlu Cemaati 

25) Mevleviler 

26) Nazım Kıbrısi Grubu 

27) Aczmendiler 


2. BÖLÜM 


FETÖ, Tayyip'in kalemini böyle kırdı 

Yer: Yalova 

FETÖ'cü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa 
Yeşil'in, yine FETÖ'cü olup Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkileri 
bilinen ve bunu kamuoyuna hissettiren Hüseyin Gülerce'yi 
ziyaretinden diyalog: 


“Hüseyin Abi, siz ne yapıyorsunuz böyle?” 

“Ne yapıyorum Mustafa?” 

“Tayyip Erdoğan'ı savunuyor görülüyor ve cemaat içinde üzüntüye sebep oluyorsunuz.” 

“Mustafacığım devleti karşımıza almak doğru mu?” 

“Devlet kim Hüseyin Abi?” 

“Hepimizin bildiği devlet işte.” 

“Devlet biziz Hüseyin Abi.” 

“Bak Mustafa, yangına benzin dökmeyelim. Biz arayı 
bulmaya çalışalım. Tayyip Bey ile Hocaefendi'nin arasını 
bulalım.” 

“Bizim işimiz emredileni yapmak Hüseyin Abi.” 

“Tamam da Tayyip Bey'in arkasında milyonlar var. 
Hükümet var, devlet var.” 

“Hüseyin Abi size bir söyleyeceğim ama lütfen iyi dinleyin.” 
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Ya intihar ya tımarhane 

“Söyle Mustafacığım.” 

“Tayyip Erdoğan artık bitti... Yok.” 

“Anlamadım nasıl yok?” 

“Bayağı yok... Göreceksin mahalli seçimler esnasında siyasette olmayacak!” 

“Sağlığı hakkında yeni bir bilgi mi var?” 

“Öyle değil.” 

“Peki ya ne?” 

“Ya intihar edecek ya da âkıl hastanesine kapatılacak.” 

“Mustafa bunu neye dayanak söylüyorsun?” 

“Hüseyin Abi herhalde kendiliğimden söylüyor değilim...” 

“O kadar eminsiniz yani?” 

“Emin ne kelime, kesin.” 


Hocaefendi'nin hükmü! 

“İyi de Tayyip Bey inatçı ve çılgın bir karakter. Direnir.” 

“Karşısında biz varız Hüseyin Abi!” 

“Ayrıca nasıl intihar eder... İmam hatip kökenli, yani 
inançlı biri. İntiharın dinimiz bakımından ne anlama geldiğini bilir.” 

“İntihar etmezse akıl hastanesine kapatılacak. Başka yolu 
yok.” 

“Biraz bilgi ver ve beni ikna et.” 

“Hocaefendi'nin son hükmü budur... Yetmez mi?” 

Hüseyin Gülerce susar ve yutkunmaya başlar... 

Evet, bana anlatılana göre iki isim arasındaki diyaloğun 
özeti budur. 

Peki, bunun okuması mı? 

Türkiye adına tartışmasız hicap fotoğrafıdır... 
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Psikopat meczup 

Evet, bir psikopat bir meczup, üstelik Tayyip Erdoğan 
gibi gözü kara olan ve TBMM'de partisi bağlamında sayısal 
anlamda açık bir üstünlüğe sahip siyasinin reis olduğu devlete karşı böyle bir cesareti gösterebiliyor. 

Bu tablonun birden çok yorumu var. 

Birincisi dinci grupların devlette egemen olmasının yarattığı büyük tehdit. 

Dinin siyasallaşması yeni bir olgu değil. 

İslam daha ilk dönemlerinde bu tür sıkıntıları yaşadı ve 
büyük bedeller ödedi. 

İktidar olma arzusu, grupçuluk ve cemaatçilik, eşyanın 
tabiatı gereği rekabeti, farklılaşmayı ve çatışmayı getirdi. 

Öyle ki zaman içinde adına Müslümanlık denen çok sayıda din ortaya çıktı. Dahası bunun adına savaşlar yapıldı. 
Din, bu süreçlerde iktidar olmak için araçlaştırıldı. 


Endülüs böyle yıkıldı 

İslam, İmam-ı Azam gibi rasyonel önderlerin yerine hurafeci meczupları önder edinince kurduğu Endülüs gibi uygarlıklar bile bir bir toprağa gömüldü. 

Konumuz gereği sorgulayacağımız husus, emperyalizmin İslam üzerindeki tasarrufları olacak. 

Kolonyalizm sürecinde egemen güç olan Büyük Britanya 
vahşi kapitalizmin çeşitli yöntemleriyle egemenlik kurmaya 
çalıştı. 

Mesela Çin'i kontrol ve sömürmek için onlarca yıl afyonladı. 

Mesela Hindistan'da reenkarnasyon diye bir şey icat ederek, “toplumsal barışı” sağladı. 

İki kez gidip gözlem yaptığım Yeni Delhi ve Bombay hakikaten bir inanç laboratuvarı. 
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Akşama yiyecek ekmeği olmayan aç insanların sürüler 
halinde dolaştığını görünce bunların zenginlerin yaşadığı 
malikanelere saldırma ihtimallerinin olup olmadığını sorduğumda şu yanıtı aldım: 


Emperyalizm ve İslam 

“Hayır yok, zira reenkarnasyon inancı büyük ölçüde hâlâ 
etkili. Yoksullar bu hallerini yaşamlarının ilk safhası olarak 
yorumluyor. Yani ikinci, üçüncü ve dördüncü hayatlarında 
zengin olacaklarına inanıytrlar ve bu durum başkaldırı ile 
anarşiyi önlüyor.” 

Emperyalizmin yönetim sanatına bakar mısınız? 

İngilizler Hindistan'a ordular göndermek yerine bu ve 
benzer inançları toplumda hâkim kılarak birkaç taburla koca 
bir yarım kıtayı yüzyıllarca yönettiler. 

Demek ki esas olan eğitim, yani insanların beynine hükmetmekmiş ki Batılılar bunu yaşadıkları din savaşlarının da 
birikimiyle çok önceden öğrenip hayata geçirdiler. 

Aynı emperyaller zaman içinde zaten kendi içinde debelenip mezhep ve meşrep gibi sorunları olan İslam'ı temel 
amacından çıkarıp başka bir yörüngeye soktular. 


Kan ve intikam ideolojisi 

Cemaleddin Afgani Muhammed bin Abdülvahab, İbn 
Teymiye, Reşit Rıza, Seyyid Kutub, Ömer El Benna gibi mürşit ambalajlı etki ajanlarıyla İslam”ı siyasallaştırıp kan ve intikam ideolojisine dönüştürdüler. 

Amaçları klasik böl-yönet taktiğiyle hükümranlık kurmaktı ki bu yolla Hindistan Müslümanları üzerinde etkili 
oldular. 

Aynı şekilde 1800'lerden itibaren Osmanlı'yı zora soktular. 
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Vahhabilik cereyanıyla beraber Araplar Osmanlı'dan 
ayrılma sürecine girdi. Muhammed bin Abdülhavab isimli İngiliz ajanının ateşini yaktığı bu ihanet kısa zamanda 
Arapların istiklal ideolojisine dönüşüp büyüdü ve gelişti. 

Bugünkü radikal selefi akımların tohumu işte o günlerde 
atıldı. 

IŞİD'ler, Boko Haram'lar, El Nusra'lar o selefi akımın 
şimdilerdeki bakiyeleri. 


Şeyh Said ile Seyid Rıza 

Emperyalizm tarihi incelendiğinde iki şey göze batıyor. 

Birincisi inanç, diğeri etnik yapı argümanı ve istismarı. 

Osmanlı ve Türkiye'nin üstüne de hep bu kavramlarla 
gittiler. Proje ve kışkırtmalar bunlar üzerinde vücut buldu. 

Demokrasi ve özgürlük gibi yeni ortaya çıkan evrensel 
değerler bu şablon üzerinden sunulmaya çalışıldı. 

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet sonrasında da aynı yer- 
den vurmaya çalıştılar. 

Şeyh Said ve Seyid Rıza'lar bu örtülerle ihanete sürü yapıldı. 

Sonrası malum. 

İkinci Dünya Savaşı'yla dünyada kurulan yeni düzen ve 
Soğuk Savaş yılları. 


NATO ve egemenlik devri 

Türkiye maalesef yeni bir batağa saplandı. NATO'ya girişle beraber egemenlik fiilen devredildi. 

Bu emperyal yapının asli değil de kanat ülkesi olan 
Türkiye aslında ırgat gibiydi, zira her istenileni yapıyordu. 

NATO'ya gireli beri Türk ordusu milli olmaktan çıkarıldı, harp sanayimiz tamamen tasfiye edildi. 
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NATO, Gladyo ve Kontrgerilla gibi kirli örgütlenmelere 
giderek üyesi olan ülkeleri içerden kontrol etti. 

Türkiye'de yaptıkları ortada. 

Ankara ne zaman Moskova'ya yakınlaştıysa “Bizim 
Oğlanlar”, yani NATO'cu generaller devreye sokulup darbeler yaptırıldı. 


Çok partili rejim ve cemaatler 

Düşünün Süleyman Demirel gibi lakabı “Morrison” olan 
ve Amerikancı diye bilinen bit siyasi bile demir-çelik teknolojisi ile sermayesini Rusya'dan aldı diye darbeyle alaşağı edildi. 

İlaveten çok partili rejimle beraber tarikatlara, cemaatlere 
imkânlar tanındı. 

İşte bu yeni süreç çöküşün önemli adımıydı çünkü İslam 
artık mitosların egemen olduğu uyuşturucu argümanı olacaktı. 

Başka bir ifadeyle cemaatlerin İslam'ı mankurt insan tipi- 
nin yapıtaşıydı. 

O günlerden itibaren İslamcı gruplar yabancı misyonların güdümüne girmeye başladı. 

Nurcuların etkili olarak ortaya çıkışı bunun ilk örneğidir. 

Peşi sıra SSCB yayılmacılığına karşı gündeme Yeşil Kuşak 
Teorisi geldi. 

İşte bu süreçte NATO Gladyosu çiftliği gibi yönettiği 
Türkiye'de ciddi örgütlenmelere gitti. 


Yeşil Kuşak'ın figüranları 

İlk adım komünizmin karşısına İslam'ı çıkarmak oldu. 

Bunun için önce Necmettin Erbakan'ı düşünüldü. 

Ancak onun milli tarafı görününce vazgeçilip başka arayışlara yönelindi. 
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Anti-Amerikancı küçük küçük cemaatler hızla ortaya çıkarıldı. 

İstihbarat eğitimini ABD'de alıp modern anlamda MİT'i 
kuran Korgeneral Fuat Doğu bunlarla yakından ilgilendi. 

Doğu'nun ilgi alanında olan isimlerden biri Fethullah 
Gülen'di. 

Kestanepazarlı Gülen hırsıyla dikkat çekip MİT tarafından eğitilmeye başlandı. 

Önce Erzurum'daki Komünizmle Mücadele Derneği'nin 
kurucusu oldu. 

Peşi sıra vaazlarıyla ilgi toplayıp cemaatleşmeye başladı. 


“Şeyhim ne derse o!” 

Fethullah Gülen'in 1970'lerin başında organize edildiği 
ve madden desteklendiği yazı ve belgelerle kanıtlandı. 

Fethullah Gülen yürürlüğe konan Yeşik Kuşak Projesi'nin 
din ve eğitim bölümündeydi. 

Ona verilen görev, inanç ekseninde gençleri mankurtlaştırıp, sorgulamayan ve “Şeyhim ne derse o,” diyen bir neslin 
inşasıydı. 

Emperyaller bunu ilk defa yapmıyorlardı. 

Hindistan'da Büyük Britanya'ya diz çöktüren Gandhi, 
bağımsızlık alındıktan sonra İngiliz Genel Valisi'ne şunları 
söyler: 

“Bizi hep sömürdünüz ama bazı iyilikler de yaptınız.” 


Ezbere dayalı eğitim 

İngiliz Genel Valisi sorar: “Ne tür iyilikten bahsediyorsunuz?” 

Gandhi: “Mesela iyi okullar açtınız... Merak ediyorum 
bunu neden yaptınız?” 
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İngiliz Genel Valisi: “Eyvah bunu bildiğinizi sanıyorduk.” 

Gandi: “Hayır, bilmiyorum.” 

İngiliz Genel Valisi: “Anlatayım... Bizim kurduğumuz 
eğitim sistemi logaritma cetvellerini ezberleten bir sistem... 
Evet, bu sistem bilim adamı çıkarır ama siyasetçi çıkarmaz... 
Bizim sizde kurduğumuz sistem sorgulayan ve itiraz kültürünü aşılayan bir sistem değil. Tersine başını eğmeyi öneren 
bir sistem ki biz bunu bilinçli olarak yaptık.” 


Fethullah, emperyal enstrüman 

İşte emperyalizm budur. 

Ve Fethullah Gülen emperyalizmin bir enstrümanı olarak 
sorgulamayan ve körü körüne iman eden bir neslin inşası 
adına görevlendirilmiştir. 

Evet, NATO Gladyosu Türkiye'de sadece Kontrgerillayı 
örgütlemedi, aynı zamanda dinci organizasyonlara girişti. 

Bakın 1970lerdeki cemaatlerin tamamı sıkı antikomünisttir. 

Öyle ki komünizme karşı çıkmak İslam'ın ve imanın şartı 
gibi sunuldu. 

İlaveten bu proje bağlamında MHP ve ülkücü cenaha yapılan operasyonlar ortadadır. 

Türkçü MHP, Bozkurt ambleminden vazgeçip üç hilali 
seçerek İslamcılığa göz kırpmıştır. 


Nihal Atsız, Türkeş, Ruzi Nazar 

Sadece bu değil, Adana kongresiyle Türkçü unsurlar partiden dışlanmıştır. 

En vahimi Ali Balseven isimli Türkçü genç, İslamcı ülkücüler tarafından öldürülmüştür. 
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Dahası MHP'de Tanrı'nın adı Allah'la değişmiş, “Tanrı 
Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız” söylemi 
“Kanımız Aksa da zafer İslam'ın”a dönüşmüştür. 

Nihal Atsız gibi Türkçülüğün sembol ismi Alparslan 
Türkeş'le yollarını ayırmıştır. 

Burada altı çizilmesi gereken husus, Türkçülüğün anti-emperyalist, İslamcılığın ise emperyalist bir damarda olmasıdır. 

Hayır, bunlar tesadüf değildi. Emperyalizm ya da 
NATO'nun Yeşil Kuşak Projesi'ni dönüşümleriydi. 

Türkeş'i etkileyen isimse Ruzi Nazar'dı. 

Peki o kim midir? 

CIA'nın Ön ve Orta Asya sorumlusudur. 


Tanışma ABD'de! 

Özbek asıllı Ruzi, İkinci Dünya Savaşı esnasında CIA'ye 
katılmış, ileriki yıllarda da Türkiye'de görevlendirilmişti. 

Alparslan Türkeş'le olan tanışıklığı ya da yakınlığı 1954'e 
dayanıyordu. 

O yıllarda ABD'de askeri ateşe olan Türkeş, Basın-Yayın 
Genel Müdürlüğü'nün ABD Temsilcisi olan Altemur Kılıç 
aracılığıyla Ruzi Nazar'la tanışmıştı. 

Aynı Ruzi o yıllarda istihbarat eğitimi alan Albay Fuat 
Doğu'nun da arkadaşıydı. 

Bu üç ismin yolu 1960'ların başından itibaren Ankara'da 
kesişti. 

Sonrası malum. 

MHP Türkçülükten İslamcılığa çekilerek Yeşil Kuşak'ın 
eylemci kanadında görevlendirilmiş oldu. 

Bu süreçte Enver Altaylı gibi isimlerin de altı çizilmelidir. 

Talat Aydemir darbesinde Harbiyeli olan Altaylı sonradan Ruzi Nazar'ın tavassutuyla MİT'e girdi. 
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Enver Altaylı ve Hergün gazetesi 

Yakından tanıyıp belli zamanlarda sohbetler ettiğim 
Enver Altaylı, MİTteyken MHP'nin yayın organı olan 
Hergün gazetesinin hem genel yayın müdürü hem de başyazarıydı ki sadece bu bile her şeyi anlatıyordu. 

1970'lerin ortalarında yaşanan bir hadise Türk ordusu subaylarının kafasını karıştırdı. 

TSK'nın haklı Kıbrıs müdahalesi sonrasında ABD ile 
Avrupa'nın ambargosu Türk ordusunun vatansever subaylarını sorgulamaya itti. P 

Türkiye'nin NATO'ya girişinden 20 küsur yıl kadar sonra ilk defa ulusal harp sanayii konuşulmaya başlandı ki 
ASELSAN gibi bugünkü milli savaş sanayinin temelleri o 
gün atıldı. 


Erbakan'a karşı Fethullah 

12 Eylül 1980 darbesi önemli bir dönemeçtir. 

NATO bu darbeyle Türkiye'de yeni bir mıntıka temizliği 
yaptı. 

Milliyetçi ve solcu unsurlar bir bir ezilirken “Light 
İslamcılara” dokunulmadı. 

Mesela milliciler zindana atılırken Fethullah'ın önü açıldı. 

Öyle olduğu içindir ki Fethullah Gülen açıktan fetva vererek Kenan Evren'i cennetlik ilan etti. 

Evren ve Özallı yıllar FETÖ için altın dönemdir. 

Polis Okulları FETÖ tarafından o dönem ele geçirildi. 
Askeri okullara o yıllarda nüfuz edildi. Fethullah o yıllarda 
müritlerini bürokraside istihdam imkânı buldu. 
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Devlet aklı olmayan ülke 

Dramatik olan, Fethullah'a devlet desteğinin milli siyaset 
belgesi haline getirilmesiydi. 

Güya Erbakan'ı ve siyasal İslam'ı onunla dengeleyeceklerdi. 

Güya FETÖ ve benzeri cemaatler Milli Görüş hareketi 
gibi aşırı değildiler, hatta laikliğin teminatıydılar. 

Devlet hiçbir şekilde bunların emperyal proje olduğunu 
göremedi ki aslında bu hal Türkiye için hicap fotoğrafıydı. 

Tıpkı güya Kürt hareketini denetim adına PKK'ya başlangıçta nasıl destek olunduysa aynı hatayı dinciler bağlamında yaptılar. 

Bunun okuması Türkiye'de devlet aklının olmaması. 

Dahası, Amerikancı solcuların istismar ettiği gibi gerçek 
bir derin devletinin bulunmamasıdır. 


NATO'dan bugüne 

Tam burada bir parantez açalım ve devletin PKK'ya verdiği desteği birkaç satırla anlatalım: 

Maalesef Türkiye NATO'ya girince egemenliğiyle beraber devlet aklını da yitirdi. 

Düşünün, onlarca yıldır PKK ihanetini bile tam olarak 
okuyamadı. 

Bir gün “Bölgesel kalkınma eksikliğinin sonucu” deyip 
bölücü kalkışmayı “Doğu sorunu” diye tanımlarken , ertesi 
gün “Kürt sorunu” deyip eksik demokrasiye bağladı. 

Oysa her şey ortadaydı. PKK emperyal bir enstrümandı. 

12 Eylül darbesiyle bitirilen sağ-sol kavgalarının yerine 
ikame edilmişti ve amaç Türkiye'yi rahat ettirmemekti. 

Dahası, o yıllarda televizyonun yaygınlaşmasıyla, Kürtçe 
konuşanların asimile olması istenmiyordu. 
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Aynı şekilde PKK'nın ASALA'dan hemen sonra sahne alması yine bu çerçevede değerlendirilmelidir. 

Emperyalizm Türkiye onlarca yıl hep aynı kanaldan hücum etti. 

Biri din, diğeri etnik kışkırtıcılık... 

İşte PKK etnik kışkırtıcılık adına o yıllarda dinci FETÖ 
misali kurulup kuluçkaya yatırıldı. 

İşte “devlet aklı eksikliği” dediğimiz hadise buradadır. 

Türkiye bütün bunları değerlendiremedi ve gerekli poli- 


tikaları üretemedi. , 
CIA ile MOSSAD”'ın FETÖ ve PKK projesini görüp okuyamadı. 


Tersine FETÖ'yü aslında milli olan Erbakan hareketine 
karşı sigorta gibi görüp destekledi. 

PKK konusunda ise kuruluş sürecinde basit polisçilik 
metoduyla örgütün içine sızılmaya çalışıldı ve Kesire Öcalan 
kullanılıp Apo yönlendirilmeye uğraşıldı; ama bu küçük 
oyun ters tepti, çünkü Abdulah Öcalan MİT'in kontrolün- 
den çıkıp CIA'yla beraber iş tuttu.. 

Hülasa devlet NATO aklıyla yönetildiği için bütün bu 
kirli oluşumları engelleyemedi. 


FETÖ devlette 

Düşünün, CIA-MOSSAD güdümlü bir cemaatin tehdit 
olduğunu görüp okuyamayan bir devlete bile birileri derin 
devlet deyip saldırıyordu ki bu aslında taktikti. 

Amaçları derin devlet söylemiyle devleti etkisizleştirmekti. 

Açık söyleyelim başarılı da oldular. 

Kenan Evren ve Özal rüzgârını alan FETÖ 1990'in başında kanatlanıp uçmaya başladı. 
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Sadece Emniyet, Mülkiye ve diğer bürokraside değil, 
TSK'da da büyüdü. 

Derken 2003'teki malum Irak'a ABD müdahalesi sürecine 
gelindi. 

Türk ordusunun milli unsurları Irak'a girmeye hayır deyince Pentagon TSK'nın kalemini kırdı. 

Başka bir ifadeyle Türk ordusuna operasyon kararı verildi. 

İşte FETÖ bu süreçte devreye sokuldu. 


Ergenekon-Balyoz 

Cemaatin polis ve yargıdaki unsurlarıyla Türk ordusunun çökertilmesi projesi yürürlüğe girdi. 

Kurulan tertipler ve yapılan operasyonlarla sadece 
TSK'daki milli unsurlar tasfiye edilmedi, aynı zamanda 
FETÖ'cü askerlere kadro açıldı. 

Sonuç biliniyor. 

Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, casusluk ve benzer davalarla Türk ordusu tarumar edildi. 

Sonrasındaki askeri şüralarda Necdet Özel gibi kifayetsiz isimler sayesinde FETÖ TSK'da önemli sayıda generale 
ulaştı. darkmalt 

Kuşkusuz o süreçte AKP ile Tayyip Erdoğan'ın tarihe geçecek hataları var. 

Onları ilerleyen sayfalarda gerekçeleriyle aktaracağız. 

Ancak o süreçte FETÖ, AKP'yle kader birliği yapar gibi 
görünerek devleti ele geçirme noktasına ulaştı. Özellikle 12 
Eylül 2010 referandumu sonrasında Fethullah Gülen gerçek 
iktidarın sahibi konumuna yükseldi. 
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El öpen zenginler 

İstanbul'un büyük holding sahipleri Pensilvanya'yı adeta Kâbe'ye çevirip el öpmeye gittiler ki onlara Prof. İlber 
Ortaylı gibi entelektüellerin katılması tam bir faciaydı. 

Derken bu zaman diliminde uluslararası bağlamda ilginç 
gelişmeler oldu. 

Başlangıçta FETÖ gibi ABD'ye sadık olan Tayyip Erdoğan 
bazı konularda ABD'yle ters düşmeye başladı. 

Keza Erdoğan, siyasi bilinçaltının yansıması olarak 
İsrail'le çatıştı. é 

İlaveten Ortadoğu ve Arap Baharı bağlamında Neo- 
Osmanlıcılık yaparak bazı ütopik rüyalar görmeye başladı. 

Kısacası bunlarla ve dengesiz, kontrol edilemeyen çıkışlarıyla Washington'u sinirlendirdi. 

Ve ABD fazla uzatmadan kararını verdi: 


Tayyip yerine Gül 

“Tayyip Erdoğan gitmeli ve yerine Abdullah Gül gibi 
ılımlı, hiçbir şeye itiraz etmeyen biri gelmeli.” 

Büyük fotoğraf, yani ABD'nin Erdoğan'ı istememesinin 
sebebi buydu. 

Cemaat bu durumu tabanına, “Obama bile Hocaefendi'ye 
danışırken Tayyip neden danışmıyor ve kibirli davaranıyor,” diyerek Erdoğan kaırşıtlığına kendince zemin hazırladı. 

ABD önce Türkiye'nin iç dinamiklerini zorladı. 

CHP'yi tıkadığı düşünülen Deniz Baykal'ı FETÖ'yü kullanarak malum kaset operasyonuyla tasfiye etti. 

Lakin Baykal'ın yerine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüldü ki Tayyip Erdoğan'ı sandıkla aşmak mümkün değil. 
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Tayyip Erdoğan'a taarruz 

Hemen B planına geçildi. 

Bu plana göre Erdoğan belden aşağı vurularak yok edilecek ve yerine istenilenler geçecekti. 

Önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a operasyon yapıldı. 

Erdoğan o taarruzu tesadüfen öğrenerek savuşturdu. 

Sonra 17-25 Aralık operasyonları geldi. 

Kuşkusuz 17-25 Aralık operasyonları içerik olarak doğruydu. 

Yani ortada tartışılamayacak şekilde somut hırsızlıklar 
vardı. 

Ancak FETÖ'nün yaptığı, hırsızlığın üstüne gidilmesi 
değil, gerçekte hırsızlığı kullanıp ABD adına sivil bir darbe 
yapmaktı. 

Öyle, çünkü aynı FETÖ o güne kadar yani 12 yıl boyunca 
AKP'yle ilgili onca iddia varken bir tanesini bile bırakın mesele yapmayı, gazetelerine haber yapmadı. 


FETÖ ve yolsuzluk 

Mesela Deniz Feneri konusu... 

Yüzyılın yolsuzluğu ve rezilliği olan bu olayda FETÖ 
konjonktür gereği susup isnatların hedefi olan AKP'nin üstüne gitmek yerine aklamaya çalıştı. 

Aynı şekilde özelleştirme ve TOKİ ihalelerindeki dehşet 
yolsuzluk iddialarının hiçbirini görüp duymadı. 

17-25 Aralık'ın sonuç getirmemesi ise Tayyip Erdoğan'ın 
evine girilememesi ve -doğru mu bilmeyiz- var olduğu iddia edilen paralara suçüstü yapılamamasından kaynaklanmıştır. 

Bu hadisenin sonrasında ise darbe gecesine giden süreç 
başlamıştır. 
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FETÖ ile ardındaki irade baktı ki Yüksek Askeri Şüra'da 
cemaatin generalleri tasfiye edilecek, mecburen hücum emri 
verildi... 


FETÖ'den sorumlu olanlar 

Peki ama çok çok özet olarak sunduğumuz FETÖ'nün 
bu seyrinde veya canavarlaşmasında suçlu sadece Tayyip 
Erdoğan mı? 

Elbette değil... 

Mesela Kenan Evren günahkâr. 

Turgut Özal'ın günahı ondan daha büyük. 

Süleyman Demirel bile bu güruhu hiç sevmemesine rağmen yurtdışı okullar için referans mektubu verdi. 

Tansu Çiller abartısız Tayyip Erdoğan misali hesap vermesi gerekenlerden. 

Mesut Yılmaz bunları sevmezdi ama hakkındaki kasetlerden korkardı. 

Necmettin Erbakan ise onlardan farklıydı ve FETÖ'den 
iğrenirdi. 

Alparslan Türkeş kötü olmaz, idare ederdi. 

Bülent Ecevit ise abartısız FETÖ işbirlikçisiydi. 

Mesut Yılmaz'ın eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet 
Saral'a söylediği gibi Ecevit gerçekten Fethullah'a meftundu. 


Ecevit'e Gülen soruları 

Yakınlığım olan Bülent Ecevit'e, bir gün evinde sohbet 
ederken sordum ve aramızda şu konuşma geçti: 

“Efendim bu Fethullah'a olan muhabbetiniz neden?” 

“Sayın Önkibar, biliyorsunuz ben inançlara saygılıyım.” 

“Efendim biliyorum ancak adam meczup ve tehlikeli işler 
yapıyor. Mesela devlette kadrolaşıyor.” 
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“Sayın Önkibar sizin de inançlı olduğunuzu biliyorum. 
İnançlı insan devlette olmamalı mı?” 

“Efendim bu bakış yanlış... İnançlı olmak başka, onu 
siyasallaştırmak başka... Ben bunları yıllardır izliyorum. 
Karakutu gibiler. Ajandaları meçhul. Bir bakıyorsunuz 
Papa'nın kolunda, bir bakıyorsunuz dinde diyalog deyip olmadık çevrelerle iç içeler. Bunlar bağımsız değil. Güdümlü 
ve bana emperyal enstrüman gibi geliyor. Bunlar için devlet 
bilgileri nedir?” 


“Askeriye'de, Emniyet'te ve Mülkiye'de kadrolaşın” 

“Bizim devleti bilirsiniz, klasik laikçilik söylemleri egemendir.” 

“Efendim en iyi siz bilirsiniz ki laiklik sadece devletimiz 
için değil, dinimiz için de yegâne sigorta. Laiklik olmazsa 
İslam adıyla onlarca din olur, devlet de yaşamaz... Fethullah 
Gülen grubu bu bağlamda soru işaretidir.” 

“ Ama Sayın Önkibar, ılımlı İslam ve diyalog demeleri güzel değil mi?” 

“Efendim o zarf, yani ambalaj... İçerik farklı... Televizyonlarda gördünüz Fethullah Gülen açıktan Askeriye'de, 
Emniyet'te ve Mülkiye'de çoğalın, ele geçirin diyor. Bir dini 
cemaat şeyhi bunu niçin söyler? Neden orada kadrolaşır?” 

“Evet o ifadesi beni de çok düşündürdü.” 


Fethullah'tan Ecevit'e para desteği 

“Sayın Başbakanım, o dil sürçmesi değil, ilahi bir itiraf. 
Adamın karanlık bir hedefi var. Soruyorum, işi gücü din ve 
diyanet olan biri Askeriye'yi niçin ele geçirmek ister?” 

“Geçen gün Sayın Gülen'in bir temsilcisi geldi ve bu konuyu ona sordum.” 
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“Ne cevap verdi?” 

“Kanunlara uyan namuslu insanlar buralarda olmalı demek istemiş.” 

“Siz buna inandınız mı?” 

“Sayın Önkibar, ben Sayın Gülen'le iyi ilişkilerim sayesinde topluma dine saygılı olduğum mesajını veriyorum. 
Ayrıca Sayın Gülen sağ olsunlar, partimize sürekli maddi 
katkılar yapıp seçim kampanyalarımıza destek olurlar.” 

“Böyle bir cemaatten ve önderinden seçim için yardım al- 


mak doğru mu?” . 
“Ben Sayın Gülen'in kanundışı bir işini ne gördüm ne de 
duydum.” 


“Efendim bunlar yığınak safhasındalar. Günü gelince isyan edecekler.” 

“Çok ileri bir yorum.” 

“Dilerim yanılırım...” 


Ecevit'in FETÖ sansürü 

Bülent Ecevit'le yaptığım bu mülakat Ankara Temsilcisi 
ve yazarı olduğum Türkiye gazetesinde yayımlanmayınca istifa restini çektim... Enver Ören şunu söyledi: 

“Sayın Ecevit'in özel kalem müdürü aradı ve şunu söyledi: 
Sabahattin Bey'i çok seviyoruz ama dün yaptığınız Fethullah 
Gülen sohbetini yayımlamamanızı rica ediyorum.” 

Aradan epey bir süre geçtikten sonra bir yurtdışı seyahati 
esnasında Ecevit'e sordum. 

“Efendim, Fethullah Gülen'le alakalı röportajımın yayımlanmasını istememişsiniz.” 

“Hayır, Sayın Önkibar, yok böyle bir şey.” 

O gün bugün, kim doğru kim yalan söyledi, hâlâ bilmiyorum. 
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Cemaat kimleri kullandı? 

Fethullah Gülen sadece Ecevit'le değil, mesela Fikri 
Sağlar gibi isimlerle de çok yakındı. 

Sağlar'ın Alaattin Çakıcı-Eyüp Âşık telefon görüşme kasetini FETÖ'den alıp basın toplantısında açıkladığı yazılıp 
söylendi. 

Keza FETÖ'nün Abdülkadir Aksu'dan Muhsin Yazıcıoğlu”'na kadar pek çok isimle çok yakın olduğu dillendirildi. 

Hülasa Fethullah Gülen 1970'lerden günümüze kadar 
bütün iktidar ve devlet adamları tarafından korunup kollanmıştır. 

Bazılarının amacı onun şahsında muhafazakâr seçmene 
mesaj vermekti. 

Gülen Cemaati ya da FETÖ, AKP iktidarıyla beraber tabir 
yerindeyse kanatlandı ve devlete dönüştü. 

Bunun sırrı Tayyip Erdoğan'ın hasım gördüğü askeri vesayete karşı kadro bağlamında ona muhtaç olmasıydı. 


“Asker sizi öldürecek!” 

Evet, AKP kâğıt üzerinde iktidar olmasına iktidardı ancak üst düzey bürokraside elemanı yoktu. Bu açığı gidermek 
adına FETÖ'yü yoldaş gördü. 

Doğrusu FETÖ Tayyip Erdoğan'ın bu zaafını iyi tespit 
etti. 

Öyle ki devleti tamamen ele geçirmek adına Erdoğan'a 
neredeyse her gün düzmece belgelerle gidip şunu söylediler: 
“Asker sizi öldürmek için plan yaptı. İşte size belge...” 

Fevri ve kinci olan Erdoğan bu gazlamalara gelerek 
FETÖ'nün önünü açtıkça açtı. 

Öyle ki 2010 referandumu sonrasında oluşacak HSYK öncesinde Adalet Bakanı Sadullah Ergin kendisini ikaz eder: 
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“Sayın Başbakanım HSYK tamamen cemaatin kontrolüne 
geçiyor. Bu bizim için tehdit olmaz mı?” 


“Bunların alnı secdede!” 

Erdoğan: 

“Sadullah merak etme. Bunların alnı secdeye değiyor. 
Diğerleri öyle miydi? Bunlardan bize zarar gelmez.” 

İşte bu bakış FETÖ'yü adeta kanatlandırdı... 

HSYK'nın FETÖ tarafından ele geçirilmesiyle Fethullah 
Gülen fiilen iktidar ortağı oldü ve yukarıda belirttiğimiz gibi 
Pensilvanya'ya o saatten sonra el öpme ve bağlılık seferleri 
organize edilmeye başlandı. 

Kırılma noktasıysa MİT olayıdır. 

Neredeyse bütün devleti işgal eden FETÖ Milli İstihbarat 
Teşkilatı'nda egemen değildi. FETÖ bu kurumu Tayyip 
Erdoğan'dan açıktan istedi. 

İktidarının paylaşıldığını ve gücünün bölündüğünü görmeye başlayan Tayyip Erdoğan evet demedi. 


FETÖ'den Hakan Fidan operasyonu 

Derken tam o günlerde yukarıda belirttiğimiz ABD ile 
AKP arasında gerginlikler uç verdi. 

Ve FETÖ varoluşu gereği CIA tarafından harekete geçirildi. 

Hakan Fidan'ı tutuklama harekâtı Tayyip Erdoğan'a karşı ilk büyük taarruzdu. Erdoğan bunu tesadüfen savuşturdu. Ancak ilginçtir intikamcı bilinen Tayyip Erdoğan misilleme yapmadı. 

Sebebi, eşikteki üç büyük seçimdi. 

Önce yerel seçimler, ardından cumhurbaşkanlığı seçimi 
ve sonra da genel seçim olacaktı... 
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Erdoğan bu seçimler öncesi FETÖ'yle çatışmaya girmedi, 
zira onun elindeki arşiv ile imkânlarının kendilerini seçimde 
olumsuz etkileyeceğini düşündü. 


Fehmi Koru niye aracı yapıldı? 

O girmedi ama FETÖ harekete geçti. 

17 Aralık operasyonunda sonuç aldı. 

25 Aralık, yani asıl operasyonda ise FETÖ çuvalladı. 

O günlerde yaşananlar aslında tek başına kitap olacak gelişmelerdi. 

Tam bu süreçte mesela Fehmi Koru'nun aracı olarak 
Pensilvanya'ya gönderilmesi olayı var. 

Abdullah Gül'ün bu teklifine Erdoğan onay verdi. 

Daha ötesi Fehmi Koru'ya devletin uçağını tahsis etme 
teklifinde bulundu. 

Tayyip Erdoğan, Fehmi Koru'yla Pensilvanya gezisinin 
hem öncesinde, hem sonrasında buluştu. 

Peki nedir bunun anlamı? 

FETÖ seni yolsuzluk argümanıyla vuruyor ki kendi ifadenle sana darbe yapıyor ama sen ona elçiler gönderip uzlaşmaya çalışıyorsun! 


Suçüstünü zafere dönüştürdü 

Bunun izahı olamaz. 

Öyle ya kendine güvenin var ve ortada yasa ve ahlakdışı 
bir şey yoksa oğlunu (Bilal'i) hedef alan bir çeteye aracı göndermek niye? 

Hem bu çete yakın geçmişte Hakan Fidan operasyonuyla 
ilk büyük hamlesini yapmıştı. 

Bütün bunlar o günkü iktidarın korku belgesidir. 

Öyle olmasa aracılar falan söz konusu olmazdı. 
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17-25 Aralık operasyonlarının sonrası malum. 

Tayyip Erdoğan bu suçüstü halini bile seçimde zafere dönüştürme kabiliyetini siyaseten gösterdi. 

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli 17-25 Aralık'ta var olan hırsızlıkları bile topluma anlatma becerisini gösteremediler. 


Toplum vicdanında FETÖ 

Kuşkusuz AKP'nin mahalli genel seçimlerinde yüksek oy 
almasında cemaatin toplumda yarattığı korkunun payı da 
vardı. r 

FETÖ, Ergenekon, Balyoz operasyonları ve himmet baskısı dolayısıyla toplumun vicdanında mahkûm oldu. 

Bunun sonucu olarak, Tayyip Erdoğan'ın açıktan desteklediği AKP mahalli seçimlerde zafer kazandı. 

İşte bu sonuç rüzgârın döndüğünü gösteriyordu. 

Bir büyük yolsuzluk olayı, savcı ve hâkimlere, yani yargıya değil de halka sunulmuş ve hüküm onlardan alınmıştı. 

Tayyip Erdoğan liderlik kumaşıyla olmayacak şeyi oldurmuş, CHP ile MHP ise nal toplamışlardı. 

Sonrasında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdogan'ın yüzde 52 oy alması FETÖ için ikinci bir hezimetti. 


FETÖ, Gül, İhsanoğlu 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ile MHP'nin ortak 
adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu sadece Batı ile Abdullah 
Gül gibilerin değil, aynı zamanda FETÖ'nün adayıydı. 

Üçüncü raunt olan 7 Haziran genel seçimlerinde 
FETÖ'nün kurduğu oyunu Devlet Bahçeli bozdu. 

“HDP ile hükümet olmam ve onun verdiği oyla TBMM 
Başkanı seçtirmem,” diyen Bahçeli, Tayyip Erdoğan'ı bir 
kere daha kuyudan çıkardı. 
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Kasım seçimlerinde Tayyip Erdoğan iyi bir siyaset mühendisliğiyle partisini açık ara tek başına iktidar yaptı. 

Sonrasında, yukarıda belirttiğimiz gibi FETÖ'yle mücadele ve 15 Temmuz'a, yani darbe gecesine gelindi. 

Darbe hazırlıklarına ve yaşananlara geçmeden önce 
FETÖ'nün o gün itibariyle devlet haline gelen o müthiş gücünü ayrıntılarıyla dökmek istiyoruz. 


Fethullah ve CIA 

FETÖ malum, bir Amerikan projesi. 

CIA tarafından omuzlanma sebebi ise sadece Türkiye'yi 
içerden işgal etmek değil, aynı zamanda İslam bayrağıyla 
dünyaya hâkim olmak. 

FETÖ'nün maddi yapısı bağlamında söylenen, 100 küsur 
milyar dolarlık bir faaliyeti yönettiğidir. 

162 ülkede okulları olan FETÖ'nün 1.473 eğitim kurumu 
var. 

FETÖ Türkiye'de 50 küsur bin çalışanıyla en büyük işverenlerden. 

ABD'de faaliyet gösteren eğitim kuruluşu sayısı ise 174. 

FBI'ya göre FETÖ'nün finansmanı sağlayan ana motor 
CIA. 


İşte FETÖ'nün örgüt yapısı 

FETÖ'nün 2000 sonrası yenilenen teşkilat yapısı yedi katlıdır. 

- Birinci katta halk var. Bunlar örgütün hiyerarşik yapısına bağlı olmayan geniş kesimdir. Bunları örgüte bağlayan 
sadece İslami duyarlılıktır. 

- İkinci katta sadık tabaka var. Okul, banka, yurt, gazete, 
şirket ve vakıf mensuplarından oluşur. 


89 


Örgütün sadık bentleridir. Bu tabakaya girebilmek için 
örgüte fiilen girmek gerekiyor. 

— Üçüncü kat ideolojik örgütlenme katıdır. 

Örgütün ideolojisini benimseyen devlet yetkilileri burada 
yer alır. 

— Dördüncü kat, teftiş ekibi katıdır. 

Legal-illegal bütün hizmetleri bu kat denetler. 

Bu kattakiler, örgüte çocukken katılanlardan seçilir. 


Üst katlar : 

— Beşinci kat, organize eden ve yürüten tabakadır. Üst 
düzey gizlilik vardır. Burada olanlar birbirlerini çok tanımazlar. Bunların tamamını Fethullah Gülen atar. Devletteki 
yapıyı organize edip yürüten tabakadır. Buraya yükselmek 
için örgüt içinden kozmik bir evlilik yapmak şarttır. 

- Altıncı kat, has tabakadır... Fethullah Gülen'in bütün irtibatlarını bu tabaka sağlar. 

— Yedinci kat: Kurmay tabakadır ve 16 kişiden oluşur. 
FETÖ'nün Yönetim Konseyi'dir. 


Hiyerarşik yapı 
Tabakaların yanı sıra hiyerarşık yapı şöyledir: 
1) İstişare Grubu 

2) Dünya İmamı 

3) Coğrafi Bölge İmamı 
4) Ülke İmamı 

5) Bölge İmamı 

6) İl İmamı 

7) İlçe İmamı 

8) Semt İmamı 

9) Mahalle İmamı 
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10) Ev İmamı 

11) Serrehberler 

12) Belletmenler 

13) Öğrenciler 

14) Cemaat Mensupları 


Özel Hizmet Birimi 

Devlet kayıtlarına göre Özel Hizmet Birimi'nde bulunan 
isimler şunlar: 

TSK İmamı: Ali Bayram 

MİT İmamı: Murat Karabulut 

Emniyet İmamı: Osman Hilmi Özdil 

GATA İmamı: Rıdvan Akovalı 

Yargı İmamı: Ahmet Can 

Milli Eğitim İmamı: Sait Aksoy 

Mülkiye İmamı: Mahmut Akdoğan 


İstişare edilen isimler 
FETÖ'nün İstişare Heyeti'ndeki isimler: 
1) Mustafa Özcan 

2) Şerif Ali Tekalan 

3) Mehmet Ali Şengün 

4) İlhan İşbilen 

5) Alaattin Kaya 

6) Abdullah Aymaz 

7) Harun Tokak 

8) Suat Yıldırım 

9) İsmet Aksoy 

10) Halit Esendir 

11) Bahattin Karakaş * 

12) Mehmet Erdoğan Tüzün 
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13) Hüseyin Kara 

14) Ali Bayram 

15) Ali Ursavaş 

16) İsmail Büyükçelebi 


Molla heyeti 
FETÖ'nün Molla Heyeti: 
1) Naci Tosun 

2) Ahmet Kuruca 

3) Cemal Türk > 
4) Mustafa Yeşil 

5) Hamdullah Bayram 
6) Bayram Öztürk 

7) Necdet İçel 

8) İbrahim Kocabıyık 

9) Reşit Haylamaz 

10) Selman Kuzu 


FETÖ'nün Tayin Heyeti 

1) Ahmet Kara 

2) Nevzat Ayvacı 

3) Mehmet Ali Büyükçelebi 


FETÖ'nün finansmanı 

FETÖ örgütlenmesinde finans kuşkusuz en önemli unsur. 

Fethullah Gülen bunu 50 yıllık seyrinde şöyle aştı: 

1960'lı yılların sonu ile 1970 ve 80'lerde ağırlıklı olarak 
kurban bağışları, kurban derilerinin toplanıp satılması, camilerde öğrenciler için toplanan yardımlar ve birkaç hayırsever zenginin yardımları, finansın görünen ana kaynağıydı 
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ki o yıllarda cemaatin çapı büyük olmadığından kendi yağıyla kavrulabiliyordu. 

1980'lerin ikinci yarısında Turgut Özal'ın desteğiyle 
FETÖ, mesela İhlas ve benzeri cemaatlerin yaptığını yapmaya, yani pazarlama faaliyetine başladı... 


Banknot matbaası 

Zaman gazetesine bu yıllarda sahip olundu. 

Cemaat tabanının genişlemesiyle müritler her ay düzenli 
olarak aidat yatırmaya başladı ve bu şekilde FETÖ palazlanma sürecine girdi. 

1990'ların başında yapı büyümeye başlayarak devlete nüfuz etti. 

Özel şirketleşmelere gidildi, devletten dolaylı ihaleler 
alındı. 

Yurtdışındaki okul olayına girilince bunlara finansman 
aranıp himmet olayı başlatıldı. 

Himmet, para bağışı, yani güya hayırseverlerin hizmete 
katkısıydı. 

Yurtdışında açılacak her okul ile açılanların masrafları 
belli bir grup işadamına zimmetlendi. 

Himmet toplama FETÖ için adeta banknot matbaası haline geldi. 

Bütün Türkiye taranarak para karşılığı adeta cennette 
köşkler ve huriler satıldı. 

Parayı veren düdüğü çalacak, yani hurilerle fingirdeyecekti. 

Zerre abartmadan söylüyorum, Gülen cennetin emlak 
komisyonculuğunu yapıyordu! 
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Tehdit ve şantajla para 

Himmet konusu başlığında altı çizilmesi gereken husus 
bu uygulamanın zaman içinde haraç müessesesine dönüştürülmesiydi. 

Özellikle 2007 sonrasında FETÖ açıktan haraç toplamaya 
başladı. 

Bütün iş âlemini korkutup dinlemeye aldı. 

Devletin içindeki polis ve savcıları aracılığıyla, kimilerini karısıyla, kimilerini kızıyla, kimilerini oğluyla, kimilerini 
metresiyle, kimilerini kullandığı uyuşturucuyla, kimilerini 
kaçırdığı vergiyle, kimilerini yaptığı yolsuzlukla, kimilerini 
“sana bunları yaparız” diye tehdit ederek, bütün iş âlemine 
diz çöktürüldü. 

Kısa sürede milyar dolarlar Pensilvanya'ya aktı. İşadamları vergi vermiyor, FETÖ'ye haraç ödüyordu. 


Direnenlere hapis 

Direnen bazıları ise Metro Turizm'in sahibi misali uydurma davalarla hapse atıldılar. Türkiye, son dönemde 
FETÖ'nün harami devletine dönüştü. 

Peki Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümet bütün bunları niye mi seyretti? 

Bunun nedenini ileriki sayfalarda uzun uzadıya açıklayacağız. 

Tekrar cemaatin büyüme hikâyesine dönelim ve bu süreçte Asya Finans'ın kurulduğunu belirtelim. 

Başbakan Çiller ve Mehmet Sağlam gibi pek çok bakan 
FETÖ'yü hükümetleri döneminde deyim yerindeyse uçurdular. 

1990'ların başındaki sıradan cemaat, siyasi güç kazanma- 
ya ve taban bulmaya başladı. 
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1990'lar FETÖ'nün altın yıllarıdır. 

Bürokrasideki kadrolaşmaları 1980'li yıllarda başladı 
ama 90'larda aldıkları siyasi desteklerle sınav hırsızlıkları 
yaparak müritlerini bölükler halinde devlete yerleştirdiler. 


Melih Gökçek piyangosu 

1994 mahalli genel seçimlerinde İstanbul ile Ankara'nın 
Refah Partisi tarafından kazanılmasıyla belediyelerden yararlanmaya başladılar. 

Milli Görüş kökenli Tayyip Erdoğan'a başlangıçta soğuktular. Nitekim ona oy dahi vermediler ama sonrasında ilişkileri düzeltip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de işlerini 
gördürdüler. 

Ankara'da Melih Gökçek'in kazanması ise cemaat adına 
piyangoydu. 

1994 mahali seçimlerinde DYP'yi destekleyen FETÖ sadece Ankara'da Gökçek'in yanında yer aldı. 

Bunun karşılığını da tahsis ve diğer kollamalarla Gökçek'ten maddi anlamda fazlasıyla aldılar. 


CIA'yla ortak çalışma 

Bu aralar keskin bir FETÖ karşıtı görüntüsü vermeye çalışan Gökçek FETÖ'yü maddi anlamda ihya edenlerin başındadır. 

FETÖ'nün Melih Gökçek'i desteklemesinin nedeni, onun 
MSP geleneğinden gelmemesi ve eski ANAP'lı olmasıydı. 

MİT ve onun emperyal kanadı tarafından güdülen dini 
cemaatlerin yüzde 80'i Erbakan hareketine karşıydı. 

Karşı olmanın ötesinde o cemaatler Milli Görüşçüleri 
“küfürde” görürdü. 

Zaten öyle oldukları için FETÖ misali dini gruplar MİT 
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tarafından desteklenmiş, Kenan Evrenler tarafından kucaklanmıştır. 

CIA'nın FETÖ ve Işıkçılar gibi cemaatlerle doğrudan ve 
organik ilişki kurması ise 1990'ların başlarındadır. 


Türk okulları 

Soğuk Savaş bitip Türki Cumhuriyetler bir bir bağımsızlık kazanınca CIA bu coğrafyalara girmek için yol aradı. 

İlk adımı Suudilerle attı, fakin selefi grupların kısa süre 
içinde yarattığı radikalizm ABD'yi gelecek adına ürküttü. 
CIA bunun üzerine Türkiye'ye yönelerek güvenilir ılımlı 
dini gruplar aradı. 

Bu grup FETÖ'ydü ve çabuk anlaştılar. 

Cemaat kısa süre içinde yurtdışında onlarca okul açtı. 

Türk olmak, yani Türki Cumhuriyetlerle akrabalık bu sürece ek katkı yaptı. 

İşte bu okullaşmayla beraber CIA ile FETÖ fiili olarak 
kolkola girdiler. 

Finansmanın önemli bölümünü CIA karşıladı. 

Bu şekilde ABD istihbaratı Türk ve İslam bayrağıyla önce 
Orta Asya, sonra Afrika ve tüm dünyada yeni bir örgütleşmeye gitti. 


Gerçek ve yalan 

Fethullah Gülen'in o yıllardaki argümanı şuydu: Dünyaya 
Türk bayrağı ile Atatürk'ü götürüyoruz! 

Dahası, resmi eğitim dili olmadığı halde utanmadan 
“Türkçe öğretiyoruz,” diyorlardı. Türkçe Olimpiyatları bunun kandırmacasıydı. 

Türk kamuoyu bu gibi organizasyonlarla manipüle edilip 
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uyutuldu. Açılan Türk okullarından getirilen öğrencilere 
bir-iki Türkçe şarkı ezberlettirilip Türk toplumundan sempati devşirildi. 

Oysa Türkçe şarkı ezberlettirilen çocuklar zerre Türkçe 
bilmiyordu ki TGRT'de çalışırken kurumu ziyarete gelen o 
çocuklarda bunu gözlemlemiştim. 

Ancak esen rüzgâr bütün Türkiye'yi sardı. 


Casusluk örgütlenmesi 

Öyle ki dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le 
yaptığımız bir Asya gezisi esnasında rahmetli meslektaşımız 
Şakir Süter'le bu okullardan birine ziyarete gittik. 

Dönüşte, Türkiye gazetesindeki köşemde, “Cemaate pek 
çok noktada itirazlarım var ama o okullarda Atatürk resmi 
ile Türk bayrağı var,” diyerek bunun önemine dikkat çekince Genelkurmay Başkanlığı'na çağrıldım ve bu okulların 
CIA yuvalanmaları olduğunu dinledim. 

Sonrasında yaptığım araştırmalar bunu doğrulayınca bu 
okullara savaş açan ilk gazeteci oldum... 

TGRT'de, “Bunlar CIA okulları” deyince yönetim tarafından ikaz edildim ki TGRT-Türkiye gazetesi grubu da bu süreçte CİA güdümüne girdi ve bir zaman sonra CIA istasyon 
şefi olan Marc Grossman'ı başdanışman yaptı. 


Robert Kolej misali 

Okulların CİA güdümünde olmasının işaretleri birden 
fazlaydı. 

Gidilen ülkelerin seçkinlerine hitap ediyor ve geleceğin 
kadrolarını yetiştiriyordu. Başka bir ifadeyle bunlar misyoner okullarıydı ve o ülkelerdeki geleceğin yönetici kadrolarını yetiştiriyorlardı. 
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Bunun Türkiye'de örnekleri var. Mesela Robert Kolej... 
Mesela Galatasaray Lisesi... 

Türkiye'de hâlâ bu okullar referans verildi mi, değil özel 
sektör, devlet bile onları tercih ediyor. 

Diyeceksiniz ki ABD bunu doğrudan niye kendisi değil 
de cemaat aracılığıyla yapsın? 

Kendisi yapsa kuracağı okula öğrenci bulamaz da ondan! 


Putin gördü ve tasfiye etti 

SSCB’den ayrılan Kazakistan veya Kırgızistan'ı yönetenlerin çocuklarını ABD okullarına göndermesi o kadar kolay 
değil. Oysa Türk-İslam bayraklı bir okula göndermek sorun 
yaratmadı. 

CIA bu okullarla sadece yarının kadrolarını yetiştirmedi, 
aynı zamanda rahat rahat faaliyet yapmaya başladı. İngilizce 
öğretmeni ambalajıyla onlarca ajan, okul açılan ülkelere sokuldu. 

Rus istihbaratı bunu tespit etti. Putin, FETÖ'nün 
Rusya'daki bütün okullarını tasfiye etti. Aynı şekilde İran 
da bunlara geçit vermedi. 

Zaten CIA desteği olmasa FETÖ yaklaşık 170 ülkede 
okullar açamazdı. Sadece parasal olarak değil, okulların 
açılması için pek çok ülkede izin alamazdı ki bu izni ona 
CIA sağladı. 


Ekrem Dumanlı'yla ABD sohbeti 

En önemlisi FETÖ okulları eğer Amerikan projesi değil de 
milli bir Türk okul girişimi olsaydı FBI bu cemaatin ABD'de 
100 kadar okul açmasına izin verir miydi? 

Bu okullar meselesini karşılaştığım Cemaatçilerle hep 
tartıştım. 
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Hiç unutmam Ecevit'in ABD gezisine katılan FETÖ'cü 
Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem 
Dumanlı'ya uçakta bu durumu sordum. 

Dumanlı ilginç bir şekilde bana, “Hayır, ABD'yle bağımız 
yok,” demeyip şu karşılığı verdi: 

“ABD dünyanın yegâne gücü. Onlarla çatışmak yerine 
beraber olmak lazım. Hocaefendi bunu yapıyor ve onların 
dolaylı olarak İslam'a hizmet etmesini sağlıyor.” 


Karşılıklı yararlanma 

Dumanlı daha ileri gitti: 

“Evet, ABD bizden yararlanıyor olabilir ama Hocaefendi 
de ABD'den yararlanıyor.” 

ABD'yle var olan ilişki gizlenemeyince karşılıklı kullanma ve yararlanma argümanı dillendirilmeye başlandı. 

İlkokul mezunu bile olmayan Kestanepazarlı bir meczubun ABD'yi ve onun CIA gibi bir kurumunu nasıl kullanılabileceğinin yorumunu size bırakıyorum. 

Bu söylem özde milliyetçi-muhafazakâr cemaat tabanını 
ABD bağlamında susturmak adına dile getiriliyordu. 

Tabanlarına, Ekrem Dumanlı'nın bana söylemediği şu 
yaları da aktarıyorlar: 

“Hocaefendi Kâinat İmamı'dır, yani bütün kâinattan sorumludur. Bu itibarla dünya gücü ABD'yle ilgilenip ilişki 
kurması ilahi emirdir.” 


Kiliselere bağış 

FETÖ sadece ABD'yle değil, onun itici motoru olan İsrail 
ve Evanjelistlerle de iç içedir. 

Mesela ABD'de Texas Merkez Kilisesi'ne 1 milyon 700 bin 
dolar bağış yapmış ve o kilisede kendi adına kürsü açılmıştır. 
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Sadece ABD'de değil, aynı şekilde Avustralya kiliselerine 
benzer bağışlar yapılmış, buralarda Fethullah adına kürsüler kurulmuştur. Ve heyhat, o kiliselerdeki kürsü açılışları- 
na davet edilip giden AKP'li yandaş gazeteciler şimdi güya 
FETÖ'ye sövüyorlar! 

Fethullah Gülen'in Papa ziyareti bu bağlamda belgedir. 

Düşünün, resmi ve gayriresmi hiçbir sıfatı olmayan 
Fethullah Gülen Vatikan'da ağırlanıp İslam dünyasının gerçek önderi gibi selamlandı. 

Gülen-Papa fotoğrafı, emperyalizm ya da küresel irade- 
nin operasyonuydu. 

Bu ziyaretle Dinlerarası Diyalog projesi fiili olarak yürürlüğe sokuldu. 


Papa'ya mektup 
Bu konuda bilgilendirmeye geçmeden önce Gülen'in 
Papa'ya verdiği mektubu sunalım: 


Pek muhterem Papa cenapları, 

Üç büyük dinin doğum yeri olarak bilinen toprakların 
dünyayı daha iyi yaşanabilir bir mekân kılma yolundaki 
kutsal misyonumuzu tam manasıyla bilen halkından size 
en içten selamları getirdik. Yoğun gündeminizde bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zatialilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız. 

Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam 
etmekte olan Dinlerarası Diyalog için Papalık Konseyi 
(PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu 
ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz cüretle, bu pek 


kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda er mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik. 

İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bunda en çok 
suçlanacak olan Müslümanlardır. Uygun bir yerdeki vakitli bir gayret bu yanlış anlamanın büyük oranda azalmasına katkı sağlayabilir. Müslüman dünyası, islam anlayışlarla ölçülen yanlış algılanmasını silip atacak bir diyalog 
imkânını bağrına basacaktır. 

Beşeriyet, çelişen görüşler ortaya koydukları gerekçesiyle, zaman zaman bilim adına dini, din adına da bilimi inkâr 
etmiştir. Bilginin tamamı Allah'a aittir ve din Allah'tandır. 
O halde bu ikisi nasıl çelişebilir? İnsanlar arasında anlayışı 
ve hoşgörüyü artırmaya yönelik dinlerarası diyaloğa yönelik ortak gayretlerimiz çok iş görebilir. Kendi memleketimizde şimdiye kadar çeşitli Hıristiyan mezheplerinin liderleriyle diyalog içinde olduk. Bu naciz gayretlerin boşa 
çıkmadığını acizane ifade etmek isteriz. Amacımız bu üç 
büyük dinin inananları arasında hoşgörü ve anlayış yoluyla 
bir kardeşlik tesis etmektir. Bizler bir araya gelmek suretiyle sözde medeniyetler çatışmasının gerçekleşmesini görmek 
isteyen yolunu şaşırmış ve şüpheci kimselere karşı dalgakıranlar gibi, isterseniz bariyerler gibi deyin, karşı durabiliriz. 

Geçen yıl bazı ünlü uluslararası bilimadamlarının katıldığı medeniyetlerarası barış ve diyalog konulu bir sempozyum düzenledik. Bu gayretin başarısından aldığımız teşvikle bu tür etkinlikleri tekrarlamak istiyoruz. Halihazırda 
üç büyük dinin bağlıları arasındaki bağları güçlendirmeye 
yönelik olarak Dinlerarası Diyalog konusunda Vatikan'ın 
da temsil edileceğini ümit ettiğimiz bir konferans düzenleme sürecinde bulunuyoruz. 

Yeni fikirlerimiz varmış iddiasında bulunmuyoruz. 
Yine müsamahanıza sığınarak, bu misyonun hedeflerine 
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yakından hizmet etmek için üstlenmek istediğimiz birkaç 
teklifte bulunmayı arzu ediyoruz. Hıristiyanlığın üçüncü 
bin yılına girişi münasebetiyle yapılacak kutlamalar vesilesiyle Ortadoğu'daki Antakya, Tarsus, Efes ve Kudüs gibi 
bazı kutsal yerlere müşterek ziyaretleri içeren birçok etkinlik önermek istiyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız 
Demirel'in, cenaplarının ülkemizi ziyaretine ve mezkür 
kutsal mekânları göstermeye davetini tekrarlamak için bir 
fırsat addediyoruz. Anadolu halkı size misafirperverliğini 
göstermeyi ve şevkle selamlamayı hararetle beklemektedir. 
Filistinli liderlerle diyalog kurmak suretiyle Kudüs'ü birlikte ziyaret etmemize davetiye çıkarabiliriz. Bu ziyaret bu 
mübarek şehri Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanların, 
hiçbir kısıtlama, hatta vize dahi olmaksızın serbestçe ziyaret 
edebileceği uluslararası bir bölge olarak ilan etme gayretlerine yönelik dev bir adım teşkil edebilir. Üç büyük dinden 
liderlerin işbirliğiyle ilki Washington DC'de olmak üzere 
muhtelif dünya başkentlerinde bir konferanslar serisinin 
gerçekleştirilmesini teklif ediyoruz. İkinci serinin zamanı 
için Hz. İsa'nın doğumunun 2000. yıldönümü ideal olabilir. 

Bir öğrenci değişim programı da çok faydalı olacaktır. 
İnançlı genç insanların birlikte eğitim görmesi birbirleri- 
ne yakınlıklarını artıracaktır. Öğrenci değişim programı 
çerçevesinde üç büyük dinin babası olduğu ikrar edilen 
Hazreti İbrahim'in doğum yeri olarak bilinen Urfa şehrindeki Harran'da bir ilahiyat okulu kurulabilir. Bu, ya 
Harran Üniversitesi'ndeki programların genişletilmesi 
suretiyle ya da üç dinin ihtiyaçlarını da temin edecek şümullü bir müfredata sahip bağımsız bir üniversite şeklinde 
gerçekleştirilebilir. 

Önerilen programlar aşırı büyük işler gibi algılanabilir; ama bunlar erişilmez değildir. Dünyada iki tip insan 


vardır. Bazıları kendilerini topluma adapte etmeye çalışır. 
Diğer bazıları ise topluma uymaktansa toplumu kendi degerlerine adapte etmek ister. Toplum bütün ilerlemeleri bu 
ikinci tip insanlara borçludur. Onları yarattığı için Rabb'e 
şükürler olsun. 

M. Fethullah Gülen / Rabb'in aciz kulu / 9 Şubat 1998 


Dinlerarası Diyalog 

Mektuptaki mesajlar net... FETÖ emperyal bir misyona 
soyundurulduğunu gizlemiyor. 

Dinlerarası Diyalog palavrasıyla İslam”ı Protestanlaştırma 
ya da iğdiş etme görevi ona verilmiştir. Hazreti Muhammed'siz İslam arayışı bunun içindir. 

Keza Hazreti Muhammed'in olmadığı kelimeyi şahadet 
bunun içindir ki Fethullah Gülen Fasıldan Fasıla isimli kitabında bunu açıkça dile getirmekte ve “Lailahe illallah'tan sonra 
Muhammeden resulullah demeye gerek yoktur,” demektedir. 

Fethullah'ın yüklendiği görev, İslam'ın Vahhabilik misali 
bir kere daha tersyüz edilmesidir. 

İbrahimi dinler ambalajıyla Hıristiyanlara ve Musevilere 
cennet vaat eden Fethullah şöyle demektedir: 

“Kitaplı dinlerin son durağı cennettir.” 

Bu hüküm Kuran'a savaş ilanıdır. 

Çünkü Kuran'da son hak dinin İslam olduğu özellikle belirtiliyor. 


50 yılda iki ayrı İslam 

Üstünde durulması gereken bir başka husus, yukarıda 
bir nebze değindik, İslamcıların zaman içinde savrulmalarıdır. Bunlar bir gün ak dediğine ertesi gün kara diyebiliyor ki 
inanç sistemlerinde böyle bir savrulma küfürdür. 
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Fethullah Gülen'in 50 yıllık yoldaşı Nurettin Veren anlatıyor: 

“1980'lere kadar cemaat kadınları parmaklarını bile göstermez, eldiven giyerlerdi... Çarşatın altındaki gözler de 
gözlükle örtülürdü. Bu uzuvları göstermek büyük haramdı.” 

Fethullah şimdi cemaat müridi olan kadınlara, “Bikiniyle 
denize girin,” diyebiliyor! 

Sadece o değil, Fethullah cemaat ablalarını başka işler 
için de kullanıyor. ” 

Nuh Mete Yüksel olayını biliyorsunuz. 

FETÖ'yle alakalı örgüt davası açan bu savcı için Fethullah, 
“Yok edin,” emri verdi. 

O günlerde savcıyı öldürmeyi göze alamadılar ve itibarsızlaştırıp görevinden uzaklaştırmaya karar verdiler. 
Fethullah Gülen'in emriyle hemen cemaat mensubu olan 
alımlı bir avukat abla bulundu. 


FETÖ'den “Allah için seviş” emri 

Aracı imam, avukat cemaat ablasına şu talimatı verdi: 

“Hocaefendi'nin emridir. Nuh Mete Yüksel'i ne yap et 
kendine bağla.” 

Aptessiz sokağa adım atmayan cemaat ablası aldığı emir 
üzerine seksi kıyafetler giyerek avukat kimliğiyle Savcı Nuh 
Mete Yüksel'in yanına gidip gelmeye başladı. 

Kadın bir süre sonra, “Savcı bana meftun oldu,” deyince 
Fethullah ikinci emri gönderdi: 

“Sana cemaat tarafından tutulan ve gizli kameralarla donatılan eve, benim evim deyip Nuh Mete Yüksel'i götür ve 
onunla seviş.” 

Cemaat ablası bu noktada isyan etti: 


“Ama bu zina olmaz mı?” 
Aldığı cevap şuydu: 
“Hayır cihattır.” 


Savaşta fahişelik cihat! 

Fethullah'ın imamı, cemaat ablası olan avukata şöyle bir 
soru sorar: 

“Adam öldürmek dinimizde yasak mı?” 

“Evet, yasak.” 

“Peki savaş zamanında adam öldürmek nedir?” 

“Cihattır.” 

“Evet, cihattır. İşte senin yapacağın da bu, yani cihattır... 
Hocaefendi, savcıyla sevişsin kameraya aldırsın, cennette 
Peygamberimize komşu olsun dediler...” 

Sevişerek Peygamber'e komşu olmaya bakar mısınız? 

Bunları ben uydurmuyorum. 

FETÖ'nün 40 yıllık müridi olan itirafçı Nurettin Veren 
söylüyor. 

Zinayı cihat gibi sunan ve karşılığı olarak Peygamber'e 
komşu yapan bir İslam anlayışı. 

Aynı Fethullah 40 yıl önce, “çarşafsız olmaz,” derken bugün başörtüsüne, “teferruat,” diyor. 

Hazreti Muhammed'i, “Hazreti Meryem'in kocası,” diye 
ilan edebiliyor. 

En tuhafı, evli barklı koca koca adamları dakikalarca tekme-yumruk ve tokatla dövebiliyor. 


Dünden bugüne! 

40 yıl önce, “Kola, alkol gibi cehennem suyudur,” diyen 
Fethullah Gülen, “Bugün kendinizi saklamak amacıyla şarap için,” fetvasını verebiliyor. 
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Kendini saklamak... Pardon ama kimden ve neden saklamak? 

Bu yaklaşımla gizli gündemi olduğu ve casusluk yaptığı 
o sözü ettiği an ortada değil mi? 

Yine 40 yıl önce, “Fotoğraf çektirmek haram,” diyen ve sinemaya giden talebelerini sopayla döven Fethullah'ın daha 
sonra gazete ve TV kurduğu biliniyor. 

Peki ama gerçek olan hangisi? 

İslam”ı kısa aralıklar içinde bu kadar birbirine zıt noktalara taşımanın izahı olabilir mi? 

En dramatiği, eğitimli insanların bu büyüye katılmalarıdır ki yukarıda değindim, bunun nedenlerinden biri sorgulamayan ve ezbere dayanan emperyal eğitim sistemleridir. 

Buna bir de dini afyonlanmayı ve maddi-manevi gelecek 
vaadini ilave ederseniz mankurtlaşma alabildiğine yükseliyor. 


Diyanet ve diğer cemaatler niye sustular? 

Eric Hoffer Kesin İnançlılar* kitabında bu durumu bilimsel olarak ortaya koyarken Bergson'dan şunu alıntılıyor: 

“Bir inancın gücü dağları yerinden oynatmasından değil, 
yerinden oynatılacak dağları görmesinden belli olur.” 

Tam burada sorgulanması gereken, Fethullah din adına 
bütün bu alçaklıkları yaparken Türkiye'deki diğer dini grup 
ve sözde otoritelerinin suskun olmasıdır. 

Mesela Diyanet FETÖ'nün bu din yorumlarını onlarca yıl 
görmedi ya da geçiştirdi. 

Aynı şekilde diğer cemaatlerin hiçbiri dinin bu şekilde 
tahrif edilip paspas yapılmasını sorun yapmadı ki bu tablo 
diğer cemaatleri de ele veriyor. 


* İm Yay., çev: Erkil Günur, 2005. 
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Eğer samimi Müslüman olsalardı o cemaatler bedel ödeme pahasına FETÖ'nün karşısına dikilirlerdi. 


Biz işimizi kaybettik 

Hiçbiri yapmadı bunu... 

Ama korkudan ama ortak paydalarda olmalarından ötürü beraberlikleri söz konusuydu. 

Bizim dini hiçbir misyonumuz ve görevimiz yokken 
Yeniçağ ve Aydınlık gazeteleri ile Ulusal Kanal'da yıllarca 
aralık vermeksizin bu sapkın zat hakkında, “İbrahimi dinler adıyla yeni bir din kuruyor,” diye feveran ettik... Dahası, 
Yeniçağ gazetesinde FETÖ'yü eleştirdiğimiz “Hazreti 
Muhammed'siz İslam Olur mu?” başlıklı yazımız sebebiyle 
işimizi kaybettik... Peki, bizim gibi namaz bile kılmayan biri 
bunları yaparken evliyalık taslayan FETÖ dışındaki dinci 
çevreler neredeydiler? 

Darbe teşebbüsü sonrasında Diyanet'in güya Din Şürası 
toplayıp bunları hedef alması sorumluluktan kaçma çabasıdır. 

Güneş batıdan doğmaya başladıktan sonra yapılan tövbe 
kabul olur mu? 

Hadi Diyanet siyasetin güdümünde olduğu için sustu diyelim, peki mangalda kül bırakmayan diğer cematler? 


FETÖ ile neo-liberal güruh 

Sadece FETÖ karşısındaki bu teslimiyetleri bile onların 
aslında FETÖ'den farkı olmayan yapılar ya da dini şirketler 
olduğunun net ispatıdır. 

Öyle ya, söz konusu din-iman ise gerektiğinde hapis ve 
hatta ölümü göze almak gerekmiyor mu? Prof. Haydar Baş 
grubu hariç hiçbiri bunu yapmadı. 
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FETÖ'nün emperyal görevi boyutunda açıklayıcı bir başka belge Türkiye ve Batı'daki medya ile neo-liberallerin ona 
omuz vermesidir. 

Düşünebiliyor musunuz Mehmet ve Ahmet Altan gibi 
pozitivist olan ve mistisizmi masal gören isimler FETÖ'yü 
yıllarca sırtlamışlardır. 

Sadece onlar değil. 

Şahin Alpay, Eser Karakaş, Cengiz Çandar, Ahmet İnsel, 
Oral Çalışlar gibi yine sol kökenden gelenler FETÖ'yü hiç 
sorgulamadılar. : 


Taraf gazetesi olayı 

HDP milletvekili Prof. Mithat Sancar gibiler bile Abant Toplantıları'nda FETÖ'yle beraber fotoğraf çektirebilmişlerdir. 

Aynı şekilde Batı medyası FETÖ'ye hep sıcak bakmış ve 
darbede yaptığı alçak katliamlara rağmen vicdanen mahküm 
etmek bir yana sorgulamamıştır bile. 

Nurettin Veren gibi FETÖ itirafçıları, Abant Toplantıları"na katılanlara büyük dolar ödemeleri yapıldığını ekranlardan açıkladı. 

Bu bağlamda bir diğer somut örnek Taraf gazetesi olayıdır. 

Ahmet Altan ile Yasemin Çongar'ın çıkardığı bu operasyon gazetesinin kimler tarafından finanse edildiği biliniyor. 

Bir gün İstanbul'dan Ankara'ya dönerken uçakta karşılaştığım FETÖ kurmaylarından Alaattin Kaya'ya sordum: 


Alaattin Kaya ne yanıt verdi? 

“Taraf gazetesinin parasını siz mi veriyorsunuz?” 
“Hayır, demokrasi sevdalıları veriyor.” 

“Mesela kim?” 
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“Mehmet Betil gibi isimler var... Bunlar zaten medyada 
haber oldu.” 

“Mehmet Betil ile cemaatin ABD'de iş ilişkileri olduğuna 
dair bilgiler de var.” 

“Yok öyle bir şey.” 

“Nereden biliyorsunuz, belki vardır?” 

“Biliyorum yok... Adam askeri vesayete karşı olduğu için 
karşılıksız olarak Taraf'ı finanse ediyor.” 

“Ve siz cemaat olarak bunu destekliyorsunuz.” 

“Elbette biz demokrasi, yani ifade özgürlüğü için canımızı veririz.” 


“Seni Kemalistler zehirledi” 

“Yapmayın Alaattin Bey, siz de ben de biliyoruz ki cemaatlerin hiçbirinde şahsi irade yok. Hocaefendi ve diğer şeyhler ne derse o olur... Öyleyken bu “demokrasi için canımızı 
veririz” lafı palavra değil mi? Bana da mı lolo Alaattin Kaya?” 

“Önkibar sen ülkücü kökenlisin ama seni Kemalistler zehirledi...” 

Bu sohbeti sunduktan sonra soralım... 

Güya askeri vesayete karşıtlık adına milyon dolarları 
karşılıksız olarak Taraf gazetesine aktaran ey Mehmet Betil 
şimdi neredesin? 

Bak FETÖ kahpe darbe girişimiyle yüzlerce masum insanı öldürdü! 

TBMM'yi bombalayıp demokrasinin ırzına geçti... 

Öyleyken niye ortada yoksun ve para vermek değil, darbeciler için bir eleştiri açıklamasını niye yapmazsın? 

Belli ki sen demokrasi havarisi değil, emperyal FETÖ'nün 
kullandığı isimlerden biriydin ve Taraf gazetesine aktarılan 
para olayında paravandın. 
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Bu satırlarla savcılara çağrı yapıyorum... 
Hiç tanımadığım ama FETÖ'nün postalığını yaptığı ortada olan bu Mehmet Betil'i sorgulamayacak mısınız? 


Şike ve Fenerbahçe 

FETÖ'yü anlama noktasında irdelenmesi gereken bir başka konu Fenerbahçe'ye yapılan operasyondur. 

Alaattin Kaya'yla uçak sohbetimizde bunu da sormuştum, operasyonu makul bulduğunu söylemişti. 

Peki, Fenerbahçe operasyonu niçin mi yapılmıştı? 

Fenerbahçe en büyük spor camiası olduğun için. 

Fenerbahçe ele geçirilirse önemli bir kitle ve baskı grubu 
fethedilmiş olacaktı. 

Ayrıca Aziz Yıldırım'dan da intikam alınmış olacaktı. 

Neyin intikamı mı? 

Bir gün Aziz Yıldırım uçakta karşılaştığı Fethullahçı işadamı İhsan Kalkavan'a sorar: 

“İhsan, bu adam ne yapmak istiyor... Cemaat dediğin iyilikle, dinle, hizmetle uğraşır. Bu adam devleti ele geçirme- 
ye çalışıyor. Askerde, poliste müritleri var. Bu adama omuz 
vermeyin. Memleketi felakete götürürsünüz.” 


Cüppeli'ye tezgâh 

İhsan Kalkavan bu sözleri (Hüseyin Gülerce'nin tanıklığıyla) Fethullah Gülen'e taşıyınca Yıldırım'ın kalemi kırılarak komplolar kuruldu. 

Ama doğruya doğru, o süreçte hem Fenerbahçe camiası, hem 
Aziz Yıldırım dik durdu ve camiayı FETÖ'ye teslim etmedi. 

Benzer örnek Cüppeli Ahmet'e kurulan tezgâhtır. 

Din adamı olarak Dinlerarası Diyalog'u eleştiren birkaç 
isimden biri olan Cüppeli, topluma sadece zinacı olarak degil, kadın tüccarı olarak sunuldu ve aylarca hapiste yattı ki 
suçsuz olduğu bilahare beraat ederek ortaya çıktı. 

Gelelim bu FETÖ zülmüne toplum olarak neden sessiz 
kalındığına? 

Birinci husus, toplum başlangıçta FETÖ'yü tanımıyor ve 
bilmiyordu. 

FETÖ'nün inancı kullanması etkili oldu. 

Din ve siyaset önderleri milleti uyandırmadı. 


FETÖ, toplum ve siyaset 

Kitle iletişim araçları, yani televizyonlar ve gazetelerde 
aleyhine haber-yorum yoktu. 

Halkın tavır almayıp tersine okullarına öğrenci göndermesi başlangıçta büyük ölçüde bilgisizlikten kaynaklanıyordu. 

Ergenekon ve Balyoz olaylarında ahali bunların rezil 
yüzlerini görmeye ve tanımaya başladı. 15 Temmuz'da da 
hükmünü verdi. 

FETÖ olayında öncelikli sorumlular devlet, siyasiler ve 
aydınlardır. 

Aydın takım, istisnalar hariç, Türkiye'de Tanzimat döneminin tercümeci özenticilerden bile haysiyetsiz çıktı. 

Taha Akyol, Ahmet Taşgetiren, Beşir Ayvazoğlu, Mümtazer Türköne, Nazlı Ilıcak ve Mustafa Akyol gibi milliyetçimuhafazakâr kökenli olanlar oportünist davrandılar. 

Pek çoğu ahlakını ve vicdanını kiraya verdi. 

Peki siyasetçiler mi? Pek çoğu iki yüzlü davrandı ve hadiseye oy çerçevesinden baktı. 

Yukarıda bir nebze belirttik, Tayyip Erdoğan gibiler ise 
çekindi, FETÖ'den korktu. 
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Eşikteki üç seçim 

Zira eşikte üç büyük seçim vardı... 

Herkesi dinleyen FETÖ'nün kendini ve yakın çevresini 
izlediğinden emindi. 

Önce aracılarla uzlaşmak istedi. Sonra tehlikeyi fark etse 
de kararlı biçimde mücadele edemedi. Ve nihayetinde darbeyle yüz yüze geldi. 

Tayyip Erdoğan'ın yanlışlarından biri de şuydu: 

Susarak ve geçiştirerek FETÖ gibi emperyal yapılar gemlenemez. : 

Erdoğan, Hakan Fidan operasyonu sonrasında bunu yaptı, yani sustu ve bir şey olmamış gibi hareket etti. 

Öyle olunca 17-25 Aralık operasyonlarına “gel gel...” yapmış oldu. 


Pısırık tavır davetiye çıkardı 

O tarihten sonra da FETÖ'yle yine yeterli mücadele edilmeyip mücadele ediliyor gibi görünüldü. 

Bu pısırık tutum 15 Temmuz darbesini getirdi. 

Tarihte sabittir. Acır ve ürkerseniz acınacak hale düşersiniz. Emperyaller ile onun programlanmış maşalarına taviz 
vererek bir yere varılamaz. 

Şah Pehlevi'yi hatırlayın. 

ABD ne istediyse fazlasıyla yaptı ama Humeyni'nin gelişini engelleyemedi. 

Hüsnü Mübarek de aynı yolu izleyince tasfiye oldu. 

Tayyip Erdoğan FETÖ'nün ilk iki hamlesinde Şah ve 
Mübarek misali kaybettti ama siyasi alternatifsizliği sebebiyle yıkılmadı. 
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Kalemi kırılan Erdoğan 

Üçüncü operasyonu ise şansı ve toplumun cengâverliği 
sayesinde atlattı; lakin henüz kurtuldu diyemeyiz. 

FETÖ'yle yapılan mücadele kıyasıya devam ettirilmez ve 
bu örgüt devletten topyekün kazınmazsa işi zordur. 

Erdoğan tüm olanlara rağmen emperyaller tarafından 
hâlâ kaleminin kırıldığı ve yok hükmünde olduğunun farkında değil. 

ABD ile AB'den yeni bir kredi daha istiyor gibi bir görüntüde ama mümkün değil vermezler! 

Hem okyanus ötesi, hem berisi Erdoğan'ı kafasında bitirdi ki bakın Batı medyası bunu doğrulayan yayınları haftalardır yapıyor. 

Düşünün, Çin'de tankların önüne geçen üç-beş öğrenci- 
yi destanlaştıran Batı âlemi Türkiye'deki darbe girişimi ile 
halkın ona karşı verdiği muhteşem mücadeleyi ısrarla görmezden geliyor. 


Riyakâr ve sahtekâr Batı ! 

Can Dündar gibi birinin mahkemesine koşan Batılı büyükelçiler ile konsoloslar, darbe gecesi FETÖ'cüler tarafından 
bombalanan TBMM'yi ziyaret bile etmedi. 

Tablo bu ise Tayyip Erdoğan'ın yapması gereken Batı'yla 
uzlaşma arayışı değil, yeni bir dünya kurmak olmalıdır. 

Bunun açılımı Avrasya'yla işbirliğidir. 

Erdoğan riskler alıp Türkiye'yi adım adım yeni dünyaya 
taşımaya mecburdur. 

Yapmazsa, kendisi yok edilirken Türkiye de parçalanacaktır. 

Kuşkusuz, “Ey Avrasya, ben geldim,” demekle bu iş olmuyor ve dünya değiştirmek zannedildiği gibi kolay değil. 
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Bunun için öncelikli olarak Suriye politikasında bugünkü- 
nün tam tersi adımlar atmak gerekiyor. 

Daha öteye gidip radikal bir biçimde ABD'ye tavır alınıp 
İncirlik kapatılmalı ve NATO'dan çıkılmalı. 


Dönülmez akşamın ufku 

Haliyle bu işin bir bedeli olacak. Ekonomik kriz derinleşebilir, zira Türkiye dış borçlanmasını Batılı piyasalardan 
yapıyor. 

Bunlar vakıa, ancak ne olursa olsun Erdoğan artık dönülmez akşamın ufkundadır. 

Tayyip Erdoğan ile AKP Batı'yı kızdıracak adımlar atmasa bile ABD ve AB Türkiye'de ekonomik krizi yaratma adına 
ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. 

Mesela PKK'yı kullanıp iç barışı sabote edecek katliamların önünü açacaklar. 

Buradan hareketle her şey göze alınıp ABD ile AB'ye rest 
çekilmelidir. 

Bu yapılmayıp durum idare edilirse Hakan Fidan operasyonu, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimine ilave 
olarak dördüncü bir saldırı kesin demektir. 

Tayyip Erdoğan'ın handikaplarından biri sadece siyasal 
İslam bilinçaltı ve angajmanları değil, aynı zamanda yanında uluslararası realiteleri analiz edebilecek bir danışman 
kadrosuna sahip olmamasıdır. 


Amigo danışmanlar 

Erdoğan'ın danışmanları sadece amigodur ve itiraz kabiliyetleri yoktur. 

İsrail'le yapılan barış ise kuşkusuz ABD'yi etkilemek adınadır, fakat FETÖ'yü MOSSADYın dışında mütalaa etmek 
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bir başka cehalettir. Bu itibarla İsrail barışının bulunulan zeminde fazla bir anlamı ve karşılığı olmayacaktır. 

Olması gereken Rusya ve İran'la yakınlaşmak, yeni bir 
paradigma yaratmaktır. 

Bunun için acil olarak güven vermek gerekiyor, zira 
Tayyip Erdoğan'ın geçmişi güvensizliği çağrıştırıyor. 
Günübirlik savrulmalar yaşayan Erdoğan, Putin için hâlâ 
soru işaretidir. 

Öyle ya ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin başaktörü olan ve Suriye'de akıl almaz politikalarla değil bölgeyi, 
kendi ülkesini kaosa sokan ve akıl almaz biçimde en büyük 
ticari partneri olan bir ülkenin uçağını düşüren birine Putin 
gözü kapalı nasıl güvensin? 


İstikbali Avrasya 

Gazlamalarla bir anda Osmanlı rüyaları gördüğü tescil 
olunan Erdoğan'ın bütün bölgede sorunlu bir imajı var. 

Hele hele siyasal İslamcı geçmişinin izlerini zaman zaman 
belli etmesi Putin'i ürkütüyor; çünkü Rusya'da Müslüman 
ve Türk kökenli halklar var ve siyasal İslam bu anlamda 
Rusya'nın bütünlüğü için tehdit. 

Hülasa Erdoğan için işler hiç kolay değildir. 

Ama her şeye rağmen istikbali Batı'da değil Doğu'da, 
yani Avrasya'dadır. 

Bunun yanı sıra Türk toplumunu bir ve bütün tutması 
sadece Erdoğan için değil, Türkiye'nin geleceği için hayat 
memat konusudur. 

Tayyip Erdoğan'ın tek sermayesi ve şansı Türk milletinin 
büyük çoğunluğunun FETÖ alçaklığı sebebiyle şu gün için 
arkasında olmasıdır. 
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ABD ile AB ne yaptıracak? 

Eğer bu tablo maazallah kimlik siyasetleri ve belagat şehvetleriyle tersyüz edilirse korkarım Türkiye kısa zaman içinde kargaşa ve hatta içsavaşa yelken açacaktır. 

Bir şey kesindir... 

ABD ile AB, Kürtleri sokağa döküp müdahaleyi kollayacaktır. Buna ilaveten yapılacak kitlesel katliamlarla toplum 
ajite edilip birbirine düşürülmeye çalışılacaktır. 

Durum buysa, yapılması gereken artık parti siyaseti yerine ülke siyaseti izlemektir. + 


İmam hatip yanlışı 

İmam hatiplere Harbiye yolunu açma ve türbanı kışlaya 
sokma gibi politikalar ülkenin ihtiyacı olan siyasetin izlenmesi değil, açıktan kimlik siyasetine devam edilmesidir. 

Tayip Erdoğan ile AKP var olan konjonktürü siyaseten 
fırsata çevirmek yerine toplumu kaynaştıracak politikalar 
üretmelidir. 

Bu arada açık söyleyeyim, Tayyip Erdoğan kendi cenahı 
bağlamında yalnızdır. 

Şartlar onu bizlerin, yani anti-emperyalistlerin yanına itmiştir. 

Bizler Erdoğan'ın yaptığı bütün yanlışlara rağmen son 
tahlilde devleti ebed müddet diyerek kucaklamaya varız, 
ancak aynı sorumluluğu onun da duyması gerekiyor ki şu 
ana kadar onu gördüğü noktasında yüzde 100 emin değiliz. 

Gül ile Davutoğlu muamması 

Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı yalnızlık ideolojik zemini ge- 


reğidir. 
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Düşünün kendi damadı olan Enerji Bakanı Berat Albayrak 
bile FETÖ okulu mezunudur. 

Keza yakın geçmişteki yakınları bu örgütün haşhaşileridir. 

Yaverleri FETÖ'nün canlı bombalarıydı. 

17-25 Aralık sürecinde gördük, Tayyip Erdoğan'ın dışında FETÖ'yle samimi olarak mücadele eden tek bir AKP'li 
yoktu. 

Bu aralar Tayyip Erdoğan'a yaranmak ve oğlunu 
Ankara'ya aday yapmak adına olmadık şeyler yapan Melih 
Gökçek gibiler bile FETÖ'ye Ankara'da milyar dolarlık rantları peşkeş çekmiştir. 

Ve hiç kuşkunuz olmasın... Darbe başarıya ulaşsaydı bugün Erdoğan'ın yanında olanlar FETÖ bayrağını sallayacaktı. 

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler ise bence 
dün de, bugün de muammadır ve öyle olmaya devam edecekler. 


Abdullah Gül ve FETÖ 

Abdullah Gül siyasetin en vasıflı bukalemunudur. Her 
kılığa ve görüntüye girer. Ne tavır aldığı ne de riske girdiği 
görülmüştür. Konjonktür siyasetçisidir. 

Ancak ajandası sır değildir. 

Bu işlerin “Ne Mutlu Türküm Diyene!” diyerek olmayacağını söyleyen odur. 

PKK açılımı ya da ihaneti onun eseridir. 

Necmettin Erbakan'ı ABD ile AB'ye “milli” diye şikâyet 
eden odur. 

En önemlisi TSK'ya yapılan Ergenekon ve Balyoz gibi 
operasyonlar onun, “Bir savcı bulun ve harekete geçelim,” 
sözüyle başlatılmıştır. 
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Anayasa'ya göre Başkomutan olmasına rağmen Türk ordusunun iğdiş edilmesi onun dönemindedir. 

Tayyip Erdoğan'ı daha ilk günden, yani AKP kurulurken 
bile sevmedi ve hâlâ sevmiyor, ancak bunu gizlemeyi beceriyor. 

Darbe gecesi FETÖ'nün başarılı olamayacağı görüldügünde yaptığı açıklamalar dışında bütün hayatı boyunca 
Fethullah ve cemaati bir kere olsun eleştirmemiştir. 


Gül bunu bekliyor! o * 

Eleştirmek bir yana omuzlamıştır. 

Dışişleri Bakanı olduğunda bakanlığı bu emperyal çeteye 
adeta teslim etmiştir. 

Keza cumhurbaşkanı olarak FETÖ'cü militanları 
Anayasaya Mahkemesi'ne atamak için akla hayale gelmeyecek usulsüzlükler yapmıştır. 

Tayyip Erdoğan'ın karşısına Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 
aday olarak çıkarılması, FETÖ'yle beraber Abdullah Gül'ün 
projesiydi. 

Bütün hedefi Tayyip Erdoğan'ın Çankaya çıkışı sonrasında Başbakan olup Erdoğan'ı o makama kilitlemek ve sonrasında hesaba çekmekti. 

Tayyip Erdoğan bunu gördü ve Gül'ü aşağılayacak şekilde AKP kongresini tarih olarak öne çekti ama Abdullah Bey 
oralı olmadı. 

Hâlâ tek beklentisi Tayyip Erdoğan sonrasıdır. 


Darbenin siyasi şefi Gül mü? 

Ancak onun metodu dişe diş mücadele değildir. 

Sağlık sorunları olan Erdoğan için pusuda bekliyor. 

Yedi yıllık cumhurbaşkanlığı boyunca iz bırakan yegâne 
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icraatı TSK'ya operasyon yapılmasının önünü açmak olmuştur. 

Doğru mu bilmem, kimi çevreler Abdullah Gül'ün FETÖ 
darbesinin siyasi şeflerinden biri olduğunu söylüyor. 

15 Temmuz gecesi darbenin başarısız olduğu anlaşılınca 
sahneye çıkması ve telaşlı ifadelerle tavır alıyor görünmesi, 
bazı kesimler tarafından “paniğin sonucu” olarak yorumlandı. 

Haksızlık yapmak istemem, zira bendeniz yakından tanıdığım Abdullah Gül'ün darbe gibi risklere gireceği kanaatinde değilim. 

Dedik ya Gül hazırcıdır ve riske girmeden sonuca ulaşmak ister. 


Amerikan İslamı ve Davutoğlu 

Ayrıca Abdullah Gül'ün meydan okuyamaması noktasında bazı tevatürler mevcuttur. 

Kardeşi Macit Gül'ün AKP'li büyükşehir belediyelerine 
onlarca milyon dolarlık araç gereç sattığı biliniyor. 

İşte bu satışlar bağlamında Gül Ailesi'yle alakalı olarak 
bazı dosyalar olduğu yine kulislere yansıyan fısıltılar arasındadır. 

Ahmet Davutoğlu'na gelirsek... 

Davutoğlu'nun da FETÖ'ye olan muhabbeti biliniyor. 

Öyle ki BM Toplantısı esnasında toplantıyı terk edip 
Pensilvanya'ya ailece gittiği basına yansımıştır. 

Davutoğlu'nun bir başka özelliği ideolojik olarak siyasal 
İslamcı olmasıdır. 

Ancak o Erbakan okulundan değil, Malezya ekolündendir ve dolayısıyla Amerikan İslamı'nın temsilcisidir. 
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En büyük felaket! 

Davutoğlu için yapılan yorumların en ilginci, onun 
Türkiye'nin başına gelmiş en büyük siyasi felaketlerden biri 
olduğudur. 

Büyük Ortadoğu Projesi'nde ondan söz edilir! 

Yeni Osmanlıcılık saplantılarında o vardır! 

Suriye politikası cinayetinin birinci derecede faili odur! 

Mısır'la ilişkiler onun yüzünden koptu! 

Irak'ta Barzani onun sayesinde devlet oldu. 

Birkaç saat hamasi konuşarak hiçbir şey söylememe becerisini gösterebilen yegâne politik figürdür. 

Kompleksli olması ayrı faciadır. 

Bir dönem dışişleri bakanı konumunda olmasına rağmen 
Cengiz Çandar gibi birini basının önünde ve yüzüne karşı 
“dış politika şahı” ilan etmesi devletimizin ne denli bir kaht-ı 
rical (devlet adamı yokluğu) içinde kıvrandığının resmiydi. 


Arınç ve darbe 

Ve Bülent Arınç... 

Bu ismin damadı ve Fethullah Gülen'le olan eski hukuku 
vesilesiyle FETÖ'yle bir bağı olduğu sır değil. 

Ancak darbeyle ilişkisi nedir, onu kestirmek güç. 

Arınç, Tayyip Erdoğan'a çok kızsa da darbeye omuz verir 
mi, doğrusu kestiremiyoruz. 

Bu popüler isimlerin dışındaki pek çok AKP'li bakan ve 
yöneticinin FETÖ'ye el ele olduğu sır değil. 

17-25 Aralık sürecinin hemen sonrasında Tayyip Erdogan'ın avukatı olan eski bakan Hayati Yazıcı'nın, üstelik de 
17-25 Aralık sonrasında FETÖ'yü kutsaması arşivlerdedir. 

Tayyip Erdoğan tarafından o dönem kovulup aday 
bile yapılmayan Yazıcı'nın sonradan bunun gerekçelerini 
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izah edip “Mecburdum zira ellerinde dosyam var,” dediği 
Ankara'da herkesin dilindedir. Aslına bakarsanız bu ilişkilere çok şaşırmamak gerekiyor zira AKP ile FETÖ yol arkadaşıydılar. 


FETÖ için özel yasa 

Öyle ki Fethullah Gülen hakkında terörist olduğu iddiasıyla açılan dava AKP sayesinde beraatle sonuçlandırıldı ki 
bunun için yasal değişikliklere bile gidildi. 

AKP döneminin Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı 
Ramazan Er, “Fethullah Gülen terör örgütü yöneticisi değil, 
ılımlı ve barışçıl İslam'ın önderidir,” raporu vermiş ve FETÖ 
o şekilde beraat etmiştir. 

Ancak aktardığımız gibi şartlar ve dış dinamikler AKP ile 
FETÖ'yü karşı karşıya getirmiştir. 

FETÖ'ye karşı sadece ve sadece Tayyip Erdoğan 17-25 
Aralık sonrası canhıraş bir mücadeleye girdi. FETÖ'yü sarsacak manada ciddi bir iddianame bile onun zorlamalarıyla 
vücut buldu. 

15 Temmuz darbe girişiminin gerekçelerinden biri olan 
bu iddianame Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
kabul edildi. 


Çatı iddianamesi 

Hazırlanan iddianamede aralarında Fethullah Gülen'in 
de bulunduğu 73 şüpheli yer alıyor. “Anayasal Düzene 
Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu” adı verilen büro- 
da görevli savcı Serdar Coşkun'un hazırladığı iddianamede, 
Fethullah Gülen, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca gibi isimlerle hakkında “Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” 
suçlaması yapılıyor. 
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İddianamede, “genel bilgiler”, “ihbarlar-müşteki-tanık 
ifadeleri”, “örgütün genel savunması”, “genel örgüt bilgile- 
i”, “FETÖ teşkilat yapısı”, “örgütün idaresi”, “örgütün insan kaynakları”, “haberleşme-toplantılar-basın yayın-arşiv- 


s “suçlar”, 
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ler”, “mali 2 ideoloji”, “örgütün faaliyetleri”, 


“şüpheliler” ve “talepler” şeklinde bölümler yer alıyor. 


Örgütün devleti fethi 

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ebet müddet, daima varlığını ve istiklalini koruyacak güce, kudrete ve bilgiye sahiptir” cümlesiyle başlayan iddianamede, ilk olarak Gençliğe 
Hitabe'den vurgular yapılıyor. “Devletin egemenliğinin 
gizli bir örgütün kamu kurumlarında kadrolaşarak ele geçirilmesi” suçlamasını yapan savcı, örgütün varlığına dair 
yeterli somut delilleri olduğunu ve mağduriyete yol açan 
uygulamaların tespit edildiğini ifade ediyor. 

Savcılık, soruşturmanın güçlüğünü ve cemaatin engelleme gayretlerini de belirterek, “Fethullahçı Terör Örgütü 
üyeleri, örgüte yönelik soruşturma açan her savcı ve görev 
alan hâkimleri veya kolluk görevlilerini linç ederek itibarsızlaştırıp, hayatlarını mahvetmiş ve canlarından bezdirmiştir,” ifadeleri geçiyor. 


Gizli tanıklar 

İddianamede dikkat çekici, “Paralel yapıya karşı kamu 
idareleri mücadele vermek yerine bu örgütün varlığını bilerek gizleme yoluna gitmişlerdir. Kamu idarelerinin çok 
önemli bir kısmı, soruşturmanın ilerlemesi için gerekli bilgi 
ve belgeleri kasten gizlemiştir,” deniliyor. 

İddianamenin bir diğer bölümünü ise “İhbarlar-şikâyetler-tanıklar” oluşturuyor. 


122 


İddianamede “Arif”, “Büyük Yusuf”, “Uçak”, “Yıldırım”, 
“Kaktüs”, “Çınar”, “Kartal”, “Yavuz”, “Güneş”, “Ayışığı”, 
“Osmanbey”, “Ateş”, “Ayaz”, “Bulut”, “Nebukadnezar”, 
“Kutup Yıldızı”, “Jüpiter” gibi kod adlı gizli tanıklar yer alıyor. 

Gizli tanıklar genel olarak Gülen'in toplantıya katılanları 
galeyana getirip daha fazla himmet toplanmasını sağladığı, kimlerin il imamları olduğu, ÖSYM'de sınav sorularını 
nasıl sızdırdıkları, hangi il emniyetlerinde örgütlenildiği, 
Senegal'den New York'a kadar dünyanın birçok yerindeki 
faaliyetlere ilişkin bilgiler veriyor. 


Emperyal okullar 

İddianamede gizli tanıklar olduğu kadar açık kimlikle 
yapılan ihbarlar da yer alıyor. Genellikle, cemaat içerisinde 
yer alan polisleri işaret edenler, çocukları cemaat tarafından 
örgütlenen aileler, hükümete karşı darbe girişimine hazırlanıldığını belirten isimler özellikle belirtiliyor. 

İddianamede, Gülen'in okullarına geniş yer veriliyor. 
Yurtdışı okulları ve Türkçe Olimpiyatları için “İstihbari örgütlerin faaliyet alanı olduğu anlaşılmıştır” tespiti yapan 
savcılık, Gülen'in kitaplarıyla ilgili de şu yorumu yapıyor: 

“Cemaat mantığında yetişen bir öğrenciden başarı beklemek hayaldir. Safsata, mantıksız anlamsız bir takım duygusal konuşma ve hiçbir edebi değeri olmayan bu kitap ve 
konuşmalar, basit, gizli anlamı var görüntüsü verilen, hayali, gerçek olmayan ve okuyanı veya dinleyeni entelektüel 
manada yükseltmek yerine çökerten, arabesk yapıda, akıl 
yerine duyguya hitap eden ve sunumu etkileyici ifadelerle 
doludur.” 
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Örgütlenme şeması 

“FETÖ Teşkilat Yapısı” isimli bölümde ise cemaatin örgütlenmesi anlatılıyor. “FETÖ'nün genel yapısı” başlığı altında, “Gelişememiş sosyal toplumlarda insanlar, ağalar, 
beyler, aşiret reisleri gibi feodal toplum yöneticileri tarafından güdülür ve cahil halk gücü elinde bulunduran bu kişilere itaat eder. Fethullahçı bu örgütlenme de aynı yöntemleri 
kullanıp aynı amacı elde etmeye çalışmaktadır,” vurgusu 
yapılıyor. 

Cemaatten, “Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya 
eyaletinden yönetilen, Türkiye'nin ekonomik kaynaklarını 
ve imkânlarını kullanan dünyanın 160 ülkesindeki yüzlerce 
kurum / kuruluşu ve binlerce mensubu ve yandaşı ile siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik ve kamusal hayatın hemen 
her alanında varlık gösteren, milyar dolarlarla ifade edilen 
bir ekonomik güç,” olarak bahsediliyor. 


Finansman ABD'den 

Cemaatin “Dikey hiyerarşi-yedi katlı piramit” şeklinde 
bir örgütlenme modeli olduğunu belirten savcılık, askere 
yakın bir duruş sergilediklerini belirterek, “28 Şubat sürecinin Türkiye'de tek kazananı Fethullah Gülen ve cemaati 
olmuştur,” iddiasında bulunuyor. 

İddianamede, Gülen'in faaliyetleri arasında Komünizmle 
Mücadele Dernekleri'nin kurulduğu döneme de yer veriliyor. Savcılık, söz konusu dernekler için, “Dernek Soğuk 
Savaş döneminde CIA tarafından kurdurulmuş, finansmanını ABD Büyükelçiliği ve bazı sermaye grupları sağlamıştır,” diyor. 

Keza savcılık, Gülen'in ABD'yle ilişkisine daha fazla 
dikkat çekerek şu tespiti yapıyor: “Amerika onu Ortadoğu 
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bölgesindeki ülkeleri kuşatma ve işgal planlarına yardımcı 
olmak için kullanmış, toplumun inançlarını istismar ederek 
sermaye ve iktidar gücüne dönüşmesini sağlamıştır. ABD, 
bu hizmetine karşılık hayatını ülkesinde sürdürmesine izin 
vermiştir. Ancak bu iddia Türkiye'de 2013 yılına kadar hiç 
dikkate alınmamıştır.” 


30 kişilik asıl kadro 

İddianamede, Gülen'in ABD'yle ilişkisine dair tespitler 
de şu şekilde: “Fethullah Gülen Hareketi tarihsel niteliği ve 
konumu gereği “işbirlikçi bir hareket'tir. Onun hedeflemiş 
olduğu siyasal sistem ve toplumsal yapı, küresel kapitalizm- 
den bağımsız bir şekilde ortaya çıkmaz. Bu toplumsal hedefe ulaşmak için üzerine bastığı toplumsal sınıf ve katmanlar, 
politik araç ve yöntemler ve de karşısına aldığı sınıflar, kaçınılmaz bir şekilde onun emperyalizmin yedeğine düşmesine 
neden olmaktadır. Bu noktada Gülen Hareketi, toplumsal ve 
siyasal varlığını “güçlü bir yere’ dayanmadan var edemez.” 

İddianamede, dikkat çeken bir şey de, “FETÖ'yü yöneten 
kadro yaklaşık 300 kişi kadar dar bir kadrodur,” vurgusu. 
Savcılık, şüphelilerinin bazılarının gözaltına alındığını digerlerinin ise yurtdışına kaçtığını ifade ediyor. 


TSK'daki örgütlenme 

Savcılık, cemaatin TSK'daki örgütlenmesine genişçe yer 
veriyor. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi “darbe hazırlığı” 
olabileceğine dikkat çekmesi, iktidarın da bu beklenti içinde 
olduğunu gösteriyor. 

İddianamede, “Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgütlenme” başlığında cemaatin 1971 yılından bu yana TSK'da örgütlendiği belirtiliyor. O dönemde TSK içerisine yerleştirilen 
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öğrencilerin şu an kurmay albay veya general rütbesinde 
olduğu belirtilirken, “TSK içindeki yapılanma konusunda 
2006 yılında başlatılan ve yüzlerce klasöre ulaşan soruşturmada bir kişi bile yargılanamamış ve suçlanamamışken yüzlerce ve binlerce asker kişi, bu örgütün hışmına uğrayıp askerlikle ilişiği kesilmiş, emekli edilmiş durumda,” deniliyor. 


Yüzde 60-80 oranı 

Yine iddianamede TSK'de cemaatçilerin yüzde 60-80 
oranında olduğu yönündeki tespit de dikkat çekici. “TSK 
içindeki FETÖ mensuplarına yönelik hiçbir ciddi çalışmanın yapılmadığını,” belirten savcılık, “Somut delil olmaması, Balyoz, Ergenekon gibi davalarla TSK'nın yıprandığı, bir 
de FETÖ unsurlarına yönelik yapılacak çalışmanın TSK'yı 
huzursuz edeceği, motivasyonu düşüreceği ileri sürülerek 
FETÖ'nün askeri yapılanmasının araştırılması önlenmektedir,” vurgusunda bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişimi 
düşünüldüğünde bu vurgu önem kazanıyor. 

İlgili bölümde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma 
Genel Komutanlığı'nda en yoğun cemaat örgütlenmesinin 
olduğu belirtilirken şu ifadeler yer alıyor: “Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı'nın yetişmiş pilotları paralel yapıya yer açmak 
için TSK'dan uzaklaştırılmıştır. Uzman pilotlar, Türk Hava 
Yolları ve diğer sivil havacılık pilotluğuna geçmek zorunda 
kaldığından uzman pilot subay kalmamış, savaş jetlerinin son 
yıllarda kaza sayısı artmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı'nda 
hatırı sayılır bir FETÖ yapılanması bulunmaktadır. 


İşkence ve baskılar 
Askeri liselere giriş sınavlarında da 1994'ten bu yana 


sınav sorularının çalındığını ve en geniş örgütlenmenin 
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1994'te oluştuğunu belirten savcılık, “Harp Okulları'nda 
cemaat kadrolarının yerleşip kadrolaşabilmesi için askeri liseden gelenlere sistematik işkence ve baskı uygulanmıştır,” 
ifadelerine yer veriyor. 

Ve son olarak darbeye işaret ediliyor: “FETÖ için öncelikli yer Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Burada örgüt aşırı bir 
kadrolaşmaya gitmiştir. TSK içerisindeki bu yapı ordu disiplinini bozacak ve ülke savunmasında zafiyet oluşturacak 
bir yoğunluğa ulaşmıştır. TSK içindeki bu yapılanmaya güvenerek kimi örgüt mensupları içsavaş ve askeri darbeden 
söz etmektedir.” 


TSK'yı yönetenler 

Darbenin hemen öncesi hazırlanan bu iddianamede eksiklikler var ama yine de FETÖ için yargı ya da devletin çektiği en iyi röntgen diyebiliriz. 

Bu aralar gündemde olan yeni darbe iddianamesinin de 
FETÖ tanımı ve hedefleri bağlamında bu iddianameden 
farklı olamayacağı ortadadır. 

İddianame ve akabinde vücut bulan darbe sonrasında 
sorgulanması gereken hususlardan biri de TSK yönetiminin 
acziyetidir. 

Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri belki Mete Han'dan bugüne, 
yani binlerce yıldır hiç bu kadar kötü yönetilmemiş, komutanları hiç bu kadar hedef olmamıştır. 

Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu sonrasındaki Genelkurmay 
Başkanları tam bir facıaydı. 

Hilmi Özkök TSK tarihinin en silik komutanıydı. 

Ondan öte, farklı bakış ve duyarlılıkları vardı. 
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Özkök ve Kıbrıs 

Hiç unutmam Özkök Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 
terfi ettiği akşam Ankara Gazi Orduevi'ndeki resepsiyonda 
bana aynen şu sözü etmişti: 

“Kıbrıs uluslararası her zeminde bize ayakbağı oluyor. 
Bu sorunu ne pahasını olursa olsun çözüp kurtulmalıyız.” 

Tek kelimeyle vurgun yemiş gibi oldum. 

Gazeteci kimliğimle geleceğin genelkurmay başkanı olacak olan Hilmi Özkök'e hiç tereddüt etmeksizin şunu söyledim: E 

“Kıbrıs ne demek ayakbağı Paşam? Kıbrıs bizim mili davamızdır. Bir gazeteci olarak böyle bir sözü ben etsem Kara 
Kuvvetleri Komutanı olarak sizin feveran etmeniz gerekiyor.Bu sözünüzü yarın köşemde yazacağım.” 

Hilmi Özkök paniğe kapıldı: 

“Aman yazmayın, ben onu off the record, yazılmamak kaydıyla söyledim. Sakın yazmayın, sakın...” 


“Yazık Paşam size” 

Şu karşılığı verdim; 

“Böyle bir söz yazılmamak kaydıyla da söylenmez 
Paşam... Tamam yazmayacağım ama ülkem adına çok yazık!” deyip sırtımı döndüm ve yürüdüm. 

İşte böyle bir isim bu ülkede dört yıl Genelkurmay 
Başkanlığı yaptı. 

Ona bu yolu açan isimlerden biri Çevik Bir'di. 

Çevik Paşa genelkurmay başkanı olmak adına ardı ardına çılgınlıklar yapınca Hüseyin Kıvrıkoğlu onu emekli ettirip Özkök'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atadı... Oysa 
Çevik Paşa güven verebilseydi 1999 depremindeki olağanüstü hal vesile edilerek Çevik Paşa emekli edilmeyip Özkök'ün 
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yerine Kara Kuvvetleri Komutanı olabilirdi ve ülke için çok 
iyi olurdu. 


Özkök'ü genelkurmay başkanı yapanlar 

Hüseyin Kıvrıkoğlu daha sonra Hilmi Özkök'ün genelkurmay başkanı olmasını engellemek için dönemin 
Başbakan'ı Bülent Ecevit'i ikna etti. Ancak koalisyon ortağı 
olan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz karşı çıktı. 

Yılmaz'ın karşı çıkışı şahsiydi. 

Demirel'den sonra kendisinin cumhurbaşkanı olmasını, “Hakkında yolsuzluk iddiaları var,” diye engelleyen 
Kıvrıkoğlu'ndan güya rövanş alıyordu. 

Yeni Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de TSK'da teamüller bozulmasın diyerek Hilmi Özkök'ün yanında yer 
aldı. 


Ilıcak'tan Fethullah'a Özkök sorusu 

Gelelim Özkök'ün arka planına: 

Bugün değil, tam 10 yıl önce Hilmi Özkök'le ilgili olarak 
Yeniçağ gazetesinde şu olayı yazdım: 

Yıl, 2000'lerin başları. 

Recai Kutan önderliğindeki Fazilet Partisi heyeti partiyi 
anlatmak için ABD gezisinde. Bu partinin milletvekili olan 
Nazlı Ilıcak ile o yıllarda eşi olan Emin Şirin de bu gezideler. 

Gezinin son günlerinde Fazilet Partisi heyeti Pensilvanya'da bulunan Fethullah Gülen'i ziyaret eder. 

Ziyaret esnasında Nazlı Ilıcak, Fethullah Gülen'e sorar: 

“Sevgili Hocam bu asker vesayeti, asker baskısı ne zaman 
bitecek?” 

Fethullah Gülen, “Kara Kuvvetleri Komutanımız Hilmi 
Özkök genelkurmay başkanı olunca biter,” karşılığını verir. 
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Nazlı Ilıcak, bu kez “Hilmi Paşa bizden midir, sağlam mıdır?” diye sorar. 


FETÖ'den Özkök raporu 

Fethullah Gülen, “Sağlam mı ne demek? Biz o albaylıktan 
generalliğe terfi ettiğinde bile çok şaşırmıştık,” der. 

Bunu bana anlatan Nazlı Ilıcak'ın eşi Emin Şirin'di ve bu 
anekdotu birkaç kere televizyondan da aktardım. 

Nazlı Ilıcak hiçbir zaman, “Hayır böyle bir diyalog olmadı,” demedi. ° 

İşte böyle bir isim Ahmet Necdet Sezer'in de çabalarıyla 
TSK'nın tepesine oturtuldu. 

Sonrası malum... TSK onun döneminde vurgun üstüne 
vurgun yedi. 

Körfez Savaşı sürecini iyi yönetemediği gibi TSK'nın başına onun döneminde çuval geçirildi ve bu aşağılamayı, istifa etmeyip içine sindirdi. 

Dahası, “partili genelkurmay başkanı” gibi hareket etti. 
AKP iktidarı Türkiye'nin bütün kırmızı çizgilerini bir bir 
yok ederken sadece seyretti. Emekliliği sonrasındaysa büyük bir faciaya imza attı. 

Ergenekon sürecinin tetikleyicilerinden biri oldu. 


TSK'nın çöküşü onunla başladı 

“Ergenekoncuların darbe girişimi var da diyemem, yok 
da diyemem,” ifadesiyle FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün 
önünü açtı, TSK'dan Atatürkçülerin tasfiye edilmesine ve 
Fethullahçı alçakların kadrolaşmasına zemin oluşturdu. 

Yargılama sürecinde de ısrarlı çağrılara rağmen mahkemeye gidip arkadaşları için tek bir kelime etmedi, ifade vermedi. 

Kendi dönemindeki darbe davasından binlerce subay ile 
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yüzlerce general zindana atılırken ona dokunulmadı ki bunun okuması onun işbirlikçi olduğu değil midir? 

Evet, Hilmi Özkök, TSK'nın 15 Temmuz'daki çöküşünün 
önemli mimarlarındandır. 


Yalman ve mesajı 

Hilmi Özkök'ün döneminde 2002-2004 arasında Kara 
Kuvvetleri Komutanı olan Aytaç Yalman da zihnen FETÖ'cü 
olmasa bile tam bir işbirlikçidir. 

Hüseyin Kıvrıkoğlu onu güya laik kimliğinden ötürü, 
Hilmi Özkök'ü markajda tutsun diye, üstelik hakkı olmamasına rağmen göreve getirmişti. 

Ancak bu caz sevdalısı komutan da Özkök misali 
FETÖ'nün kurduğu kumpasları girmezden gelip silah arkadaşlarını korumadı ve tıpkı Özkök gibi mahkemeye gidip 
“Ben tanığım,” demedi. 

2010 tarihinde bu ismi Ulusal Kanal'da topa tutunca 
Büyük Kulüp'te bir düğünde karşılaştığı dostumuz Ufuk 
Söylemez'e beni şikâyet edip şunları söylemiş: 

“Önkibar beni ekrandan bombalıyor ama yaşım ilerledi. 
Bu saatten sonra çile çekemem.” 


Büyükanıt'ın sırrı 

Peşi sıra gelen Yaşar Büyükanıt ise başka bir olaydır. 

Hayır, Büyükanıt, Hilmi Özkök gibi Fethullah'ın övgüsü- 
ne mazhar değildi ama ailesi ve özel ilişkileri sebebiyle rehin 
alındığı hep yazılıp çizildi. 

Tayyip Erdoğan'la yaptığı Dolmabahçe görüşmesinin 
hâlâ sır olması anlamlı değil midir? 

Erdoğan'ın, “O konuşursa ben de konuşurum,” demesinin içeriği yok mudur? 
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Bu ikaz sonrasında Büyükanıt bir sustu, pir sustu. 

2007 seçimlerinde Bülent Arınç'ın ifadesiyle AKP'ye ilave yüzde 15 oy kazandıran Genelkurmay muhtırasını, “Ben 
yazdım ve internete koydum,” demesine rağmen hiçbir zaman hesaba çekilmedi. 

Belli ki Büyükanıt'ın bildiği sır büyüktü ve açık suç işlemesine rağmen dokunulamıyordu. 

Yaşanan bunca şeye rağmen Büyükanıt hâlâ susuyor. 

Yaşar Büyükanıt'ın komutanlığıyla beraber TSK'ya dokunulmaya başlandı. : 


Başbuğ ve Kozmik Oda! 

Sonrasında gelen İlker Başbuğ ise iki dönem olarak incelenmeli. 

Birinci dönemi Türk ordusunun tarumar edilmesine izin 
verdiği süreçtir. 

Başbuğ sayesinde FETÖ'cüler askeri kışlalarda operasyonlar yaparak, deyim yerindeyse TSK'nın namusuna musallat oldular. 

Kozmik Oda rezaleti onun döneminde gerçekleşti. 

Pek çok alçaklık onun komutanlığının yetersizliğiyle hayata geçti. 

Ne zaman ki yakın çevresine, mesela komutanı ve yakın 
dostu olan Tuncer Kılıç'a dokunuldu, o gün resti çekti ama 
iş işten geçmişti. 

Tayyip Erdoğan'la restleşmeleri kulislerde yankılandı. 

Dahası iki taraf korumalarının birbirine silah çektiği bile 
söylendi. 

İşte o günlerden bir enstantane: 

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ”la makamında sohbet 
ediyoruz. 
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Yanımızda dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Aslan 
Paşa da var. 


“Paşam niye fısıltıyla konuşuyorsunuz?” 

İlker Başbuğ benimle fısıldayarak konuşunca şunu söyledim: 

“Paşam neden fısıldıyarak konuşuyorsunuz? Dinlenmemiz gibi bir ihtimal mı var?” 

İlker Paşa acı acı gülümsedi ama, “Hayır dinlenmiyoruz,” demedi. 

Dahası, o görüşmemizde Başbuğ'a açıktan “Paşam bu 
işin ardında CIA var ve Fethullah onun kopili,” dediğimde 
İlker Başbuğ doğrular gibi kafa salladı. 

Evet, Başbuğ son döneminde her şeyi fark etti, lakin iş 
işten geçmişti. 

Son dönem diklenmesi ve meydan okumasının bedelini 
Silivri'de Ergenekoncu diye 26 ay hapis yatarak ödedi. 

Cezaevi süreci sonrasında ise İlker Paşa gerçek bir 
Mustafa Kemal askeri gibi davranarak sahaya indi ve yalın 
kılıç mücadele etti. 


Koşaner, Torumtay gibi 

Başbuğ'dan sonra Işık Koşaner genelkurmay başkanı 
oldu. 

Kurmay Albaylık döneminde beraber Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerine gittiğimiz Işık Koşaner katıksız bir vatansever ve Atatürkçüydü. 

Ergenekon ve Balyoz tertiplerinde dik durup faciayı 
Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül'e anlatmaya çalıştı. 

Başarılı olamayınca görev süresinin bitimine iki yıl varken, 
“Astlarımın hakkını koruyamıyorum,” diyerek istifa etti. 
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Evet, 1990'da Turgut Özal'ın Irak'a asker gönderme dayatmasına hayır deyip istifa eden Necip Torumtay'dan 
sonra ilk defa bir genelkurmay başkanı iki yılı daha varken 
üniformasını çıkarıyordu ki bu elbette koltukseverliğin değil 
yurtseverliğin belgesidir. 

Işık Koşaner'le beraber diğer kuvvet komutanları da istifa ederken bir tanesi etmedi. 

Işık Koşaner'e yapılabilecek tek eleştiri istifası sonrasında 
susması ve olanları millletle paylaşmamasıdır. Bunu yapmadığı için istifası bile geniş halk kesimlerinde çok iyi algılanmadı. 


Özel Necdet 

Kim miydi o? 

Özel Necdet, pardon Necdet Özel'di ki Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmadan 
Genelkurmay Başkanı yapılan tek isimdir. 

Kılıfına uydurma adına sadece bir günlüğüne Kara Kuvvetleri Komutanı yapıldı. 

Necdet Özel dönemi TSK tarihinin çukur yıllarıdır. 

FETÖ onun sayesinde TSK'yı ele geçirdi. 

Darbeci generallerin yüzde 90'ını o terfi ettirerek general 
yaptı. 

PKK onun sayesinde Güneydoğu'yu silah ve mayın tarlasına dönüştürdü. 

Türk askeri onun döneminde kışlaya hapsedilip vatan 
toprağını bölücü örgüte teslim etti. 

Necdet Özel komutan koltuğunda otururken bütün medya ve siyasiler alkışladılar. 

Biz bütün yazılarımızda ve televizyon programlarımızda 
kıyasıya eleştirdik. 
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Özel'in bana açtığı dört dava 

“Sadece TSK değil, Türkiye gidiyor, niye susuyorsun?” 
diye uyardık. 

“PKK Güneydoğu'da silah yığıyor, neden kayıtsızsın?” 
diye yakardık. 

“FETÖ TSK'yı ele geçirdi, görmüyor musun?” diye haykırdık. 

Bunu bir kere değil, haftalar ve aylarca yaptık. 

Sonuç mu? 

Necdet Özel bana dört ayrı dava açtı. 

Üçü “PKK'ya neden göz yumuyorsun?” dememden kaynaklandı. Biri de FETÖ'ye dikkat çekmemden... 

Peki açılan davalara karşı korkup eğildim mi? 

Arşivler ortada, isteyen YouTube'dan bakabilir. 

“Ben senden ve açtığın davalardan korkmam ey Necdet 
Özel, sen bana vız gelir tırıs gidersin,” dedim. 

“En fazla beni hapse attırabilirsin ki ona zaten dünden 
hazırım,” ifadesini kullandım. 

Ve ısrarla sormayı sürdürdüm: 

“Söyle Necdet Özel Türkiye Güneydoğu'dan vaz mı geçiyor?” 

“PKK bölgede bomba yığıyor ve sen seyrediyorsun.” 

“Hükümeti bahane etme, büyük bir basın toplantısı yap, 
var olan faciayı millete duyur ve sonra istifa edip tarihe geç.” 

Keza Özel'in adli müşaviri Muharrem Köse için, “Kesin 
FETÖ'cü, aman dikkat,” dedim... 


“Muharrem sen FETÖ'cü müsün?” diye soran adam! 

Sonuç mu? 

Diğer onlarca dava misali bu davalar için de her gün adliyeye taşındım. 
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Necdet Özel'in kendisine hakaret ettiğime dair bütün 
şikâyetleri yargı tarafından reddedildi. 

Ötesi var. Necdet Özel darbe sonrası utanmadan şunu 
söyleyebildi ki o beyan bile çapını ortaya koyuyor; diyor ki 
Özel Necdet, “Muharrem Köse için FETÖ'cü denilince onu 
çağırıp “Sen Fethullahçı mısın” diye sordum.” 

Görüyorsunuz, bu adam resmen şaka gibi ve böyle biri 
ordumuzu dört yıl yönetti. 

Şimdi tutuklu olan FETÖ'cü Muharrem'e soruyor ve 
“Evet komutanım, Fethullahçıyım,” demesini bekliyor! Ört 
ki ölem... Aynı Necdet FETÖ'cüleri terfi ettirirken Nusret 
Güner gibi kahramanların orduevlerine girişini yasakladı, 
iyi mi! 

Necdet Özel'i biraz daha iyi tanımanız için sevgili Yılmaz 
Özdil'in darbe sonrasında, 13 Ağustos 2016'da Sözcü gazetesindeki köşe yazısını dikkatinize sunuyoruz: 


Özelkurmay başkanı 

Sene 2010... 

Yüksek Askeri Şüra'ya bir hafta kala 28'i general-amiral, 102 muvazzaf subay hakkında yakalama kararı çıktı. 
Ne tesadüftür ki, yakalama kararı çıkarılan subayların tamamı, terfi listelerinde birinci sıradaydı. Akp yandaşı Yeni 
Şafak gazetesi “genç subaylar Balyoz'dan rahatsız” manşeti 
attı. Haberin spotunda “Balyoz sanıkları rütbelerini koruduğu için, Yüksek Askeri Şüra'da terfi bekleyen subayların 
rahatsız olduğu” belirtiliyordu. Yani... Bugün “fetocular 
bizi kandırmış” filan diyorlar ama, o gün açıkça fetoculara 
çalışıyor, “Balyoz sanıklarının hepsini ordudan ihraç edin” 
diyorlardı. 
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Yüksek Askeri Şüra bu baskıyla başladı. Kuvvet komutanlıklarının görüşüleceği gün, şırrak... Kara kuvvetleri komutanı olmasına kesin gözüyle bakılan Birinci Ordu 
Komutanı Hasan Iğsız “acil” koduyla, Ergenekon'dan ifadeye çağrıldı. İmzasız ihbar mektubu savcılığa 10 ay önce 
gelmişti ama, acilen ifade çağrısı 10 ay sonra, tam Yüksek 
Askeri Şüra'ya denk gelmişti! Yandaş medya “Ergenekoncu” manşetleri attı. Tayyip Erdoğan zart diye veto etti, 
Hasan Iğsız zurt diye emekliye sevkedildi, tasfiye edildi. 

Necdet Özel jandarma genel komutanı yapıldı. 
Jandarma genel komutanı Atilla Işık, kara kuvvetleri komutanlığına kaydırılacaktı. Tarihi protesto gerçekleşti... 
Atilla Işık, Hasan Iğsız'ın tasfiye edilmesini, onun yerine 
kendisinin oturtulmasını kabul etmedi. Emeklilik dilekçesi 
verdi, bıraktı. Hasan Iğsız'ı imha edelim derken, teamüller 
bozulmuş, komuta kademesi allak bullak olmuştu. 

Akp yandaşı medyada ve cemaat medyasında tuhaf bir 
telaş başladı. 

“Necdet Özel'in önü kesiliyor” yorumları yapılıyordu. 
Çünkü... Atilla Işık bırakınca, Necdet Özel'in kara kuvvetleri komutanlığına atanma ihtimali doğmuştu. E ne 
var bunda derseniz? Şu vardı... Işık Koşaner genelkurmay 
başkanı oluyordu, üç sene görev yapacaktı, Necdet Özel 
kara kuvvetleri komutanı olursa, iki sene görev yapacaktı. 
Böylece... Necdet Özel iki sene sonra, genelkurmay başkanı olamadan emekliye ayrılmak zorunda kalacaktı. Yandaş 
ve cemaat medyasının telaşı buydu. Her akşam televizyon 
ekranlarına çıkıp “Necdet Özel'in önü kesiliyor” diye anlatıyorlardı. Necdet Özel'i pek seviyorlardı. 
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Netice? 

Erdal Ceylanoğlu kara kuvvetleri komutanı yapıldı, 
terfi sırasında Ceylanoğlu'nun önünde yer almasına rağmen, Necdet Özel jandarma'da kaldı, yeniden genelkurmay başkanlığı yolu açılmış oldu. 

Sene 2011... 

Yüksek Askeri Şüra'ya iki gün kala, gene kriz çıktı. Ege 
ordu komutanı, genelkurmay istihbarat başkanı, genelkurmay adli müşaviri ve Hasan Iğsız hakkında yakalama kararı çıktı. 

Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Genelkurmay 
başkanı Işık Koşaner, kara kuvvetleri komutanı, deniz 
kuvvetleri komutanı, hava kuvvetleri komutanı istifa etti. 
Necdet Özel hiç istifini bozmadı, koltuğunda oturmaya 
devam etti. Genelkurmay başkanı olabilmesi için, kuvvet 
komutanlığı yapmış olması gerekiyordu, jandarma genel 
komutanları kuvvet komutanı sayılmıyordu. Ne yapıldı? 
23 Nisan çocukları gibi, bir günlüğüne kara kuvvetleri komutanı yapıldı, ertesi gün genelkurmay başkanı yapıldı. 
İttire kaktıra, amaca ulaşılmıştı. 

Bismillah ilk iş... Yüksek Askeri Şüra'nın oturma düzeni değiştirildi. Eskiden, genelkurmay başkanıyla başbakan, masanın başında, yan yana otururlardı. O gün, 
Tayyip Erdoğan masanın başına tek başına oturdu. Necdet 
Özel kenara oturdu. 


Sonra? 


Genelkurmay'ın evsahipliğinde yapılan geleneksel 30 
Ağustos resepsiyonu, Necdet Özel döneminde, Akp'nin 
cumhurbaşkanına devredildi. 

Necdet Özel döneminde, Türkiye'nin dinleme ve istihbarat konusunda en donanımlı kurumu, Genelkurmay 
Elektronik Sistemler Komutanlığı, tüm teçhizatıyla birlikte 
MİT'e devredildi. 

Genelkurmay başkanlığı resmi isternet sitesindeki 
“Anıtkabir ziyaretçi sayısı” bölümü... Yani, Anıtkabir'i gün 
gün kaç kişinin ziyaret ettiğini gösteren istatistik, Necdet 
Özel döneminde kaldırıldı. 

Harp Akademileri Komutanlığı'nın mezuniyet töreninde, tarihte ilk defa, Necdet Özel döneminde iftar verildi. 

Akp ve cemaat gazetecileri, asrın iftirasına uğrayan 
subaylarımıza açık açık “rezil, ahlaksız, tecavüzcü, kepaze, iğrenç, pislik, kafatasçı, namussuz, vatan haini, lekeli, 
onursuz, katil, dinsiz” dedi. Bunlara gıkını bile çıkarmayan 
Necdet Özel, varlığıyla onur duyduğumuz Bekir Coşkun'a 
“hakaret davası” açtı. 

Necdet Özel döneminde savaş uçağımız düşürüldü, pilotlarımız şehit oldu, Necdet Özel “savaş çıkaracak halimiz 
yok herhalde” dedi. 

Cephanelik patladı, 25 şehidimiz henüz morgta yatarken... Akp valisi “tanıtım potansiyeli olan popüler kişi” dediği Necdet Özel'e törenle sucuk hediye etti, Necdet Özel 
objektiflere poz vererek sucuğu aldı. 
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Necdet Özel döneminde, askeri üssümüzden bayrak 
indirildi. 

Necdet Özel döneminde, Mahsum Korkmaz heykeli 
dikildi. 

Necdet Özel döneminde, şehit babası hapse mahkum 
edildi. 

Necdet Özel döneminde, Libyalıları, Yemenlileri, 
Mısırlıları, Suriyelileri ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirip, özel hastanelerde tedavi ettirdiler, kendi şehitlerimizin cenazelerini kamyonet kasasında taşıdılar, gazilerimizi 
evlerine şehirlerarası otobüslerle gönderdiler, gazilerimiz 
otobüs biletlerini kendi cebinden ödedi. 

Necdet Özel döneminde bedelli çıkarıldı, ensesi kalınsa canı sağ olsun, garibansa vatan sağ olsun haline getirildi. 

Necdet Özel döneminde, Necdet Özel'i eleştiren generallerin, hatta o generallerin eşlerinin orduevlerine girişi 
yasaklandı. 

Herkes Suudi kralının Tayyip Erdoğan'la Abdullah 
Gül'e taktığı madalyayı konuşuyor ama, Suudi kralı aynı 
madalyadan Necdet Özel'e de taktı. Üstelik... Necdet 
Özel'e nazar değmesin diye “Maşallah” isimli at hediye 
etti. 


* 


17/25'te bakanların kendisi bile kabul ettiği halde... 


Necdet Özel çıktı, “bakan çocuklarının evine dışardan para 
sayma makinesi yerleştirildiğini, sanki orada bulunmuş 
gibi bir hava yaratıldığını” söyledi. 

Necdet Özel döneminde vatan toprağı terkedildi, 
Süleyman Şah Türbesi'ndeki boş sandukalar tanka yüklendi, götün götün kaçıldı. 

İmralı'yla muhabbet edilmesine sesini çıkarmayan 
Necdet Özel, Hasdal'da söyledikleri afişe edildiği için, 
CHP'yi mahkemeye verdi. 

Necdet Özel döneminde, PKK tanık oldu, TSK sanık 
oldu, genelkurmay başkanı terörist ilan edildi. 

Amerika Birleşik Devletleri ikinci dünya savaşında 
Avrupa'dan Afrika'ya Atlantik'ten Pasifik'e kadar yerkürenin her yerinde savaştı, 45 general-amiral kaybetti. 
Türkiye Cumhuriyeti devleti, Necdet Özel döneminde, 
mermi sıkmadan, 58 general-amiral kaybetti. 

Necdet Özel döneminde ilaç için bir tane fetocu bile 
ordudan atılmadı, 122 Atatürkçü subayın general-amiral 
olma hakkı elinden alındı, 237 Atatürkçü subay, darbecicasus diye tasfiye edildi. 

Bir savaş gemisi üç senede inşa ediliyor, buna kumanda 
edecek subay 15 senede yetişiyor. Necdet Özel döneminde 
donanma imha edildi. 

Bir pilot anca 11 senede harbi pilot olabiliyor, senede 
anca 25 savaş pilotu yetişebiliyor. Necdet Özel döneminde 
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350 civarında savaş pilotumuz yazıklar olsun dedi, hava 
kuvvetlerinden istifa etti. 

Necdet Özel döneminde “bunlar en başarılı” denilerek 
terfi ettirilenlerin, general-amiral yapılanların yüzde 70'i 
fetocu çıktı! 


Genelkurmay deniyor... 
Özelkurmay başkanıydı. 


* 
» 


Üç günlük ikbal uğruna dut yemiş bülbül gibiydi. 

Şimdi ötüyor. 

“Yüreğim yanıyor, milletten özür dilememiz gerekiyor, 
millet hepimizi affetsin” falan diyor. 

Millet affeder mi, bilmem ama... 

Tarih affetmeyecek necdet bey... 


Ekranlardan günah çıkarma 

İşte bu Necdet Özel hiç utanıp sıkılmadan darbe sonrası 
piyasaya çıkıp fink atıyor ve günah çıkarıyor. 

Tam dört yıl, yani Genelkurmay Başkanlığı yaptığı dönemde PKK Güneydoğu'yu fetheder ve FETÖ TSK'yı ele 
geçirirken sürekli susup bir kere bile olsun konuşmayan bu 
Özel Necdet darbe sonrası bülbül misali şakırdamaya başladı. 

Ve heyhat Fikret Bila gibi, üstelik eski solcu ve Alevi olmasına rağmen Tayyip'in uçağından inmeyip FETÖ'cülerle 
dost olan sözde gazeteciler Özel Necdet'lerle röportajlar yapıp aklamaya çalışıyor. 

Görüldüğü gibi sorun sadece FETÖ ve onunla işbirliği 


142 


yapan siyasal İslamcı iktidar değil, Necdet Özel ve Fikret 
Bila gibiler de aynı kategoride. 


Kanun değilse bile tarih 

Hayır Necdet Özel... Ortada bir devlet ve TSK enkazı var 
ve bunun faillerinden biri sensin. Dolayısıyla kanun önünde 
hesap vereceksin... 

Hayır, biz senin vatanseverliğini tartışmıyoruz ama komutanlığın esnasında kanunsuzluklar yaptın. En hafifinden 
kanunsuz emri dinledin ki yasalar önünde bunun bedelini 
ödemen gerekiyor. 

Bugün değilse yarın Türkiye arınırken sen ve senin gibiler adaletin önüne çıkmalıdır. 

Ve sen de FETÖ'nün, “O gelince rahatlayacağız” dediği 
Hilmi Özkök... 

Türkiye ile TSK'nın bu çöküşünde sen de birinci derecede 
sorumlusun. Cezanı kanun vermese bile tarih layık olduğun 
hükmü kuşkun olmasın verecektir. 

Aynı şekilde özel sırra esir düşen Yaşar Büyükanıt, söyle 
hâlâ niye susarsın? Neden o sırrı ifşa etmezsin? 

Hangi özel sırrın TSK'nın bugünkü dramatik halinin karşılığı olabilir? 

TSK komutanlarının kahredici bu duruşlarına Balyoz esiri Kardak kahramanı Kurmay Albay Ali Türkşen Odatv'de 
20 Temmuz 2016'da yayınlanan yazısında şöyle isyan 
etti: 


“Şimdi üzülüyor musun Hulusi?” 

Gözyaşları içinde telefon ekranındaki tuşlara basıyorum. Karşı taraftan bir ses gelmeyeceğini bilsem de şansı- 
mı deneyeceğim. “Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.” 
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Biliyorum, uzunca bir süre daha aradığım kişiye ulaşamayacağım. Okuyamayacağını bilsem de mesajımı yazıyorum: “Hasanım hüngür hüngür ağlıyorum. İnşallah bu 
kötülüğün içinde değilsindir kardeşim. Eğer öyleyse Allah 
hepinizi affetsin.” 

Tuğamiral Hasan Kulaç da darp edilmiş fotoğrafları basına yansıyan eski meslektaşlarımdan biri. Ama Hasan sadece eski bir meslektaşım değil. O benim kardeşim bildiğim 
bir silah arkadaşım. Deniz Harp Okulunu aynı kısımda birlikte okuduk. Deniz Harp Akademisini birlikte kazandık, 
birlikte mezun olduk. Kurmay yıldızlarımızı takana kadar 
çocuklarımız birlikte büyüdü. Uzun yıllar birlikteliğimiz 
sürse de bir gün bizlere cezaevi yolları onlara komuta kademesinin üç şerit asfalt yolları düştü. Kondurmamaya 
çalışsak da yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Bu kadar 
tesadüfün bir anda yan yana gelmesi mümkün olamazdı. 
Ama burası Türkiye'ydi ve yüreksiz-beceriksiz muhterisler ülkesinde en olmaz dedikleriniz bal gibi oluyordu. Ta 
ki yolun sonunda yüzlerce masuma mermi sıkacak kadar 
alçaklaşabilecek, bir zamanların “asker-komutan” ünvanlı 
hainleri kendi kendilerini imha edene kadar. 


Oramiral Emin Murat Bilgel şimdi mutlu musun? 

Yüreğim de gözlerim de kan ağlıyor. Gördüklerim yüreğimi dağlıyor. Olanların bir anına bile inanmak istemiyorum. Nezaketle yazamam. Kibar, politik ağızlı, kıvırtmalı 
cümlelerim yok. Dün ne kadar keskin olduysam bugün gelinen vahim tablonun tasvirini de aynı keskinlikte yapmak 
zorundayım. Son söyleyeceğimi yine başta söyleyeyim: 15 
Temmuz hafta sonu darbesinin mimarları, bugüne kadar, 
yüreksiz-beceriksiz muhterislikleriyle bu kadrolaşmanın 
oluşumuna olur veren herkestir. 


Bir zamanların burnundan kıl aldırmayan bugünün kaçak Özel Yetkili Savcısı Fikret Seçen'e Donanma 
Komutanlığı karargahını ne de güzel aradığı için kravat 
hediye eden dönemin Donanma Komutanı Oramiral Emin 
Murat Bilgel şimdi mutlu musun? Senin özenle terfi ettirdiğin prenslerin şimdi bir bir ya ABD-CTA'ya kaçıyor ya da 
ekranlarda boy boy darp edilmiş fotoğraflar veriyor. Allah 
bin türlü belanı versin Bay Bilgel. Sen bu hainlere ağabeylik yaparken ve sana gelen ihbarları değerlendirmezken ya 
en hafifinden korkağın tekiydin ya da sen de cemaatin bir 
üyesiydin. Sen bunlardan hangisisin Bay Bilgel? 


O masumların kanı senin de eline bulaşmadı mı Bay 
Ataç? 

Bugün ülkesinin masum vatandaşına mermi sıkacak 
kadar hainleşen kalleşleri bundan 7 sene önce sana rapor 
ettiğimizde, müze açmaktan ya da kokteyllerde dolaşmaktan bizi duymaya vaktin mi olmadı dönemin Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç? Yoksa emeklilik töreninde hükümet üyelerini şirinliklerinle güldürmekten sesimizi mi duyamadın? Senin de Allah bin türlü belanı versin, bugün kaybettiğimiz o masumların kanı senin de 
eline bulaşmadı mı zannediyorsun Bay Ataç? 


Allah bin türlü belanı versin Bay Bostanoğlu 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarihine komutasında en 
fazla hain, kalleş, şerefsiz amiral barındıran komutan olarak geçecek Oramiral Bülent Bostanoğlu, iki sene önce makamında yaptığımız konuşmada bugün her biri kaçacak 
delik arayan itleri söylediğimde koskoca makamında kendi sesinden ürkerek ve fısıltıyla: “Bana da çok fazla ihbar 
geliyor ama delil olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum,” 
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dediğini hatırladın mı? Elbette senin de Allah bin türlü belanı versin, artık delil ihtiyacın kaldı mı Bay Bostanoğlu? 


Allah senin de bin bir türlü belanı versin Necdet 

Sevgili özellerin özeli eski Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Necdet. Bakıyorum telaş içinde ekranlarda sesini 
duymaya başlayıverdik. Meğer “darbeciler kendini iyi saklamışmış da yoksa sen cicilerin cicisi her şeyi öngörebilen bir 
paşaymışsın da.” Mişsin de, muşsun da. Gözünde tavuk karası vardı da iyi mi göremedin.bu hainleri Necdet? Ama ben 
sana bunu söyleyivermiştim de sen ne yapmıştın Necdet? 
FETÖ'cü adli müşavirinin tavsiyesiyle; “Fethullah'ın amiraline selam vermem,” dedim diye mahkemeye vermiş, bu da 
yetmezmiş gibi bir de üstüne üstlük orduevlerine 3 yıl süreyle girmekten men etmiştin, hatırladın mı Necdet? Şimdi 
gördün mü, TSK'da Fethullahçı var mıymış yok muymuş 
Bay Necdet? Değil senin olduğun orduevine, senin girecegin Cennete girmekten korusun Allah beni, yatacak yerin 
yok, Allah senin de bin bir türlü belanı versin Necdet. 

darkmalt 

Allah senin de gani gani belanı versin Hulusi 

Sevgili Hulusi. Senin için “Su uyur, Hulusi Akar,” 
diyorlardı. Bu sefer akmak kısmet olmadı da sen de mi 
uyudun Hulusi. Hani bizler cezaevindeyken 3. Kolordu 
Komutanıydın da ara ara bizi ziyarete gelirdin. Tek derdin 
FETÖ'cü çete tarafından iftirayla hapse attırılan teğmenlerinin sabah sakal tıraşlarını düzenli olmalarıydı da bize 
ne de güzel tavsiyeler verirdin engin tecrübenle Hulusi: 
“Arkadaşlar hapiste ÜBD döngüsüne girmeyin. Nedir 
ÜBD döngüsü? Üzülmeyin-Büzülmeyin-Düzülmeyin. 
Üzülürseniz büzülür, büzülürseniz düzülürsünüz. Sonra 
ne olur? Yine üzülürsünüz.” 


Dibindeki emir subayın tarafından esir alınmak, emrindeki komutan müsvettelerinin halkımın üzerine ateş 
etmelerine engel olamamak nasıl bir duygu, şimdi sen de 
üzülüyor musun Hulusi? Aman sakın üzülme. Biliyorsun, 
üzülürsen, büzülür, büzülürsen ... Hulusi. Sen milletin saçı-sakalıyla uğraşıp, arkadaşların hapse girdiği için önün 
açıldığında, bir gün bunların başına geleceğini hiç düşünmüş müydün Hulusi? İster dava et ister sen de orduevlerine sokma, Allah senin de gani gani beları versin Hulusi. 
Utanmadan bir de darbeyi o gün haber aldığınızı ve gerekli emirleri verdiğinizi söylüyorsun. Sende hiç ar haya 
kalmadı mı, bari kabahatini açık etme, vatandaşına kurşun 
sıkan hain senin emrini mi dinler Hulusi? 


Allah bizim de bin türlü belamızı versin 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu faciaya sebep olan kadrolaşmaya ulaşmasında emeği geçen, kendilerine yapılan 
ikazları öyle ya da böyle göz ardı eden askeri ya da siyasi 
tüm yetkililer kalleş hainlerce şehit edilen vatandaşlarımızın kaybından sorumludur. Yıllarca gerek aşırı söylemlerimizle gerek yazdıklarımızla cezaevlerinden bile bas bas 
bağırıp yine de kimseyi ikna edemediğimiz için, evet o ölen 
masumların kanı bizlerin eline de bulaşmıştır. Ne yapıp 
edip bugün gelinen tabloya engel olabilmeli, vatandaşlarımıza yüreği vatan, millet ve bayrak sevgisiyle atan gerçek 
Türk askerinin gücünü gösterebilmeliydik. Yapamadık, olmadı. Allah bizim de bin türlü belamızı versin. 

Maalesef Türkiye, yüreksiz-beceriksiz muhterislerin 
cenneti haline geldikçe, bir avuç çığlık atma yürekliliği 
gösteren yiğidini ezdikçe, o yangın sönmeyecek ama sizler yangın alarmlarını susturduğunuz için kendinizi mutlu 
hissedeceksiniz. Çünkü başka türlüsünü bilmiyorsunuz, 
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çünkü o makamlara hak etmeden geldiniz. Biraz yüreği, 
biraz cesareti olan asker, bu tabloya gelene kadar bir yerde bu rezalete son verirdi. Kimseyi suçlamaya, televizyon 
ekranlarında kendinizi aklamaya çalışmayın. Memleketçe 
kaybettik, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak kaybettik. Hangi 
süslü kurmay cümlesiyle inkâr etseniz de bu gerçek değişmeyecek. 

Bizi affedin şehitlerim. Size layık olamadık. Yüreğim 
de gözlerim de kan ağlıyor. Hepimiz suçluyuz. Görevimizi 
yerine getiremedik. Ruhlarınız şad olsun... 


Nusret Güner ve onlar! 

Çığlığı çağrıştıran bu ifadeler TSK'nın ne hale getirildiği- 
nin resmidir. 

Şimdi bütün bu isimler utanmadan özür diliyorlar. 

Hayır hiçbirinizin özrü kabul değil. Bir özürle yaptıklarmz karşılanamaz. Eğer bu ülkede devlet, kanun ve ahlak 
varsa bu komutanlar tek tek hesap vermeli. 

Kuşkusuz TSK'da böylelerinin yanı sıra abide isimler de 
yok değildi. 

Ergenekon-Balyoz ve Casusluk iftiralarının muhatabı 
olanlar dimdik ayaktaydılar va yattıkları hapsi vatan borcu 
deyip sineye çekebildiler. 

Oramiral Nusret Güner gibi isimler de TSK ile Türkiye'nin 
bekası ve esir alınan arkadaşları adına tereddüt etmeksizin 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan vazgeçebilmiştir. 

Darbe sonrasında açıklamalar yapan Nusret Güner'e göre 
bu komutanlar sebebiyle Türk ordusu bin yıllık disiplinini 
ve bütünlüğünü yitirmiş, bölgesel güç olma özelliğini kaybetmiştir. En önemlisi TSK topyekün tarumar edilmiştir... 

Peki Hulusi Akar mı? 


3. BÖLÜM 


Öne alınan darbe 

Hulusi Akar hakkındaki yorumumuzu darbe gecesi sonrasına bırakıp 15 Temmuz'a geçelim... 

FETÖ darbe için aslında kış aylarını bekliyordu. Soğuk 
aylarda yapılacak darbenin sokak protestoları bağlamında 
avantajlı olacağı düşünüldü. 

Ancak iki şey darbeyi öne çektirdi: 

Birincisi, rutin YAŞ toplantısında çok sayıda FETÖ'cü 
subay ve generalin TSK'dan atılacağı bilgisi ki bu onlar için 
çok önemliydi, çünkü büyük kuvvet kaybı anlamına geliyordu. 

İkincisi, açılan büyük FETÖ davasıyla şakirt avının başlatılacağının görülmesi... 

Tayyip Erdoğan'ın kalemini kıran CIA darbe zamanlaması bağlamında FETÖ ne derse olur veriyordu, zira FETÖ'nün 
Türkiye'yi kendilerinden iyi bildiğinden emindi... 


Hava Kuvvetleri ile Jandarma 

TSK'da darbenin liderliği ise kuvvet olarak FETÖ'nün en 
güçlü olduğu Hava Kuvvetleri ile Jandarma'ya verildi. 

Görünen askeri önder Orgeneral Akın Öztürk'tü. 

Fethullah Gülen aylardır yaptığı darbe planlaması için 
Hava Kuvetleri İmamı Adil Öksüz'ü görevlendirdi. 
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Öksüz kısa süreler aralığında defalarca Pensilvanya'ya 
gidip geldi. 

Ankara'da bulunduğu sürelerde Çukurambar'da bulunan bir villada altı ayrı toplantı yaptı ki toplantıya katılanlar 
dikkat çekmemek için şort-tişört giyerek ve birkaç araba degiştirerek bu villanın garajına ulaştılar. 

Keza benzer toplantılar İstanbul Hava Harp Okulu ile 
Ankara Kara Havacılık Okulu gibi mekânlarda da yapıldı. 


Erdoğan'ı infaz ve diğer planlamalar 

Buralarda konu enine boyuna değerlendirildi. 

Her generalin bağlı olduğu imamlar aracılığıyla bütün 
üst rütbeliler alarm durumuna geçirildi. 

Ardından harita üzerinden il il görevlendirmeler yapıldı. 
Darbe sürecinde müdahale edilecek kurumlar tespit edilerek planlamalara gidildi. 

Darbe merkezi olarak Akıncı Üssü seçilirken Genelkurmay Karargâhı'nın nasıl teslim alınacağı konusunda alternatifli planlar hazırlandı. 

En önemlisi Tayyip Erdoğan'ın ele geçirilmesi ya da infazıydı. Bunun için bizzat bir amiral ve ona bağlı seçilmiş 
timler oluşturuldu. Bu timler ve pilotlar titizlikle belirlendi. 

TSK'da kimlerin derdest edileceği, kimlere işbirliği önerileceği ilk günden belirlendi. 


50 yıl boyunca o gün beklendi 

Aslında o çalışmalar çok önceden Pensilvanya'da yapılmıştı. Son toplantılar sadece görevlendirme ve emir tebliğin- 
den ibaretti. 

TSK'daki şakirtler epeydir hocaefendilerinden böyle bir 
emiri bekliyorlardı. Zira Hakan Fidan'ın savcılığa çağrılması 
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olayıyla eyleme geçilmiş, sonrasında 17-25 Aralık operasyonuyla dönülmez bir yola girilmişti. Bu itibarla son çare 
TSK'daki örgütün uyku halinden uyandırılıp harekete geçirilmesiydi. 

Fethullah Gülen'in orduda 50 yıldır sürdürdüğü sinsi ve 
şeytani kadrolaşma işte bugünler içindi. 

Darbenin sivil kanadında ise emekli ve halen görevde olan 
FETÖ'cü emniyet müdürleri ve hâkim-savcı şakirtler vardı. 


03.00'te harekât! 

Onlar da bu çalışmaya ortak edildi ki bazıları sokağa çıkan tankların içine bile girdiler ve orada yakalandılar. 

Buna göre 15 Temmuz Cuma gecesi, daha doğrusu cumartesi sabaha karşı saat 03.00'te harekete geçilecekti. 

Fethullah Gülen bütün hazırlık safhalarını tek tek denetledi. 

ABD ya da CIA'yla yapılan darbeye hazırlık paslaşmaları 
ise İncirlik'teki ABD üssü ve Adana'daki konsolosluk üzerinden yapılıyordu ve haberleşme eksenindeydi. 

Hazırlık aşamasında gözlenen bir tuhaflık, 300 kadar 
FETÖ'cü subayın eşlerini boşamasıydı ki bunun başarısızlık 
halinde onların zarar görmemeleri için yapıldığı ifade edildi. 

Ve o gün... 

Fethullah ile darbeden haberdar olan kurmay şakirtleri 
cuma namazında zafer duaları ettiler. 

İlk bakışta her şey yolundaydı. 


MİT'e giden binbaşı 

Cumhurbaşkanı tatil için Marmaris'te, Başbakan Tuzla'da, Hava Kuvvetleri'nin komuta heyeti de İstanbul'da 
düğündeydi. 
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Derken öğle sonrası ilginç bir şey oldu. Bir binbaşı MİT'in 
Yenimahalle'deki merkezine giderek acil olarak Hakan 
Fidan'la görüşme talebinde bulundu... 

Subay önce araştırıldı ve bir saat sonra huzura alındı. 

Şunu söylüyordu: 

“Ben Kara Havacılık pilotuyum. Bana bu gece burayı, 
yani MİT'i bombalama görevi verdiler.” 

Bu ifade üzerine saat 15.00 sularında MİT Müsteşarı Hakan Fidan Genelkurmay Karargahu'na gidip Başkan Orgeneral Hulusi Akar'la buluştu. * 


Genelkurmay'da toplantı 

Konu sorgulandıktan sonra Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki 
Çolak'ı Genelkurmay'a çağırdı. 

Bu isimlere Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler de 
katılarak durum enine boyuna masaya yatırıldı. 

Salih Zeki Çolak Paşa durumu anlamak için Kara Havacılık Merkez Komutanlığı'na gitti. 

Orada şüphe uyandırmamak için yeni alınan helikopteri 
görmeye geldiğini söyledi. 

Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak, Genelkurmay Başkanı Başkanı Akar'a, “Anormal bir şey yok,” raporunu verince Akar ihtiyat olarak yine de bütün birliklere yazılı olarak şu emirleri geçti: 

“Bütün uçuşlar ikinci bir emre kadar durdurulmuştur.” 

“Zırhlı hiçbir araç ikinci bir emre kadar sokağa çıkarılmayacaktır.” 


“Duyulduk” paniği 
Bu emir sonrasında Hakan Fidan ile Kara Kuvvetleri Ko- 


mutanı Genelkurmay'dan ayrıldı. 
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Fethullah Gülen bütün bu olanlardan dakika dakika haberdardı. Çünkü Genelkurmay Başkanı'nın yaveri ve özel 
kalem müdürü FETÖ'cüydü.. 

Hakan Fidan'ın Genelkurmay'a gelip uzun süre kalması ve 
askeri birliklere yazılı emirler gönderilmesi, darbeci şakirtler 
tarafından darbe teşebbüsünün öğrenilmesi olarak algılandı. 

Sadece onlar değil Genelkurmay Karargâhı'nın kilit makamlarında FETÖ'cüler egemendi. 

Gelişmeler üzerine FETÖ'cü generaller paniğe kapılıp 
darbe imamı Adil Öksüz'e, “Müdahaleyi başka güne erteleyelim,” teklifini yaptı. 


“Darbeyi erkene alalım” emrini kim verdi? 

Adil Öksöz'ün bu talebi ilettiği Pensilvanya'dan tam tersi 
bir buyruk geldi. 

“Darbeyi ileri bir güne değil, erken saate, yani akşam 
21.00'e aldık. Bu akşam yapılamazsa tedbir alırlar ve hiç yapamayız.” 

Kâinat İmamı (!) son sözü söylemişti. 

Onun kararı tartışılamazdı zira böyle bir emri Allah ve 
Peygamber'le istişare ederek verdiğine inanılıyordu. 

Ve hava henüz kararmaya başladığında düğmeye basıldı. 

Ancak bütün görevlendirmeler sabaha karşı 03.00'e göre 
yapıldığından daha başından itibaren karmaşa yaşanmaya 
başlandı. 


Tanklar ve Boğaz Köprüsü 

Önce Ankara ve İstanbul olmak üzere bazı merkezlerde 
az sayıda tank sokağa çıkarıldı. 

Kamuoyunu darbeye inandırmak için Boğaz Köprüsü 
tank ve askerle tek taraflı olarak kesildi.. 
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Keza aynı zaman diliminde birkaç uçak havalanarak şehir merkezlerinde alçaktan uçuşlar yaptı. 

Tam bu süreçte Genelkurmay Karargâhı'na özel birlik sokulup Genelkurmay Başkanı'nın makamı basıldı. 

Tümgeneral Mehmet Dişli makamındaki Hulusi Akar 
Paşa'ya şunu söyledi: 

“Komutanım yönetime el koyduk... Bu darbe bildirisine 
imza atarsanız yarın sabah Kenan Evren olursunuz ve Türkiye sizden sorulur.” 

“Ne darbesi ulan!” 

Hulusi Akar hiddetle bağırır: 

“Ne darbesi ulan, manyak mısınız siz?” 

“Boşuna itiraz etme komutanım harekete geçildi. Artık 
geriye dönüş olamaz. Darbe bildirisine imzayı atın, önderimiz olun.” 

“Siz delirdiniz... Ben imza falan atmam. Derhal vazgeçin 
bundan. Ülke içsavaşa gider bre ahmaklar.” 

“Komutanım siz imza atmazsanız içsavaş olabilir. Atın 
imzayı kansız savaşsız bu işi bitirip memleketi kurtaralım.” 


Tayyip Bey'in adamı ve Akar 

Hulusi Akar: 

“Ulan Mehmet sen ne alçak ve ikiyüzlü adammışsın... 
Sen ne riyakâr ve sahtekâr adammışsın. Yazıklar olsun Mehmet sana!” 

Akar'ın hayal kırıklığının sebebi şuydu: 

Tümgeneral Dişli, Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay'daki 
en sevdiği ve güvendiği komutan olarak bilinirdi ki ağabeyi 
Şaban Dişli AKP'nin Genel Başkan Yardımcısı'ydı. 

Şaban Dişli ise malum, yakın geçmişte suçüstü yolsuzluk 


156 


olayına karışmasına karşın Erdoğan tarafından sahiplenilen 
ve o olaya rağmen tekrar aday yapılan bir AKP'liydi. 

İşte böyle birinin kardeşi şimdi Tayyip Erdoğan'ı devirmeye çalışıyordu. 


“Bağırma yoksa seni şimdi öldürürüm!” 

Hulusi Akar Tümgeneral Dişli'ye bu şekilde hakaret 
edince Akar'ın özel kalem müdürü kemerini komutanının 
boğazına geçirdi. Yaveri de silahını alnına dayararak şunu 
söyledi. 

“Bağırmayı bırak yoksa seni şimdi öldürürüm.” 

Peşi sıra diğer darbeci generaller makama girdi. 

Tam bu süreçte İkinci Başkan Orgeneral Yaşar Güler de 
etkisiz hale getirildi. 

Keza Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak Paşa yeniden, “Komutan istiyor,” diye Akar'ın yaveri tarafından 
Genelkurmay'a çağrılarak rehin alındı. 

Teslim alınan komuta heyeti, çok sürmedi, bir helikopterle darbenin yönetildiği Kazan ilçesi yakınındaki Akıncı 
Hava Üssü'ne götürüldüler ve baktılar ki karşılarında havacı Orgeneral Akın Öztürk... 

Karargâhta bunlar yaşanırken aynı anda bütün birlikler- 
de alarm durumu vardı. 


İlk haber Başbakan'dan 

Binlerce tanka sahip Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çok 
sınırlı sayıda tank kışla dışına çıkabildi. Örneğin Nedim 
Ulusan gibi, Balyoz'da yargılanan bazı albaylar tankların 
kışlalarından çıkış yapmasını silahlı mücadele vererek engelledi. 
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Darbenin FETÖ'cü kimliği anlaşılınca bütün kışlalarda 
direnç arttı. 

Başbakan Binali Yıldırım'ın NTW'ye bağlanarak darbeyi 
afişe etmesi de havayı değiştirdi. Yıldırım, “Emir komuta 
dışında küçük bir kalkışma var. Ölürüz de bunlara teslim 
olmayız,” mesajını verdi. 

Sonrasında Tayyip Erdoğan CNN-Türk'te Hande Fırat'ın 
görüntülü telefonu aracılığıyla halka, “Sokağa çıkın ve dire- 
nin,” çağrısını yaptı. 


TBMM'yi bombalama emri kimden? 

Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın açıklaması ise darbede ibrenin tamamen dönmesine neden oldu. 

Halk sokağa hücum edip tanklara saldırınca Pensilvanya 
aniden devreye girdi. 

Fethullah Gülen'in son emri şuydu: “Cihattasınız... Karşınıza çıkanı vurun, öldürün. Onlar Ebu Cehil tayfasıdır.” 

FETÖ'nün kopilleri, elinde Türk bayrağından başka hiçbir şey olmayan masum insanlara bu emir sonrasında ölüm 
yağdırmaya başladı 

Direnç devam edince Fethullah yeni bir emir daha verdi: 
“Toplumu etkilemek için TBMM'yi bombalayın.” 

Onu da yaptılar ama artık macun tüpten çıkmıştı, yani 
halk sokaklardaydı. 


“Hocaefendi sizinle görüşmek istiyor” 

Ondan önemlisi, TSK'daki Atatürkçü milli unsurlar kışlalarda FETÖ'ye direnç göstermeye başladı. 

Darbe tehlikeye girince Kazan'daki Akıncı Üssü'nde tutulan Orgeneral Hulusi Akar'ın yanına Tuğgeneral Mehmet 
Partigöç gitti ve şunu söyledi: 
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“Fethullah Gülen hocaefendi sizinle telefonda görüşmek 
istiyor.” 

Akar bu istemi de reddetti. 

Bütün bu gelişmelere paralel olarak polisi ürkütmek adına FETÖ'nün en çekindiği birim olan Gölbaşı'ndaki Özel 
Harekât Merkezi kahpe bir şekilde bombalanarak 50'nin üstünde polisimizin şehadetine sebep olundu. 

TRT binası işgal edilerek silah zoruyla darbe bildirisi 
okutuldu. 

Maalesef TRT'yi basan askerler Cumhurbaşkanlığı Muhafiz Alayı'na mensuptu ve oranın komutanı da FETÖ'cüydü. 

Tabii er konumunda olan askerlerin neredeyse tamamı 
darbeden habersizdi. Kimine PKK'yla mücadele, kimine tatbikat, kimine operasyon olduğu söylendi. Bu bakımdan darbe girişiminde erler ile onları yönetenleri mutlaka ayırmak 
gerekiyor. 


Erdoğan'ın çağrısı ve halk 

Televizyon yayınlarını kesmek için Türksat'a baskın yapılıp iki güvenlik görevlisi şehit edildi. 

İstanbul'da CNN-Türk ile havalimanlarına asker gönderildi... Keza Büyükşehir Belediyesi'ni işgal için 17 kişiyi öldürüldüler. 

Ancak özellikle Tayyip Erdoğan'ın çağrı üzerine insanlar 
kitleler halinde sokaklara dökülerek tankların önüne yattı. 

Mesela Kazan'da bile halk darbe merkezi yapılan üsse 
yürüdü ve burada da şehitler verildi. 

Tuzla'da olan Başbakan Binali Yıldırım karayoluyla Ankara dönmeye çalışırken silahlı saldırıya uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da risk alarak önce Dalaman'a, oradan da 
İstanbul'a geldi. 
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Erdoğan'ın İstanbul'da kalabalıklarla kucaklaşmasıyla 
darbenin başarısızlığı kesinlik kazandı. 


Ömer Halisdemir adlı kahraman 

Darbenin defedilmesine katkı sağlayan kahramanlardan 
biri Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı 
Paşa'ydı. 

Zekai Paşa eşiyle beraber silahlı saldırıya uğramasına ve 
eşinin yaralanmasına rağmen geri durmayıp önce emir subayı Ömer Halisdemir'i aradı ve şu talimatı verdi: 

“Ömer ihanetle karşı karşıyayız. Karargâha kimseyi sokma. Karşına çıkan haini öldür.” 

Bu emri alan kahraman Astsubay Ömer Halisdemir darbeci alçak General Semih Terzi'yi alnının ortasından vurarak 
yere serdi ama peşi sıra kendisi de şehit edildi. 

İşte o kurşun özel kuvvetlerin teslim alınamayışına gerekçe oldu. 

Darbeciler tarafından işgal edilen Özel Kuvvetler'e giremeyen Zekai Paşa MİT'ten silah temin ederek bütün gece 
çarpıştı ve Özel Kuvvetler'in darbeciler tarafından kullanılmasını engelledi. 


Aksakallı Paşa'nın direnişi 

Eğer Korgeneral Aksakallı bunu yapmasaydı çok fazla 
kan akar ve çatışmalar günlerce devam ederdi, zira darbeciler Özel Kuvvetler'i işin içine sokulabilselerdi büyük mesafe 
alırlardı. 

Darbe sürecinde yaşanlar dudak uçuklatacak nitelikteydi. 

Şehit olanlar bir yana, ihanetin vardığı boyut tüyler ürpertiyordu. 
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Düşünün Cumhurbaşkanının başyaveri bile FETÖ'nün müridiydi ve Tayyip Erdoğan'ın öldürülmesi için hazırlıklıydı. 

Çatışmalar gece boyunca Jandarma Genel Komutanlığı 
Karargâhu'nda da sürdü. 

Ergenekon ve Balyoz'dan tutuklanıp serbest kalan subaylar karargâha gidip sabaha kadar FETÖ'cülerle çatıştı. 


Bilanço 

Keza Ankara Emniyeti bombalanmasına rağmen, polisler 
kahramanca vuruştu... Ankara Valisi ile Emniyet Müdürü 
sabaha kadar çatışmaların merkezinde oldular. 

Ayrı şekilde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ölümü göze alarak Boğaz Köprüsü ve benzer kalkışmaları bitirdi. 

Doğruya doğru, bu süreçte Emniyet'in FETÖ'den arındırılmış kesimi vatanseverliğini ortaya koydu. 

Buna mukabil, meslekten ihraç edilmiş bazı FETÖ'cü polis şefleri İstanbul Emniyeti'ne gidip “Görevi bize devredin,” 
deme küstahlığını gösterebildiler ama çabuk püskürtüldüler. 

31 tank, 24 uçak ve 54 helikopterin ölüm kustuğu darbe 
gecesi tam 248 şehit verildi. 


Erdoğan'a Yunan adasına gitme teklifi 

Tayyip Erdoğan Marmaris'e giden infaz timinin saldırısından 15 dakikayla kurtuldu. 

Darbe başladığında otelinde tatil yaptığı Rize-Ardeşen 
kökenli işadamı Serkan Yazıcı ile Tayyip Erdoğan arasında 
şöyle bir konuşma geçer: 

“Serkan, Dalaman'a havadan değil de denizden geçebilir 
miyiz?” 

“Efendim geçemeyiz zira Aksaz'da askeri üs var. Havadan gitmek de büyük risk. Yapılacak tek şey var.” 
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“Nedir Serkan?” 

“Sürat motorum hemen aşağıda. Binip bir Yunan adasına 
geçelim.” 

“Ne diyorsun Serkan, ne Yunan Adası! Benim hemen İstanbul ya da Ankara'ya gitmem gerek.” 


Erdoğan'ın uçağı niye bombalanmadı? 

Serkan Yazıcı'nın aktardığı bu diyalog Tayyip Erdoğan'ın 
duruşunu göstermesi bakımından önemli. 

Peki Tayyip Erdoğan'ın uçağı Dalaman'dan nasıl kalktı 
ve bombalanmadan İstanbul'a nasıl inebildi? 

Birinci açıklama; darbeciler Erdoğan helikopterle 
Dalaman'a geçmeden önce uçağını alanda basmışlar ama 
bulamamışlar. 

İkinci darbeci tim ise Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te 
kaldığı otele saldırdı. Erdoğan ikisinden de tesadüfen kıl 
payı kurtuldu. 

Erdoğan Dalaman'a ulaşınca havalanan uçağına nereye 
gideceğini söylemedi. 

Ancak onun havada kalmasını sağlayan şey alınan tedbirdi. 

Darbe kalkışması başlayınca Eskişehir üssüne verilen 
emirle hava resimleri bloke edildi. Bu şekilde cumhurbaşkanına ait uçağın tanınmasının önüne geçildi. 

Eğer uçak tanınsaydı da yine çok bir şey değişmezdi, çünkü o saatte darbecilerin safında, havadaki uçakları düşürme 
kabiliyetine sahip uçak yoktu. 

Evet, darbecilerin uçurduğu uçaklar bomba yağdırabiliyorlardı ama uçmakta olan bir uçağı vuracak füzeye sahip 
değildi, yani havalanmadan önce monte edilmemişti... 
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186 general ve 1 dolarlar 

İşte bu nedenledir ki Tayyip Erdoğan'ın uçağı İstanbul'a 
rahat indi. 

Darbenin başarısızlığında halk kadar TSK'da darbeye direnç gösteren birlik ve komutanlar da önemlidir. 

Diyanet de darbe gecesi selalalar okutarak, manevi iklim 
yaratarak halkın sokağa çıkmasına katkı sağladı. 

186 generalin sorumlu görüldüğü darbe girişimi sırasında şahit olunan bir şey de FETÖ müritlerinin cebindeki 1 dolarlardı. Bu dolarlar kimlik vazifesi görüyordu. 

Darbe gecesi Kemal Kılıçdaroğlu saat 23.00 gibi İstanbul'a 
indi ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine giderek gelişmeleri oradan izledi. CHP lideri ilk saatlerde sussa da ilerleyen 
saatlerde darbeye karşı olduğunu açıkladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli de televizyonlara bağlanmaksızın Başbakan'a 
telefon ederek, “Darbeye karşıyız,” dedi. 


Genel merkezde maç izler gibi 

Bahçeli bağlamındaki ilginçlik, darbe gecesi genel merkeze gidip darbe girişimini oradan takip etmesiydi. 

Komikliğe bakar mısırız... Darbe oluyor, Bahçeli televizyonda maç izler gibi takip ediyor! 

Vatan Partisi darbeye o gece açıktan ilk tavır alanlardandı. 

Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan daha ilk 
saatlerde, “Bu FETÖ girişimidir, haydi sokak direnişine,” 
dedi... Ardından Vatan Partisi Ankara İl Başkanı benzer 
mesajlar verdi. Doğu Perinçek ise Türksat'ın bombalanması 
nedeniyle yayını kesilen Ulusal Kanal yerine A Haber'e bağlanarak darbeye karşı direnme çağrısı yaptı. 

Televizyon kanallarının tamamına yakını FETÖ darbesi- 
ne karşı iyi bir sınav verdi. Yalnızca Halk TV ilk saatlerden 
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darbe sonrasının ilk üç gününe kadar FETÖ lehinde yayınlar yaptı ki bunun sebebi kanalın başında FETÖ'cü Bugün 
gazetesinin eski yazarı olan Hakan Aygün'ün bulunmasıydı. 


“Tiyatro” diyenler 

Darbe gecesi whatsapp üzerinden haberleşen darbecilerin yaptığı akıl almaz acemilikler ise ilk günlerde “Bu teşebbüs yoksa Tayyip Erdoğan'ın kahraman olmak için tertiplediği tiyatro mu?” gibi sorgulamalara sebep oldu. 

Gerçekten de bir darbe nasıl başarısız olur diye bir doktora tezi veya senaryo hazırlamak gerekseydi bundan iyi örnek bulunamazdı. 

Abartısız olarak, darbe adeta başarılı olmasın diye uğraşılmıştı. 

Baştan sonra her şeyi yanlış ve tuhaf olan darbe kurgusunda, “Amaç aslında yönetimi ele geçirmekten ziyade içsavaş çıkarmaktı,” yorumunu yapanlar oldu. 

Peki darbenin tiyatro olma ihtimali var mıydı diye sorarsanız, komik olmayın derim; zira değil Tayyip Erdoğan, 
dünyanın hiçbir süper gücü 248 şehidin verilip 180 küsur 
generalin içinde bulunup tasfiye olduğu böyle bir tiyatroyu 
sahneye koyamaz. 


CIA ile Pentagon'un itibarı 

FETÖ bu darbe girişimiyle CIA ile Pentagon'un itibarını 
da yere serdi. 

Oysa onlar Ergenekon ve Balyoz'da kendi çıkarları açısından harikalar yaratan örgüte çok güvenip bu kalkışması- 
na da dolaylı olarak angaje olmuşlardı. 

Darbe sonrası 157 general, 2.071 rütbeli asker, 1.751 rüt- 


beli polis, 2.131 hâkim-savcı, 64 vali-kaymakam ve 5.342 
akademisyen tutuklandı... 

Çok sayıda generel ise kaçaktı ve bunlar ilginçtir ABD'den 
sığınma talep ettiler. 

İlaveten FETÖ'ye kaynak aktaran onlarca şirkete kayyum 
atanıp yöneticileri tutuklandı. 


Darbenin kanıtını sordular 

Darbe ertesinde Türk kamuoyunda kıyametler koparken 
ABD ile AB kamuoyu suskundu. 

ABD yönetimi darbe esnasında gelişmeleri bekleyip açıklamayı öyle yaptı. Keza Avrupalı liderler halkın darbeyi bastırmasından hoşnut olmadı. 

Türkiye darbe müsebbibi olarak FETÖ'yü gösterince 
ABD Dışişleri sözcüsü, “Hani nerede kanıt?” dedi. 

Başbakan Yıldırım bu açıklamaya şöyle tepki gösterdi: 

“İkiz Kuleler olayında kanıt mı vardı da hemen Afganistan ile Irak'ı kana boğdunuz!” 


“Erdoğan öldürülmeliydi” diyen Batılı 

Ünlü Foreign Policy dergisi yazarı Edward Luttwak darbe 
ertesinde şunu söyleyebilmiştir: “Darbeninin başarılamama 
sebebi Tayyip Erdoğan'ın öldürülmemesiydi.” 

Evet Batı kamuoyu Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak adına darbeyi meşru gördüğünü saklamıyordu. 

Peki, Erdoğan'a olan bu kin nasıl oluştu? 

Öyle ya Erdoğan 2002'de hiçbir sıfatı olmadan Beyaz 
Saray'da ağırlanan tek isimdi! 

ABD, Türk askerinin başına çuval geçirdiğinde gazetecilerin “Türkiye Washington'a nota verecek mi?” sorusuna 
“Ne notası... Müzik notası mı?” karşılığını bile verebilmişti. 
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Batı, Erdoğan'ı niye sildi? 

Bütün bunlara ek olarak Erdoğan ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin bölge komutanıydı. 

Böyle biri şimdi bütün Batı'da şeytan addediliyor ve onun 
yok olması adına askeri darbe girişimi bile alkışlanıyordu. 

Bunun sebebi şuydu: 

Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de mücadele eden radikal İslamcı örgütlere ilişkin politikası Batı'da kafa karıştırdı. 

IŞİD, Türkiye politikalarının ürünü ve sonucu olarak gö- 


rüldü. E 
Ayrıca Erdoğan'ın varsayılan bilinçaltındaki İslamcılığı 
tehdit görüldü. 


PKK konusunda verdiği sözlerden cayması, Batı'yı kızdırdı. 

ABD ve AB, “Büyük Kürdistan” hedefi adına PKK'yla savaş değil, müzakere istiyorlardı. 

Hülasa Erdoğan'ın günlük politik savrulmalarından hoşlanmıyorlardı. 


Gül'le takas istendi 

Aynı şekilde Kürdistan projesinde Akdeniz'e koridor 
açılmasına Türkiye'nin restleşme noktasında tavır koyması 
ABD'yi çok kızdırdı. 

Kıbrıs'ta da artık 2005'lerde olduğu gibi tavizler verilmiyor ve mevcut Cumhurbaşkanı Akıncı'nın frenlendiği düşünülüyordu. 

Suriyeli sığınmacılar bağlamında Avrupa'nın istedikleri- 
ne itiraz Batı'yı öfkelendirdi. 

Yani Batı dünyası Tayyip Erdoğan'ı kontrol edilebilir, 
dengeli ve güvenli bulmuyordu. 

Onu Abdullah Gül ile takas etmekten yanaydılar. Bunun 
için darbe dahil, her şeyi mubah görüyorlardı. 
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Rusya'yla barışıp İran'la yakınlaşmaya başlamasından da 
hoşnut olmadılar. 


Siyasi kanat 

15 Temmuz darbe kalkışmasının siyasi ayağına gelince... 

Bunlar alenen isimlendirilmedi, ancak haklarında işaretler alınmaya başlandı. 

Mesela AKP'nin birkaç önemli büyükşehir belediye başkanı bu cephede mütalaa edildi. 

Kadir Topbaş'ın damadı ve dünürü olan Aydınlı Holding sahipleri Kavurmacılar tutuklandılar ki bu ailenin 
Pensilvanya'da çiflik satın aldığı bile yazılıp çizildi. 

Bazı çevreler Abdullah Gül'ü ısrarla bu kanada monte etmeye çalışarak o yönde imalarda bulundular. 

Davutoğlu ve Ali Babacan'ı bile bu cephenin hanesine yazanlar oldu, ancak bunlar söylentiyi geçemedi. 

FETÖ mensubu olarak tutuklanan AKP milletvekilleriyse 
daha ziyade eskilerdendi. 

Aslında Tayyip Erdoğan FETÖ'nün AKP'ye sızma hedefini görüp 2011 seçimlerinde buna engel olmuştu. Ama buna 
rağmen sızan on küsur isim 2015'teki aday belirlemelerinde 
tasfiye edildi. Siyasi kanat bağlamında önümüzdeki günlerde bazı gelişmelerin yaşanması sürpriz olmayacak ve hiç 
umulmadık isimler gündeme gelebilecek. 


Öldürülecek isimler 

15 Temmuz darbesi bağlamında ulaştığımız bir başka bilgi 283 kişinin infaz edileceğiydi. 

“Direnirken öldü” türü ambalajlarla kamuoyuna duyurulması düşünülen bu 283 kişilik listenin başında Tayyip Erdoğan, iki numarasında Binali Yıldırım var. 
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Süleyman Soylu gibi bazı bakanlar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve FETÖ'le mücadele eden hâkim, savcı ve emniyet müdürleri yine listede. 

Doğu Perinçek, Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli, Ümit Kocasakal ve Ferit İlsever gibi isimler hemen bunlardan sonra yer 
alıyor. 

Soner Yalçın, Uğur Dündar, Nedim Şener, Barış Terkoğlu, Cem Küçük, Ahmet Hakan Coşkun, Serhat Albayrak, Barış Pehlivan, Mehmet Metiner ve bizim de aralarında olduğumuz bazı gazeteciler de irtfaz listesine dahil edilmiş. 

Keza FETÖ'nün afişe edilmesinde katkıları olan önemli 
isimlerinden Hanefi Avcı, Osman Ak, Cevdet Saral, Emin 
Aslan ve Sabri Uzun gibi eski emniyetçiler de aynı şekilde 
infaz listesinde. 

Nurettin Veren, Hüseyin Gülerce ve Latif Erdoğan gibi 
FETÖ'ye göre hain olanlar da ölümüne karar verilenlerin 
içinde. 


Darbe kabinesi ve Kemal Derviş 

Peki darbe sonrası kurulması düşünülen kabine mi? 

Eriştiğim bilgilere göre siyasi ya da hükümet yapılanması 
şöyle olacaktı. 

ABD'den dönecek olan Fethullah Gülen İran'daki Ayetullahlar misali, manevi ve fetva makamı önder sıfatıyla en 
tepede olacaktı. 

Altındaki kadro şöyleydi: 

Cumhurbaşkanı: Ekmeleddin İhsanoğlu. 

Başbakan: Kemal Derviş. 

Başbakan Yardımcıları: Bülent Arınç, Tayyibe Gülek, Cahit Paksoy, Suat Yıldırım, Nazlı Ilıcak. 

İçişleri Bakanı: Şahabettin Harput 
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Dışişleri Bakanı: Soner Çağaptay 

Adalet Bakanı: Ahmet Gündel 

Milli Eğitim Bakanı: Şerif Ali Tekalan 

Maliye Bakanı: Durmuş Yılmaz 

Ulaştırma Bakanı: Recep Güven 

Milli Savunma Bakanı: Hilmi Özkök 

Kültür ve Turizm Bakanı: Ertuğrul Günay 

Bayındırlık Bakanı: Hüseyin Çelik 

Çalışma Bakanı: Sedat Laçiner 

Enerji Bakanı: İhsan Yılmaz 

Gençlik ve Spor Bakanı: Hakan Şükür 

Keza, Genelkurmay Başkanı Akın Öztürk, MİT Müşteşarı 
Ramazan Akyürek olacaktı. 


MİT soruları 

Gelelim MİT konusuna... 

Darbe süreci boyunca ve hâlâ en çok konuşulan konulardan biri MİT'in durumudur. 

Birinci konu, Hakan Fidan'ın darbeyi Cumhurbaşkanı'na 
haber vermemesidir. 

“Haberi eniştemden aldım,” diyen Tayyip Erdoğan aslında büyük bir zilleti, yani devletteki çöküşü itiraf etmiş oldu. 

Sonradan anlaşıldı ki Hakan Fidan Cumhurbaşkanı'rın 
koruma amirini aramış ama Tayyip Bey'i aramamış! 

Soru şudur: 

Erdoğan koruma amirinin Fidan tarafından arandığını 
bildiği halde niçin, “Ben darbeyi eniştemden öğrendim,” 
dedi ve dedikten sonra gereğini niye yapmadı? 

Öyle ya, devletin başı olarak dehşet bir şey söylüyorsun 
ama devamını getirmiyor, yani Fidan'ı görevden almıyorsun! 
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Hakan Fidan muamması 

Yoksa Hakan Fidan'ı hâlâ makamında tutan, onun sırdaş 
olması, yani çok şey bilmesi midir? 

Sırdaş olduğunu kamuoyuna duyuran Erdoğan'dı. Peki 
Fidan'ın sırdaşlık özelliği ortadayken Erdoğan onu niye hedefe oturttu ve sonra da bir şey yapmadı? 

Kısacası Erdoğan-Fidan ilişkileri kafa karıştırmaya devam ediyor... 

Hakan Fidan aynı şekilde Başbakan Binali Yıldırım'ı niye 
darbe oluyor diye aramadı?" 

Ahmet Davutoğlu döneminde MİT'ten ayrılıp milletvekili olmak isteyen Fidan'ı Cumhurbaşkanı ısrarla neden görevde tuttu? 

Parti mensubu olduğu resmen tescillenen bir ismin 
MİT'in başında tutulması doğru muydu? 

Fidan-Davutoğlu ve Fidan-Gül ilişkilerinin perde arkası 
nedir? 

Hakan Fidan'ın PKK açılımı noktasındaki konumu neydi, 
bu sorun bağlamında bugün hangi duruştadır? 

Suriye politikasında kusur ve sorumluluğu var mıdır? 

MİT'in geldiği acziyet noktasının müsebbibi kimdir? 

Yüzlerce-binlerce insan günler, haftalar ve aylarca darbeyi örgütlüyor ama devletin istihbarat kurumu devasa kadro 
ve imkânlara rağmen bunu öğrenemiyor! 


Darbeyi önceden niye öğrenemedi? 

1990'lı yıllarda bütün cemaatlerde var olan ve haber alabilen MİT'e ne olmuştu? 

MİT nasıl oluyor da ardı ardına Pensilvanya'ya gidip gelen Adil Öksüz isimli darbe imamını tespit edemiyor ki bunu 
öğrenmek için ABD'ye çıkış yapanları izlemek bile yeterliydi. 
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TSK'nın elindeki GES sistemi MİT'e verilmesine rağmen 
neden istihbarat alınamadı? 

Bu ve benzer pek çok soru hâlâ boşluktadır. 

Aynı şekilde AKP döneminde sırf Kemalistleri dinlemek 
için çok çok büyük paralarla kurulan dinleme merkezinin 
şimdi FETÖ'cülerin işgalinde diye kapatılması yine büyük 
bir devlet skandalıdır. 

Böyle bir merkez niye kuruldu? Kurulduysa neden bu 
hale getirildi? Bunun sorumlusu yok mudur? 

Görüldüğü gibi AKP iktidarıyla sadece yargı, TSK, bürokrasi ve polis değil, MİT de tarumar edildi. Her şey ortada. Binlerce kişinin bildiğini bilemeyen ve öğrenemeyen bir 
istihbarat kurumundan söz ediyoruz! 


Devleti yeniden kurmak 

Bunun adı devletin çökmesidir ki yukarıda söyledik; 
bunu Tayyip Erdoğan da, “Devleti yeniden kuracağız,” diyerek itiraf etmiştir. 

AKP eğer iki-üç yıllık iktidar olsa hadi sorumlu bunlar 
değil derdik ama tamı tamına 15 yıldır ülkeyi bunlar yönetiyor ve gelinen yer ortadadır. 

Bunun birden çok açıklaması var... 

Birinci husus AKP'nin lider kadrosunun iktidara zerrece 
hazırlığı yoktu. 

ABD'nin ittirmesi ve Ecevit-Yılmaz-Bahçeli kifayetsizliği 
ile Tansu Çiller-Mesut Yılmaz başıbozukluğunun sonucu 
olarak iktidar oldular. 

Merkez sağ çökünce Tayyip Erdoğan kurtarıcı gibi sunulup başa getirildi. Oysa devleti hiç bilmiyordu. Daha önemlisi devlete bakışı tartışılır konumdaydı. 
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Devleti belediye gibi görmek 

Pek çok konuda kafası karışıktı, birikimi slogan düzeyindeydi. 

Hiçbir zaman entelektüel bir arka planı ve ekibi olmadı. 

Devleti, belediye ve hatta şirket yönetir gibi yönetti. 

Bakın etrafına, bütün ekibi İstanbul Belediyesi'nden. 

Duygu ve hamasetle yatıp kalktı. 

“Benim medyam, benim zenginim, benim memurum, benim askerim ve benim kadrolarım ve benim devletim,” dedi. 

Uluslararası olguları anaħńz edemedi. 

Öyle olunca AKP hükümetleri Türkiye iç politikasında 
Bahçeli, Baykal ve Kılıçdaroğlu gibi kifayetsiz isimleri siyaseten aşmasına rağmen iç ve dış sorunların altında ezildiler. 


Yönetimde savrulmalar 

Evet, Türkiye hiçbir döneminde AKP dönemlerindeki kadar çok savrulup aşağılanmadı. 

Avrupa Birliği'nde verilen onca ödüne rağmen gelinen 
yer meydanda. 

Kıbrıs konusu ha keza, eskisinden daha sorunlu. 

Hatırlayın, Rauf Denktaş gibi bir kahraman bile adeta 
paspas yapıldı. 

Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz yatakları peşkeş 
çekildi. 

Kıbrıslı Rumlara önce efelendiler ama Hillary Clinton'ın 
bir telefonuyla günlerdir söylediklerini bir anda yuttular. 

Ege'de 17'si büyük olmak üzere 100'den fazla adacığı 
Yunanistan'a peşkeş çektiler. 

Ve heyhat bu konuda ağızlarını bile açamadılar. 

Yakın tarihe kadar uzatmalı çavuşa muhatap edilen 
Barzani'nin ayağının altına ise kırmızı halılar serdiler. 
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Barzani ve Irak 

AKP kongrelerinde konuşturdular. 

AKP'li birkaç müteahhit iş alsın ve para kazansın diye 
Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesinin bütün altyapı-üstyapı 
inşasıru üstlendiler. 

Bin yıllık Türk yurdu Kerkük'ü Barzani-Talabani çetesine 
peşkeş çektiler. 

Akıl almaz biçimde Irak'ta mezhepçilik yaptılar. 

IŞİD finansörü Haşimi'ye kucak açıp İstanbul'da oturma 
izni verdiler. 

Maliki sırf Şii diye hedef alınıp merkezi Irak devleti düşman edildi. 


Bin yılın faciası 

Suriye olayı ise bin yılın faciasıdır. 

Kardeş deyip karşılıklı ev ziyareti yaptıkları Beşar Esad'ı bir 
gece içinde hain ilan ettiler. Suriye'ye örtülü savaş başlattılar. 

Örtülü ödenekten aktardıkları paralarla terörist yetiştirip 
oraya aktardılar. Silah ve mühimmat yardımları yapıldı. 

Görünürdeki gerekçe Suriye'deki Müslümanlara zulüm 
yapıldığıydı! 

Oysa Ahmet Davutoğlu'nun fantezisinde boğulmaktı söz 
konusu olan. 

Ona göre, “Arap Baharı” aslında Osmanlı'nın yeniden 
doğuşuydu! 


Osmanlı rüyası 

Evet, “Yeni Osmanlı” rüyasını gördüler. Bu yeni devlete 
ideoloji olarak da İhvancılığı seçtiler. 

Ümmetçilik ya da İhvan kardeşliği coğrafyamıza yeniden 
egemen kılınacaktı. 
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Mısır'da Mursi hareketine hem parasal hem de manevi 
olarak omuz verdiler. 

Suriye'de tabanı olmayan İhvan'ı var etmek istediler. 

Bu uğurda Suriye'de yüzbinlerce Müslüman'ın ölümüne 
sebep oldular. 

Peygamber ve sahabi beldesi Suriye yerle bir edildi. 

Milyonlarca insan işini ve evini kaybedip göçtü ki bunların 3 milyon kadarı Türkiye'de ve ülkemizin geleceği adına 
çok büyük tehdit. 

Süleyman Şah Türbesi 

Suriye'yi fethedeceğiz derken devletimizin kurucusu Süleyman Şah'ın mezarını zor kaçırabildik. 

Paramız ve silahımızla büyüttüğümüz dinci teröristlere 
Suriye içindeki Türk toprağını peşkeş çektik. 

Aynı zaman diliminde komşumuz ve en büyük ticari 
partnerimiz Rusya'yla krize girildi. Düşürülen Rus uçağının 
Türkiye'ye maliyeti 50 milyar doları aştı. 

İran'la gereksiz yere zıtlaşıldı. 

Mısır ise akıl almaz biçimde hasım yapıldı. 

Sırf İhvan dayanışması adına Mısır devleti yok sayıldı ve 
İhvancı Mursi'ye destek olundu. 

Ancak öngörüsüz Ankara politikası Mursi'yi bile zindana savurdu. 

Sözüm ona Mursi'yi demokrasi adına sahiplendiler. Suudi diktatörlüğüne açıktan arka çıkılırken Mısır'da güya 
demokrasi havariliği yapılıyordu ki gerçek elbette bu değil, 
İhvancılıktı. 

Sonuç mu? 

Sadece Mısır'la halen devam eden düşmanlık değil, ilaveten onlarca milyar dolarlık maddi kayıp. 
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PKK çukuru 

Dış politikadaki bu facialara içeriden de büyük eklemeler 
yapıldı. 

Açılım adıyla PKK uluslararasılaştırıldı ve meşruiyet 
bahşedildi. 

Katil Apo, özgürlük önderi konumuna yükseltildi. 

2002'de yok olma noktasında olan PKK ayağa kaldırıldı. 
Atanan valiller PKK'yı açıktan kolladı. TSK kışlaya hapsedilerek bölge yıllarca PKK'nın denetimine verildi. Her yer 
PKK'nın mayın ve bombalarıyla donatıldı. Valilerin atanmasında Öcalan'ın tavsiyelerine uyuldu. 

Zekeriya Temizöz gibi PKK'ya kan kusturan kahraman 
subaylar yine PKK istedi diye zindana atıldı. 


Başkanlık adına gaflet 

Bütün bunlar tek bir şey için yani “Başkanlık” adına yapıldı. 

Amaç PKK'yı memnun edip onların oyuyla başkanlık rejimini kurmaktı. 

ABD ile AB zaten bunu istiyordu. 

Selahattin Demirtaş ne zaman, “Seni başkan yaptırmayacağız,” dedi, o saat PKK düşman ilan edildi. Dolmabahçe'de 
imzalanan mutabakat inkâr edildi. 

Oysa oradaki mutabakattan Tayyip Erdoğan'ın haberdar 
olduğunu Bülent Arınç ifade ediyordu. 

Peki, bütün bilgi ve hafızasına rağmen devletin PKK'nın 
amaçlarını okuyamamasının açıklaması neydi? 

Yıllar yılı PKK'yla yaptıkları al gülüm ver gülüm ilişki 
nasıl açıklanabilir? 
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Habur ve Apo'dan Diyarbakır mesajı 

Habur'da yaşanan rezaletler sineye çekilebilir miydi? 

İmralı zindanındaki teröristin mesajını devlet eliyle Diyarbakır meydanında okutmak çılgınlık ötesi değil 
miydi? 

Bugün gelinen yer ortada. 

PKK artık uluslararası arenada terörist değil, vatan mücadelesi veren gerilla imajında ve bütün bölge bomba tarlası. 

Bilinçli göz yumma, yani ihanetin sonucu olarak 
Güneydoğu'da şu ana kadar 600 şehit verildi. 

Peki, kimdir bunun sorumlusu? 

Kanun, vicdan, ahlak ve tarih bunları sormayacak mı? Siyaseten bunun bir karşılığı yok mudur? 


FETÖ'yle yoldaşlık 

Aynı gaflet ve hatta ihanet FETÖ konusunda yaşandı. 

AKP ile FETÖ 2002'den itibaren beraber yürümediler mi? 
Amerikan kardeşi olmadılar mı? Ortak işler yapmadılar mı? 

TSK'ya yapılan Ergenekon-Balyoz ve Casusluk davası 
benzeri operasyonlarda siyasi desteği veren kimdi? 

2010'da, “Bunların alnı secdede,” diyerek yargı kurumunu bu çeteye kim teslim etti? 

Türkçe Olimpiyatları'na katılıp Fethullah'a, “Ne olur gel 
hocam. Çok özledik gel hocam... Canımızsın gel hocam,” 
diye çığlıklarla özlem serenatlarına soyunan kimdi? 


Zırhlı araçlar ve savcılık 

Zekeriya Öz gibi çakallara zırhlı arabasını gönderen ben 
miydim? 

“Ergenekon'un savcısıyım” diyen siz sevgili okurlarım 
mıydı? 
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TSK, Emniyet, yargı ve bütün bürokrasinin anahtarını bu 
çeteye kim teslim etti? 

FETÖ'ye onlarca TV kanalı iznini kim verdi ve medyada 
kim egemen kıldı? 

Kimler gitti Pensilvanya'ya? 

Hangi bakan ve milletvekilleri el öpüp FETÖ'den cennet 
diledi. 

Her şey aleniydi ve olanları hepimiz gördük. 

Düne kadar bir elmanın iki yarısı gibiydiniz. 

Kandırıldık demeyin, Fethullah'ı 1970'lerden beri tanıyordunuz. 

Size onlarca yıl “zındık” deyip 2002'ye kadar oy vermeyen, bugün o çok kızdığınız FETÖ'yü yeni keşfetmiş gibi 
davranmayın. 


Yeni Lawrence'i nasıl görmediler? 

Onu iyi biliyor ve tanıyordunuz. 

ABD'nin köpeği olduğundan emindiniz. 

“Dinlerarası Diyalog” ve “İbrahimi dinler” diyerek 
İslam'ı iğdiş ettiklerinin ve Papa'yla ortak bir proje yürüttüklerinin farkındaydınız. 

Bunlara bile bile göz yumdunuz çünkü hesaplarınız vardı. 

Dolar biriktiriyordunuz... 

Evet, Müslümanlığın bu şarlatan tarafından lime lime 
edilmesine sustunuz. Bugün yaptığınız gibi Diyanet'i harekete geçirmeyi hiç düşünmediniz. 

FETÖ dininin Vahhabilik misali yeni bir sapkınlık olduğunu ve Fethullah'ın yeni bir Lawrence olduğundan da 
emindiniz, zira sizin tek uzmanlık alanınız İslam'dı. 
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“Kandırıldık” ve “özür” öyle mi? 

Ama buna rağmen siyasi ikbal adına sustunuz, 

Buradan hareketle tekrarladığınız “kandırıldık” ifadelerinize inanmıyoruz. 

Özür beyanları ise var olan vicdani tepkileri geçiştirmek 
içindir. Özür dilemek yerine hesap verilmelidir. 

Peki FETÖ ve PKK için bütün bunları niçin mi yaptınız? 

Emperyalistleri tatmin ve kişisel amaçlarınız için. 

PKK'dan ABD ve AB adına korktunuz, FETÖ'den ise yine 
hakkınızda stoklanan arşivlet sebebiyle ürktünüz. 

Korkmakta haklıydınız, çünkü AKP'nin devri iktidarı 
yolsuzluk ve hırsızlığın bereket yıllarıydı, FETÖ'cüler şantaj 
adına bütün bunları arşivlemişti. 


Arşivlere esir düşmek 

İşte o arşivlere esir düşüldü zira aptesinizden emin degildiniz. 

O arşivlerin korkusuyla FETÖ'ye aracılar bile gönderilmedi mi? 

Değilse Fehmi Koru'nun ne işi vardı Pensilvanya'da? 

Hakan Fidan'ın tutuklanmak istenmesi ve onun üzerinden Tayyip Erdoğan'a ulaşma operasyonuna karşı bile sustunuz! 

Ama gördünüz bütün bunlar sonuç getirmiyor. 

Altını çizerek yazıyorum bundan sonra sadece sizi değil, 
bütün Türkiye'yi zor günler bekliyor. 

Hem de “kıyameti” çağrıştıracak kadar zor günler. 

Böylesi örgütler teslim olmaz. Fethullah gibi meczuplar 
nedamet getirmez. 

Bunlardan önemlisi FETÖ'nün ardındaki küresel irade, 
“yenildim,” deyip köşesine çekilmez. 
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Dikkat dikkat! 

Yaptıklarının çok çok ötesinde çılgınlıklar yapacaklar. 

Kendilerini feda edecek yollara başvuracaklar. 

Dikkat edin, FETÖ'nün bu haşhaşileri Türkiye'yi zora 
sokma adına Roboski'de katliam bile yaptı ki benzerlerini 
yine yaparlar. 

Rus uçağını düşüren iki pilottan birinin FETÖ'cü olduğu 
ve tutuklandığı yazılıp çizildi. 

Yahu bunlar sırf TSK'ya operasyon zemini oluşsun ve 
Batı kamuoyu yandaş olsun diye Hrant Dink'i katleden ve 
suçunu başkalarına atabilen rezil bir mahlüklar güruhu. 

Muhsin Yazıcıoğlu gibi inanmış bir insana kıyabilen bir 
alçaklar topluluğu. 

Yazıcıoğlu kendi teşkilat mensupları FETÖ'cü polisler tarafından tetikçi olarak kullanılmaya başlayınca 
Pensilvanya'yı arayıp Fethullah Gülen'e şunu söylemişti: 


Yazıcıoğlu'nu neden öldürdüler? 

“Emperyal gayeleriniz için benim gençlerimi kullanıyorsunuz. Sizi mümin ve Müslüman zannetmiştim ama müşrikmişsiniz. Seçimden sonra sizin kirli yüzünüzü millete 
anlatacağım.” 

Muhsin Yazıcıoğlu dediğini yapamadı zira telefon ahizesinin öbür tarafında olanın emri ve iradesiyle alçakça katledildi ki kazada düşen helikopteri sökenler şimdi tutuklu. 

Evet, bugün Türkiye 15 Temmuz öncesinden daha büyük 
bir tehditle yüz yüzedir. 

Göreceksiniz PKK'yı çok daha fazla kullanacaklar. 

Güneydoğu halkını sokağa dökmek için Selahattin 
Demirtaş'ı öldürebilirler. 

Aynı tehdit Kemal Kılıçdaroğu için geçerlidir. 
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Nitekim bu görüldüğü için olsa gerek devlet CHP liderinin koruma sayısını iki katına çıkardı ama yine de 
Kılıçdaroğlu'na bir suikast tertiplendi. 

Bahçeli'ye bir şey yapmazlar zira onun için bir kişi bile 
sokağa çıkmaz yani karşılığı yok. 


İntihar saldırıları olacak 

Katliam ve cinayetlerin yanı sıra esrarengiz zehirlenmeler olabilir, zira FETÖ'nün itleri her yerdeler. 

Onlarca yıllık özel arşivleri açıp yine itibarsızlaştırmalara 
gidebilirler. 

TSK ve polisteki silahlı FETÖ unsurları Cumhurbaşkanı ile Başbakan'a yönelik intihar saldırıları yapabilir. Keza 
PKK'yla paslaşıp ülkeyi teröre boğabilirler. 

Tabii bütün bunların yanı sıra en büyük hedefleri ekonomik kriz yaratmak olacak. 

Çıkarılacak ekonomik buhranla halkı sokağa çekmeye çalışacaklar. 

Özel sektörü 193 milyar dolar borçlu ve kırılgan olan bir 
yapının dışardan finansmana ihtiyacı olduğu aşikâr ki o finansın aranacağı yer Batı piyasalarıdır. Bu nedenle önümüzdeki dönem, dış kredi bağlamında çetin geçecek. 


Türk Tarih Kurumu satılır mı? 

Bu tehdit hükümet tarafından algılanmış olacak ki elde 
olan son kurumlar yine özelleştirme adıyla satlığı çıkarıldı. 

Burada bir parantez... 

Bu yanlıştır. 

Türkiye döviz ihtiyacını elinde son kalan milli birikimleri 
satarak gideremez. 
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Yapılması gereken, paradigma değişikliği, yani üretimi 
esas alan bir ekonomik modele geçiştir. 

Türkiye satarak değil, üreterek krizden çıkar ve kurtulur. 

Türk Tarih Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği, MKE, İller 
Bankası, Atatürk Kültür Merkezi, Merkez Bankası ve TKİ 
gibi kurumları özelleştirme adıyla satmak çılgınlık ötesidir 
ve çöküşün ilanıdır. 

AKP sırf kendini kurtarmak adına devletin elinde kalan 
son 111 büyük hayati kurumu feda ediyor. 


İflas fotoğrafı 

AKP'nin ülke borcunu 15 yılda 220 milyar dolardan 744 
milyar dolara çıkardığı yetmedi; 65 milyar dolarlık özelleştirme gelirleri yetmedi; şimdi elde avuçta ne varsa onları satıyorlar ki bunun adı iflastır. 

Evet, bu Osmanlı'nın son döneminden yani Düyunumumiye'den beter haldir. 

Tablo nettir: 

FETÖ ile ABD ve AB, Tayyip Erdoğan'dan kurtulma adına her şeyi yapacak. 

Ekonomik kuşatmanın yanı sıra suikastlar devrede olacak. 

Saray içindeki en yakınlarına bunu yaptırmaya çalışacaklar. 

Sakın bu aşamadan sonra zor demeyin, zira inançla afyonlanan manyak bulmak çocuk oyuncağı gibidir. 

Bakın Tayyip Erdoğan'ın çok zorda olduğunu anlatan ilginç bir enstantane. 


Vehbi Dinçerler örneği 
Adı: Vehbi Dinçerler. 
ANAP'ın 1986'daki Milli Eğitim Bakanı. 
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Turgut Özal'ın bile aşırı bulup görevden aldığı ve sonraki 
dönem aday yapmadığı bir isim. 

İşte bu Dinçerler'i bir gün televizyon ekranında Saray'a 
çağrılan siyasetçilerin arasında görünce çok şaşırdım. 

Niye mi? 

Yahu bu Dinçerler benim site komşum ve site lokalinde 
karşılaşıp tartıştığım bir isim. 

O Fethullah”ı över, ben söverdim. 

Böyle birini Beştepe'deki Saray'da görünce apışıp kaldım. 

Bitmedi. i 

AKP iktidarı bu Vehbi Dinçerler'i Gaziantep'te bulunan 
FETÖ'ye ait bir üniversiteye kayyum atadı iyi mi? 

Devam edelim. 


FETÖ'ye yardım toplayan bakan eşi 

15 Temmuz FETÖ darbesinin ertesinde site yönetimin- 
den telefonumu alan iki hanım ortaklaşa beni aradı: 

“Sabahattin Bey sizinle sitemizdeki FETÖ'cülerle ilgili 
olarak görüşmek istiyoruz. Komşuyuz. Görüşebilir miyiz?” 

“Bu akşam saat 19.00'de yürüyüş parkurunda sizi bekliyorum” dedim ve iki hanım geldi. 

Şunu söylediler: 

“Sitemizde FETÖ'cüler var. Onların toplantısına kadınlar 
götürülüyor. FETÖ için paralar toplanıyor. O toplantıya çağrılan, giden ve bilmeden para yardımı yapan kadınlardan 
ikisi biziz. Bu konunun üstüne gidin.” 

“Organizasyonu kim yapıyor?” deyince ikisi aynı anda 
şu cevabı verdi: 

“Vehbi Dinçerler'in hanımı.” 
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Mesaj attım, hayır demedi 

“Size nasıl inanayım... Belki kişisel husumetiniz var,” deyince “Mahkemede tanıklık yaparız,” dediler. 

O akşam Vehbi Dinçerler'e şu mesajı attım: 

“Sitede iki hanım eşiniz hakkında bu tür iddialarda bulundu. Bunlar doğru mudur? Böyle bir şey olabilir mi? Kadınlar tanıklık yaparız diyorlar. Cevabınız nedir?” 

Daha önceki aramalarımda anında geri dönen Vehbi Dinçerler o gün bugün hiç aramadı. 

Dahası beni site içinde görünce kaçıyor. 

Soruyorum... Tayyip Erdoğan zorda değil midir ve kime 
güvenecektir. 

FETÖ'yle mücadele için seçtiği adamın karısı için bunlar 
söyleniyor. 


Gün, Erdoğan'ı sahiplenme günü. Çünkü... 

İyi biliyorum, CIA'nın maşası olan 78 yaşındaki meczup Fethullah mutlaka final yapmaya, yani intikam almaya çalışacaktır. 

Artık FETÖ cemaati için sür üflenmiş, kıyamet günü başlamıştır. 

Bu olgudan hareketle bütün sorumluluklarına rağmen 
gün Tayyip Erdoğan'a sahiplenme günüdür. 

Niye mi? 

Bu aralar onu sahiplenmek Türkiye'yi sahiplenmektir de 
ondan! 

Evet, Tayyip Erdoğan şimdi emperyalizme karşı Türkiye 
demektir. 

Ve onun yanında durmak, Türkiye'nin yanında durmak 
gibidir. 

Öyledir çünkü şimdi söz konusu olan Erdoğan değil 
Türkiye'dir. 
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O yok edilirse FETÖ bela olur 

Eğer bu süreçte Tayyip Erdoğan'a bir şey olursa 
Türkiye'de içsavaş çıkar. 

Tayyip Erdoğan ilahi bir tecelliyle “Türkiye'nin birliği” 
tarafına savrulmuştur. 

Evet, FETÖ belası ve emperyal saldırı sağanağı sürecinde gemiyi batırmamak için onun kaptanlığına şeklen olsa da 
ihtiyaç var. 

O giderse, onun yerine kim gelirse gelsin, FETÖ'yü bitiremez ve başa döneriz. ° 

Tayyip Erdoğan bu aralar giderse FETÖ ve emperyal iradeye karşı arkasındaki halkla direnecek başka lider yok. 

Halksız liderler var... Ama arkasında milyonlar olanı yok. 

Bu itibarla geçiş döneminde Türkiye Tayyip Erdoğan’a 
mecburdur. 


Erdoğan zorunlu olarak bizlerin yanında 

Tayyip Erdoğan şartlar gereği bizim tarafa savrulmuştur 
ve dönüşü olmayan noktadadır. Artık bizden ayrılabilmesi 
mümkün değildir. 

Ya bizimle, yani anti emperyalistlerle beraber olacak ya 
da yok edilecektir. 

Bunu Erdoğan da biliyor. 

Dolayısıyla onun varlığı bu süreçte Türkiye için gereklidir. 

Nihai kurtuluş Fethullah'ın can verip yok olmasıdır. 

Hayır, FETÖ artık darbe falan yapamaz, lakin büyük kargaşalar çıkarır. 

Tam burada Fethullah ve cemaatiyle ilgili olarak yaşadığımız bir kin örneğini sunalım... 

Ulusal Kanal ve Aydınlık, FETÖ'yle 2009'da göğüs göğüse 


mücadele etmeye başlayınca önce malum kripto savcı Fikret 
Seçen tarafından Beşiktaş'taki adliyeye çağrıldım. 


Fikrek Seçen çağırdı 

Sorgulandığım konu, “AKP'den Kamhi'ye peşkeş” yazımdı. 

Yazımda, İstanbul-Maltepe sahilinin AKP'li Pendik Belediye Başkanı ile Hayati Kamhi tarafından denizin onlarca 
dönüm doldurulup haksız rant edilmesi sorgulanıyordu... 
Normalde yargının bana teşekkür etmesi gerekirken Ergenekon savcısı Seçen, “Yahudilerden ne istiyorsun, niye böyle 
yazılar yazıp Yahudi düşmanlığı yapıyorsun?” diye sordu. 

Şaşırdım ve şu karşılığı verdim: 

“Ben ırkçı ve anti-semitist değilim... İnsanları rengine ve 
inançlarına göre ayırmam. Ben sadece hırsızlığı sorguluyorum ki bu durum yazımda görüleceği üzere bütün kanıtlarıyla ortadadır. Eğer Kamhi'ye kişisel bir hakaret var ise ki 
yok, onlar davacı olur. Siz onlar şikâyetçi bile değilken beni 
niye sorguluyorsunuz?” 

Seçen sustu ve mecburen beni serbest bıraktı ama adliye- 
den çıkışta FETÖ medyası fotoğrafımı çekip ertesi gün beni 
itibarsızlaştırmaya kalktı. 


Fethullah'tan 14 dava 

Sonraki günlerde Fethullah Gülen avukatları aracılığıyla 
hakaret ettiğim iddiasıyla şahsıma 14 dava açtırdı ki bir tanesinde sevgili Ceyhan Mumcu “suç ortağım”dı. 

Beni hedef almalarının en önemli nedeni FETÖ'yü din 
üzerinden vurmamdı. 

Sürekli olarak cemaatin “İbrahimi dinler” diye yeni bir 
dini kurmanın peşinde olduğunu yazıyor ve her pazar günü 
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öğlen öncesi Ulusal Kanal'da yayınlanan “Alternatif” programında anlatıyordum. 


FETÖ hâkimlerini üstüme saldılar 

Aydınlık ve Ulusal Kanal'a etki edemedikleri için başka 
yollara müracaat ettiler. 

Ankara adliyesindeki FETÖ'cü hâkimler başıma bela 
oldu. “Hakaret” gerekçesiyle bana yönelik operasyonlar 
yaptılar. 

Örneğin Zeynep Şahin isimli hâkim bunlardan biriydi. 

Bu kadın hâkim bütün adliyede FETÖ militanı olarak bilinirdi ama kimse ona dokunmazdı. 

Bir dönem basın davalarına bu kadın baktı. 

Beni görünce çıldırırdı. darkmalt 

İddia makamı, yani savcılar yazdığım yazılara ısrarla 
beraat talep etmesine rağmen Zeynep Şahin'in vereceği hüküm belliydi. 

“Üç ay hapsine ve paraya çevrilip dosyanın kapanmasına...” 

Bu zaten verilebilecek cezanın üst sınırıydı, yani ondan 
öte ceza yoktu... İlginçlik, Zeynep Şahin'in dosyamı kapatıp 
temyize gitmemi engellemesinden kaynaklanıyordu. Biliyordu ki dosyam Yargıtay'a gitse kesinlikle bozulacaktı. 

Mehmet Nazif Günal hakkında, “Eski solcu evinin bahçesi- 
ne cami yaptırdı,” diye yazı yazdığım için beni mahküm etti. 


Temyizsiz ceza 

Zeynep Şahin, duruşma sırasında, “Dosyama bakmaksızın bana ceza vereceksiniz. Bunu biliyorum ama ne olur 
benim dosyamı Yargıtay'a gönderin,” şeklindeki istek ve 
yakarışlarımı duymazdan geldi. Reddi hâkim taleplerimi de 
işitmedi ve tutanağa bile geçirmedi. 
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Hâkim beni açıktan infaz ediyordu... 

Ama mizacım gereği eğilmedim ve kıyasıya mücadele 
ettim. 

Bu FETÖ'cü hâkimi önce HSYK'ya şikâyet ettim. 

Peşi sıra kanun önünde yeni bir hakaret davası riskine 
girip ismini vererek gazetedeki köşemde yaptıklarını bir bir 
yazdım. 

Akabinde Ulusal Kanal'daki programımda konuyu gündeme getirdim. Ancak dönem FETÖ'nün etkili olduğu dönemdi ve sonuç alamadım. 


Silahlı tehdit davası 

Dahası var... 

Bir gün aynı sitede oturduğum bir profesörle sabah yürüyüşünde tartıştık. 

Bana, “Hocaefendi'ye televizyonda hakaret etme, yoksa 
şöyle olur böyle olur,” demişti. 

Aynı kişiyle spor salonu girişinde yine karşılaşınca bu sefer uzaktan tartıştık, daha doğrusu uzaktan o bana laf attı. 
Bu tartışma sonrasında o profesör tarafından savcılığa taşındı ki haberim bile olmadı. 

Dava açıldı, çağrı üzerine mahkemeye gidince şaşırdım. Zira 
karşımda belalım Zeynep Şahin isimli FETÖ'cü kadın vardı. 

“Yahu burası 44. Asliye Mahkemesi, bunun burada ne işi 
var,” dedim ama vallahi oradaydı! Yani benim davama nasıl 
olduysa yine o bakacaktı. 


Kamera kayıtlarıyla kurtuldum 

Tesadüf mü, organize bir iş mi, karar veremedim. 

İddianameye göre ben güya profesör unvanlı o adamı tabanca çekip ölümle tehdit etmiştim! 
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İsyan ve feveran ettim. 

Şansım o spor salonunun çevresinde bol miktarda kamera olmasıydı. 

“Bunlar şerefsizce yalanlar ve komplo,” deyip hem tanıkların dinlenmesini hem de kamera kayıtlarının incelenmesini talep etim. 

Tartışma ânının görüntüleri bilirkişi tarafından incelenip 
rapora bağlandı. 

Hüküm şuydu: 

“Görüntü kayıtlarının incelenmesi sonucu hadisenin sadece karşılıklı olarak araçlar içinden uzaktan laf atmalar şeklinde olup iddia edildiği gibi ortada asla ne silah ve ne de 
tehdit yoktur. Dahası, hakaret de söz konusu değildir.” 


Yine Zeynep Şahin 

Bu bilirkişi raporuna ilaveten olayı gören üç tanık sözlü 
ve yazılı ifadelerinde aynı şeyi söylediler. 

Evet, var olan kamera sistemi bizi silahlı tehdit ve hakaret idialarından kurtarmıştı. Keza tanıklar da bizim lehimize 
ifade verdi. 

Peki hüküm ne mi oldu? 

Karşımda Zeynep Şahin'i görünce, ne yalan söyleyeyim 
ki biraz panikledim, zira silahlı tehdidin cezası belliydi. 

Ancak yine de bilirkişi raporu ve tanık ifadelerinden hareketle bana ağır ceza vermesi mümkün değildi. Verse bile böyle 
bir hüküm zorunlu olarak temyize giderdi ve kesin bozulurdu. Dolayısıyla Zeynep Şahin'in bana tehditten değil ama hakareten ceza vereceğini düşünerek kendisine şunu söyledim: 

“Mevcut dosya ve delil durumuna rağmen bana ceza 
vermeniz hukuk cinayeti olacak ama eminim siz bana hakaretten yine ceza verip dosyamı kapatacaksınız, zira siz 
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bir görev icra ediyorsunuz. Sizden tek isteğim dosyamın 
Yargıtay'a gönderilmesidir.” 

Ve Allah'ın adaleti... 

Karar: 

“Sanığın tehdit suçundan beraatine ancak hakaret suçundan hapis cezası ile cezalandırılıp bu cezanın paraya çevrilmesi ve dosyanın kapatılmasına...” 

Vallahi ve billahi FETÖ'cü abla hâkimin yaptığı buydu. 

Diyeceksiniz ki bunu yapmalarındaki amaç neydi? 

TV'de “Vatikan köpeği” imasında bulunduğum Fethullah adına intikam almak ve beni işlemediğim suçlarla 
mahküm edip hapse tıkmak. 

Bu yargılama sonrasında Zeynep Şahin'in bu ceza davasıyla beraber açılan tazminat davasına bakan hâkime etki ettiğini de bilahare öğrendim. 

İlginç husus, bütün davalarda mahkeme araları iki-üç ay 
olurken benim bu davadaki aralığım birinde dokuz gün diğerinde 12 gündü... Amaçları bana hemen ceza vermekti. 

Sonuç mu? 

Ben Allah'a ve onun adaletine inanan bir adamım. 


FETÖ'cü Zeynep! 

Bu Zeynep Şahin 15 Temmuz darbesi sonrası FETÖ örgütünün militanı diye açığa alınıp tutuklanma talebiyle yargıya havale edildi. 

Zeynep Şahin'in bu intikam hükümleri nasıl düzeltilecek 
şimdi ona kafa yoruyor ve ilgilileri bu konuda yardıma çagırıyorum. 

Düşünün benim gibi bir gazeteciye bile bunlar yapılıyor 
ise şimdi FETÖ'nün can düşmanı olan Tayyip Erdoğan'a neler yapılmaz. 
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Bu satırları okuduktan sonra pek çoğunuzun, “Böyle 
hâkim mi olur...” dediğini duyar gibiyim ama daha vahim 
olanları var. 


Mahkeme kararıyla Mehdi Fethullah! 

Adı, İlhan Karagöz. 

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi. 

Balyoz davasında bilirkişiler Erdem Alparslan, Tahsin 
Türköz ve Hayrettin Bahşi hakkında görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla açılan davaya bu yargıç UYAP'a yüklenen 
572 sayfalık gerekçeli kararında şöyle diyor: 


İşte buradan ilan ediyoruz, Fethullah Gülen hocaefendi son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu 
Aleyhi Vesellem Efendimiz'in kendi soyundan Ehl-i 
Beytinden geleceğini haber verdiği ve bizim de hem Hazreti 
Ali ve hem de yine Ehl-i Beyt'ten olan Abdülkadir Geylani 
hazretlerinin kitaplarından aktardığımız gibi o seçilmiş bir 
kişi olur ve hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman 
ve Hazreti Ali peygamber Efendimiz'in halifeleri iken, Mehdi 
Aleyhisselam ayrı ve özel olarak son kez insanlığı doğru 
yola sevk ederek yanlışlıkları gösterecek özel bir insan oldugu için her ne kadar harikuladelikleri ve kerametleri olacak 
ise de zaten ortaya çıktığında birçok kişi hazır beklediği için 
ona biat edecek ve derhal tamir ve onarıma başlayacak ve 
kendisi her türlü hareket serbestisine sahip olduğu için nasıl 
ve ne şekilde davranacağını ve insanların nasıl yönlendirileceğini bildiği için Allah'ın halifesi olarak huruç edecektir. 

Asayı Musa ve tabii ki Fethullah hoca ile birlikte ortaya 
çıkacak, ve daha sonraki süreçte Hazreti İsa Aleyhisselam'ın 
dünyaya gelerek Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaza duracağı ona tabi olacağı fakat daha sonraki aşamada 
da Mehdi Aleyhisselam'ın da hazreti İsa Aleyhisselam'ın 
arkasında namaza duracağını kaynaklarda yazmaktadır ki 
onun kim olduğu ortadadır. 


Tekrar ediyorum, aktardıklarım bir yargıcın UYAP'a 
yüklediği resmi gerekçedir. 

Konuya geri dönersek, evet, bundan böyle artık savaş 
hali söz konusudur ve temel strateji sokakların kışkırtılması 
olacak. 

Alevilere dönük kışkırtmalar ve suikastlar olabilir. 

Laik anti-laik kışkırtmaları muhtemeldir. 

Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte bütün bu okumaları yapabilecek kadroları kurması gerekiyor, zira dediğimiz gibi yanındakilerin bir bölümü bilgisiz ve sığ amigo topluğundan 
başka bir şey değildir. 

Aynı şekilde Erdoğan sosyal barış adına TWlere hâkim 
olup kışkırtmaların önüne geçmelidir. 

En önemlisi kendini o belagat şehvetinden kurtarmalı ve 
artık ideolojik mugalatalar yapmamalıdır. 

Dindar zengin, dindar medya, dindar memur saplantısı- 
nın Türkiye'yi getirdiği yer işte burasıdır. 


Erdoğan için ölen Alevi polis 

Unutulmasın... 

Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'te öldürmeye çalışan darbecilere karşı dururken şehit olan, o dindar yaverleri değil, 
Alevi polisimiz Cengiz Eker'di. 

Tam bu noktada Cumhurbaşkanı'na bir çağrımız var: 

Lütfen etrafınızı temizleyin ve dinci olmayan vatanseverleri istihdam edin. 
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Dindarlar yanınızda olsun ama dinciler olmasın. 

Devlet yönetimine yandaşlarınızı değil, liyakat sahibi 
olanları getirin. 

Siz bir camianın değil, Türk milletinin cumhurbaşkanısınız. 

Gördünüz, en yakın partili yoldaşlarınız sizi arkadan 
vurdu ki ellerinde hançerle hâlâ bekleyenler var. 

“Tayyip ölsün,” diye dua ettirip büyü yapanlar sadece 
FETÖ'cüler değil, sizden sonra ikbal hesabı yapan en yakın 
yoldaşlarınızdır. 
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FETÖ yerine ÇETÖ olmaz 

Tayyip Bey, siz Halid bin Velid'i bizden iyi bilirsiniz. 

Lütfen onun hayatını göz önüne getirip finali onun gibi 
yapın. 

Bundan böyle bilinçaltınızdakilerle değil, yaşadıklarınız- 
la hareket edin. 

Eğer ısrarla imam hatip cemaatçiliğini yaparsanız bugün 
yanınızda olanları dahi bulamayacaksınız. 

Aynı şekilde FETÖ ihanetini gördükten sonra diğer 
dini cematleri sırtınıza alırsanız, hem kendinizin, hem 
Türkiye'nin sonunu getirsiniz. Cemil Çiçek'in dediği gibi, 
“Bugün FETÖ, yarın ÇETÖ,” ortaya çıkar. 

Halkın sokağa çıkışı, demokrasi hassasiyetinden ziyade 
FETÖ'ye olan güvensizliği ile kininin sonucuydu. Ahali de 
Erdoğan'ı değil, Türkiye'yi onlardan kurtarmak için ölümü 
göze aldı. 


Devlet için onları uzak tut 

Ölçü ve hareket tarzınızı kendi siyasi ikbalinize göre 
ayarlarsanız devleti yaşatamazsınız ve sonucunda topyekün 
yok oluruz. 
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Devleti yaşatmak için inanç okulları mensuplarını devlet 
kurumlarından uzak tutmalısınız. Evet, Kilise Mektebi'nden 
pilot yetişmez. 

Önceki sayfalarda belirttik; hâlâ yanlış şeyler yapılıyor. 

Eğer bunda ısrar edilirse küçük bir kırılmada karşınıza 
çok büyük bir sokak hareketi çıkacaktır. 

Sakın ola, “Ben engellerim,” diye düşünmeyin! 

15 Temmuz'da seni sırtlayan halk gerektiğinde tam tersini de yapar. 

Artık 15 Temmuz öncesinin Erdoğan'ı değilsiniz, çünkü 
bünyeniz her türlü kışkırtmaya açık haldedir. 


Hulusi Akar raporu 

Ve Hulusi Akar analizi... 

Bütün yaşananlarda Akar'ın sorumluluğu elbette gerçek. 

Bir komutanın yaver ve özel kalemine bile hâkim olamaması onun vasıflarını tartışılır hale getirir. 

Tamam, Genelkurmay Başkanlığı Personel Dairesi bütün 
bunların öncelikle failidir ama komutan böyle mazaretlere 
sığınamaz. 

Hulusi Akar, Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde kendi önünün açılması sebebiyle FETÖ'yle öyle kanlı bıçaklı olmadı. 

Kuşkusuz onları sevmez ve ülke için tehdit görürdü, lakin korgenerallikten dördüncü sıradan orgeneralliğe terfi 
eden bir komutanın Genelkurmay Başkanı olması ancak bu 
gibi müdahale ve operasyonlarla mümkün olabilir. 


Ölümü göze alıp bildiriyi imzalamadı 

Tabii, Ergenekon ve Balyoz kumpasları, Hulusi Akar 
Genelkurmay Başkanı olsun diye değil, alttaki FETÖ kadrolarının önü açılsın diye yapıldı ve bu Akar'a da yaradı... 
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Düşünün ki 31. sırada olan bir FETÖ'cü albaya yer açılsın diye 
önündeki 30 albay Casusluk ve Bayoz davalarıyla içeri atıldı. 

Yani, Hulusi Akar hiçbir zaman FETÖ'cülere karşı açık 
savaş içinde olmadı. 

Tamam, Muharrem Köse gibi militanları ayıkladı ama yerine gelen isim yine FETÖ'cüydü. 

Hulusi Akar günü idare etmeye çalışan bir tavırdaydı. 

Ancak hak teslimi yapalım: Darbe bildirisine, ölüm tehdidi ve Kenan Evren gibi ikbal seçeneklerine rağmen imza 
atmadı ki bu onun adına nihai hüküm fotoğrafıdır. 

İlaveten Necdet Özel'in aksine PKK'ya karşı destansı bir 
mücadele verdi ve hâlâ veriyor. 

Buradan hareketle Hulusi Akar asla Özkök ve Özel'lerle 
aynı kareye konamaz. 


Yeni Patrona Halil'ler olur 

Bu arada darbelere karşı önlem olarak zikredilen halkın 
silahlandırılması fikri ise gayri ciddiliktir. Böyle bir şey olursa çeteleşmeler uç verecek ve devlete karşı bölge bölge Patrona Halil benzeri isyanlar yaşanacaktır. 

Yapılması gereken TSK'nın halkın ordusu yapılması ve 
NATO'dan çıkılmasıdır. 

Paralı ordu, yani lejyoner birlikler bakışı TSK'yı özel güvenlik ve hatta zabıta teşkilatı görüntüsüne sokar. 

Darbe bağlamında sorgulanması gereken ilginç bir isim 
de her karanlık dönemde ortaya çıkan eski MİT'çi Mehmet 
Eymür'dür. 

Eymür'e dikkat 

Türkiye'de zora girince ABD'ye gidip CIA'ya sığınan 


Eymür'ün sonradan Türkiye'ye dönmesi ve cemaatle ilişkisi 
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yakından araştırılmalıdır. Bazı kaynaklara göre Mehmet Eymür bütün bu darbe süreçlerinin perde arkasındaki isimdir. 
Bunlar kuşkusuz ki iddia düzeyindedir ama mutlaka soruşturulmalıdır. 

15 Temmuz bağlamında hakkı teslim edilmesi gereken 
bir diğer isim ise Başbakan Binali Yıldırım'dır. 

Yıldırım hem darbenin ilk dakikalarından itibaren 
dik durdu hem de sonrasında birleştirici oldu. Tayyip 
Erdoğan'ın bir türlü ağzına almadığı “Türk milleti” kavramını ondan doya doya işitmek doğrusu bana keyif verdi. 


Gülen'den Aydın Doğan'a büyük rüşvet 

FETÖ medyası konusunu İmamlar ve Haramiler Medyası 
kitabımda enine boyuna sorguladığım için ayrıntı vermeyeceğim, ancak... 

Fethullah ile Aydın Doğan arasında yıllar yılı var olan 
büyük bir mutabakatı bilmeliyiz. 

Bu mutabakatın birinci cephesi maddi çıkarlardı. 

Tartışmasız olarak paralel bir devlet inşa eden Fethullah 
Gülen onca gazetesine ve imkânına rağmen dağıtım şirketi 
kurmadı. 

Niye mi? 

Gazetelerini Aydın Doğan'ın şirketine dağıttırmak için! 

Gülen bu şekilde Aydın Doğan'a gazetelerini dağıttırarak toplamda abartısız (eski parayla) yüzlerce trilyon ödeme 
yaptı ve o parayla onu safına çekti, en azından düşmanlığın- 
dan kurtuldu. 


Amerikan kardeşliği 
Ertuğrul Özkök'ün ifadesiyle patron (Aydın Doğan) bu 
dağıtımdan çok büyük paralar kazanıyordu. 
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Fethullah ise bunu hem Doğan Grubu'nu kendine ram 
etmek ve cemaatine muhalif olmasını engellemek, hem de 
dağıtılan cemaat gazete tirajlarının sorgulanmasının önüne 
geçmek için yaptı. 

Gülen sanıldığından akıllıydı. 

Aydın Doğan'ı bu şekilde kendine bağlayan Gülen karşılığını da hep aldı. 

Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde Doğan medya 
FETÖ'nün infaz timi gibiydi. 

FETÖ ile Doğan ilaveten “Amerikan kardeşliği” noktasında aynı gemideydi. 

Buna mukabil bu ilişki sebebiyle Aydın Doğan, vergi cezası borçları konusunda FETÖ yargısından yararlandı. 

Aydın Doğan FETÖ elemanı olarak az sayıda isim istihdam etti ki Eyüp Can onların en önde gideniydi. 

Doğan Grubu bu isme bir dönem Radikal gazetesini teslim etti. 

Ancak 15 Temmuz darbe gecesinde Aydın Doğan milli 
bir duruş sergileyerek tercihini FETÖ ile ABD'den yana değil, Türkiye'den yana kullandı ki bu tutumunu hâlâ sürdürüyor. 


FETÖ ile Ciner 

Ciner Grubu'na gelince: 

Eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un ifadesiyle kriminal bir isim olan Turgay Ciner, FETÖ'yle yıllar boyu hiç çatışmadı ki bu durumu bazı işlerdeki gizli ortaklık üzerinden 
açıklayanlar da oldu. 

Mesela Ciner'in soda ve enerji yatırımlarında cemaatin 
gizli ortağı olduğu ve cemaat parasını yatırıma dönüştürdügü Ankara'da yıllardır konuşulur. 
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Öyle ki Ciner'in Kahramanmaraş'taki tesisindeki patlamada onlarca işçi ölmesine rağmen soruşturma ve hatta 
tutuklanmaktan FETÖ marifetiyle kurtulduğu da söylenir. 

Kuşkusuz bunlar ispatı olmayan iddialar. 

Ancak bu iddialara paralel olarak FETÖ'nün en sadık elemanlarının Ciner'in medyasında yönetici olması açık vakıadır. Örneğin Erdal Şen halen tutukludur. 

Ayrıca Ciner medyası 15 Temmuz öncesinde Gülen'i hiçbir zaman hedefe oturtmadı. 

Bizim gibi Gülen'e hasım isimlere kanalını yıllarca kapattı. 

Veysi Şahin gibileri ise Habertürk'e genel yayın müdürü 
oldu ki arşivler ortadır; bu çocuk 2009 yılında canlı yayında 
ekranda bana karşı FETÖ'yü müdafaa etmiştir... Ama heyhat o Veysi hâlâ Ciner'in televizyon kanalının tepesindedir. 
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Sonuç 


28 yıldır Ankara'da Aydın Doğan, Cem Uzan ve İhlas'ın 
da aralarında olduğu beş ayrı medya grubunun Ankara 
temsilciliğinin yanında yazarlık ve TV programcılığı yaptım 
ki gazeteciliğimin İstanbul ayağı da var. 

İşim gereği Kenan Evren dahil peşi sıra gelen bütün siyasileri çok çok yakından tanıdım. 

Hükmüm Ziya Paşa'yla aynıdır. 

Gâvur dışardan, bizim siyasiler içerden bu ülkeyi hâlâ yıkamadılarsa bunun açıklaması bu toplumun gerçek bir ulus, 
yani “Türk Milleti” olmasıdır. 

Son 30 yılda yakından tanıdığım siyasetçilerin birkaçı hariç pek çoğu abartısız “hiç”tiler ve bazıları bırakın devleti, 
bir apartmanı bile yönetecek kabiliyette değildi. 

Vallahi mübalağa etmiyorum, ekrandaki görünümleriy- 
le bir şey zannedilen o siyasiler, askerler ve yöneticiler beş 
para etmez sıradan kopillerdi. 

Peki, onlara rağmen bu devlet nasıl mı ayakta kaldı? 

Yüzyıllardan beri gelen millet kültürüyle. 

PKK'nın son Güneydoğu ayaklanmasına ahalinin katılmayıp Kuzey Irak yerine İstanbul ya da İzmir'e göç etmesi- 
nin okuması, millet olmanın ifadesi değil mi? 

Kahredici olan bazılarının devleti yıkmak parçalamak 
istemesine rağmen hâlâ bu millet olgusunu görememesi ve 
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“Türk” demek yerine “Bu millet” gibi garabet ifadeleri kullanmaya devam etmesidir. 

Dilerim tüm yaşananlar sonucunda gözlerdeki siyasi perdeler geri çekilsin ve hakikat görülsün! 

Bu olmazsa gerçekten kıyametin eşiğindeyiz vesselam! 
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CIA'nın! maşası olan 78 yasındaki n meczup Fethullah 
mutlaka final yapmaya, yani intikam almaya o 
çalışacaktır. Artık FETÖ için sür üflenmiş, 
O kiyamet günü başlamıştır.” | 


Deneyimli gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar, Fethullahçı Terör 

Örgütü-FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kalkışması ekseninde, 
ürkiye nin kurtulmak zorunda olduğu karanlığı anlatiyor. o 
ABD- -CIA destekli FETÖ'nün uzun yillara dayanan örgütlenmesini. | 
ve siyasi iktidarlardan aldığı desteği gözler önüne seren Önkibar, P 
ikenin geçmediğini vurguluyor... NN 


15 Temmuz un siyasi kanadı, FETÖ'nün cumhurbaşkanı ve. 
ükümet üyeleri 

* Darbe gecesi “Sivilleri vurun!” emrini kim verdi 
“Özal 1 ABD'de Hocaefendi ameliyat etti” diyen gazeteci, kim > 
Fethullah kime “Allah için fahişelik yap” dedi 
FETÖ'nün Tayyip Erdoğan'ı öldürme planı 

: Muhsin Yazıcıoğlu neden öldürüldü 

b Erdoğan amaci FETÖ yerine ÇETÖ mü 
akal Fidan n kıyamet koparacak sırları 
Karısı FETÖ'cü 1 olup kendisi kayyum: atanan eski bakan kim 


